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BAVULUNDAKİ KİTAPLAR ONA DAHA ÇOK YARDIMCI OLABİLİR MİYDİ? BİLEMİYORUM ZİRA HAYAT DA HER ZAMAN KİTAPLARDA YAZILDIĞI GİBİ OLMUYOR. YOKSA HEPİMİZ BAŞARIYA GİDEN 10 ADIMI BİLİYORUZ. 


KENAN BAŞARAN 


Yantır, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı ve bu paylaşım internetteki tüm sitelere hemen hemen aynı başlıkla “haber” oldu: “Arda Turan'ın sipariş verdiği 12 kitap”... 
Bayrampaşa'dan Barcelona'ya uzanan yolculukta Arda Turan'ın bavulunda yer alacak kitaplar şunlardı: 1-PSY-0 / Ev Tipi Psikoloji Laboratuvarı-Ben Ambridge, 2-Işık Doğudan Yükselir: Ünlü Türk ve Müslüman Bilim Adamları, 3-Ay Hırsızı-Sunay Akın, 4-Şahane Hatalar-Heather McElhatton, 5-Türklerin Tarihi-İlber Ortaylı, 6-Tarihimiz ve Biz-İlber Ortaylı, 7-Bazı Kelimeler Çok Güzel, 8-Bir Hırsız Bir Berbere Gel Beraber Bir İş Yapalım Demiş-Eduardo Mendoza, 9-Doğu Batı / Makaleler I-Halil İnalcık, 10-”Futbolistas” Futbol ve Latin Amerika- Dario Azzellini & Stefan Thimmel, 11-Futbol Ateşi-Nick Hornby, 12-İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı-İlber Ortaylı. 
Haberde Arda Turan'ın boş vakitlerini kitap okuyarak doldurduğu vurgulanırken Okan Can Yantır ile Arda Turan'ın Twitter'daki yazışmasına da yer veriliyordu. İkili arasındaki diyalog şöyleydi: Yantır: “Kaptan çayı demle, siparişlerin hazır yola çıktı.” 
Arda Turan: “Abi nefis, ortala bekliyorum.” 
Yantır'ın seçtiği kitaplar psikolojiden tarihe, mizahtan kişisel gelişim ve futbola kadar geniş bir yelpazeyi içeriyordu. 
“İyi orta gol getirir” da peki Yanı ın ortası iyi ME in 


B arcelona'ya imza attıktan sonra “kariyer danışmanı” Okan Can 


'kadar kitap mıyorum” 
diyebilirim. ; Bunu da yaşananlardan öt iliyorum. 
Atletico, Arda Turan'a kendisini kültürel tirme mecburiyeti pek hissettirmemiş. anlaşılan. Ancak Berki. Orası fena halde hissettirmiş zira “Barcelona bir futbol kulübünden daha fazlası”dır... 
Orada sadece “yetenekli bir futbolcu” olmanız yetmeyebilir. İllaki 


radyosuna davet e e izi de katarak, “Katalanların bağımsızlık alebi için ne düşünüyorsunuz?” diye sorarlar... 
Ki Arda Turan'a da soruldu. Hürriyet'te yazdığım portrede o mülakatta Arda Turan'ın cevaplarından övgüyle söz etmiştim... Zira “günümüz futbolu”nda bir futbolcunun “siyasi görüş” belirtmesi sık rastlanır değildi. 
Teşbihte hata olmaz... Arda Turan'ın kitap bavulu, bana Yeşilçam filmlerini de hatırlattı. 
Hani taşradan gelen güzel kızın, kendisini görmezden gelen jönün gözüne girmek için yürüme, konuşma, sofrada çatal-bıçak kullanma eğitimi alması ve bir iki kitap karıştırması misali... 

O taşralı kız, bu genel kültür formasyonundan geçtikten sonra bambaşka biri olarak ortaya çıkar ve jönün, “Sen... Fakat sen...” diye afallamasına neden olur... 

Atletico'ya ağırlıkla “futbolcu” kimliğiyle giden Arda Turan daha başarılı oldu. Ve oradan Barcelona'nın yolunu tuttu. Bu yol tutuşta sponsorluk etkisi var mı? Varsa da bunu yadırgamıyorum. Sonuçta böyle bir transferin aktörü olmak; bu rol için sizin seçilmeniz de önemlidir. 

Barcelona için 6 ay oynamamayı göze 

alan Arda Turan'ın Katalan macerasının birinci bölümü kötü değildi. Memleketçe gururlandığımız anları çoktu. 

Euro 2016'daki prim kavgasıyla birlikte 

Arda Turan'ın kariyeri sarsıldı. Euro 2016'da yaşananlara geri dönüp baktığımda şunu görüyorum: Kim haklı kim haksız bir yana, 

bir kariyer danışmanı olmasına rağmen Arda Turan, Fatih Terim'e stratejik ve taktik olarak yenildi. “Güç savaşı”nı Terim kazandı. Terim, sadece günü değil, ertesi ve daha ertesi günleri de hesapladı ki Arda Turan vatana döndüğünde Galatasaray'a değil, Başakşehir'e gitmek zorunda kaldı. 

Kendi tarihi, gittiği kulüpten daha şaşalı... Tıpkı 


Kım haklı k. 
bir kariyeı | 


Zlatan'ın Manchester City'e söylediği gibi! 
Barcelona günlerinde Arda Turan o bavulu açtı mı? Ya da açtıysa kaç kitabın sayfalarını araladı? Yine önyargı olarak söylüyorum 

ki “pek az”... Çünkü Barcelona'daki boş vakitlerini ziyadesiyle Türkiye'den giden arkadaşlarıyla geniş evinde arabesk dinleyerek geçirdiği haberleri okuduk... 
Arda Turan, Barcelona'ya da tıpkı Atletico'ya olduğu gibi sadece “futbolcu” olarak gitseydi acaba bugünkü son başka türlü yazılabilir miydi? Mümkün... 

Ama Arda Turan, Barcelona'da artık asla sadece bir futbolcu değildi. 

O, bir futbolcudan daha fazlasıydı! 

O artık kendisini milli takımın hocasıyla ayrı kefelere koyacak bir güçtü. Ve o, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki yol ayrımında da tercihini açıkça belirten ve bununla da yetinmeyip siyasal propaganda filminde 

yer alacak siyasi bir figürdü de... Elbette eskisinden de büyük bir magazin yıldızıydı... 
“Ailemizin çocuğu” olarak “ortak değer” olmaktan kendi tercihleriyle hızla uzaklaştı. 
Öyle ki Galatasaray'a dönmesi söz konusu olduğunda sarı kırmızılı taraftar sitelerindeki “Arda Turan'a var mısınız?” kabilindeki anketlerde “Hayır” oyları, açık ara “Evet”leri geçiyordu. Sempati duyduğunu söylediği Beşiktaşlıların oyu da “Hayır”dan yanaydı... 

O daironik şekilde “Yeni Türkiye”nin “yeni semti”nin “yeni takımı”na gitmek zorunda kaldı... 

Arda Turan'a danışmanlık yapan Okan Can Yantır aynı zamanda Nuri Şahin'e de yol yordam gösteriyor. Aynı danışman, iki oyuncuda farklı sonuç veriyor. Bir Nuri Şahin'in “marka yönetimi”ne bakın bir de Arda Turan'ın... Nuri Şahin, > bugününü olduğu kadar, yarınlarını da : şimdiden planlamış ve adım ad Üy Peki Arda Turan neden yol. 


YARIM KALAN KİTAPLAR 


rakımlardaki alanlarla o kadar haşır neşir ki onun kalkıp artık bir danışmanın çizeceği yol haritasına bağlı kalması mümkün değil... 

O istese bile sahip olduğu ilişkiler bu “kariyer planlama çizgileri”ne riayet edemezdi. 

O telefonu gece gündüz hep çalacaktır... 
Bayrampaşa-Madrid-Barcelona-Başakşehir hattı... Teknik açıdan bakıldığında Arda Turan'ın Türkiye'de gelebileceği en doğru kulüp Başakşehir'dir. Nasıl ki Emre Belözoğlu bu kulüpte yaşına rağmen performansını yükseltip yıllar sonra yeniden milli takıma döndüyse, Arda Turan da burada rehabilite olabilir. Abdullah Avcı da onun için ayrı bir şans. Çünkü Avcı, onun kondisyonundan 

çok ruhsal dünyasına yönelik “idmanlar” yapacaktır. Arda Turan, Başakşehir'de sadece futbola odaklanırsa ve yüksek feet'ten inişi de hazmedebilirse Avrupa'ya yeniden dönebilir. 

Arda Turan'ın hikâyesi her anlamıyla öğretici bir hikâyedir... Ulaştığı zirveler ve oralarda belli bir süre kalmak kolay değildi. 
Bavulundaki kitaplar ona daha çok yardımcı olabilir miydi? Bilemiyorum zira hayat da 

her zaman kitaplarda yazıldığı gibi olmuyor. 
Yoksa hepimiz başarıya giden 10 adımı biliyoruz. Fakat gel gör ki hayat yazıldığı gibi yaşanmıyor! Yine de okunmamış kitaptan ziyade yarım kalmış kitapların insana daha çok zararı dokunduğunu düşünüyorum... “Yarım porsiyon aydın” olmak meselesi vardır ya hani, onu kast ediyorum... 
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ARABESK 


IMD| 
KAZANMAYA 
NE GEREK 


VARDI? 


FUTBOL TARAFTARLARININ 
BELLİ BİR BÖLÜMÜ İŞİN 
ARABESK TARAFINI SEVER. 
“MUTLU OLMAYI PEK 
BİLMEDİKLERİNDEN Mİ, 
MUTSUZ OLMAYA BAHANE 


KALMADIĞINDAN Mi” BİLİNMEZ, 


TAKIMIN BAŞARIYI YAKALADIĞI DÖNEMLERDEN PEK MEMNUN 
OLMAZLAR. BAZILARI DA 
“KAZANAN” OLMANIN 
KENDİLERİNE BİÇTİKLERİ ROLE, HAYATTA DURDUKLARI YERE 
UYMADIĞINI DÜŞÜNÜRLER. 


CEM FANTE 
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“Biz 1991'de Ordu deplasmanına yürüyerek giderken neredeydin?” 
gibi sorulara “Kum havuzunda Ayça'nın saçını çekiyordum” şeklinde kontra yapan “yeni kuşağın lafını sakınmazlarının” iyi anlaşması da beklenemez zaten. 


vy 


liklikahve BEŞİKTAŞ ee 
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” 


“Sonda söyleyeceğim şeyi başta söyleme klişesinin en uygun düştüğü duruma denk gelmişken bu fırsatı kaçırmayacağım: Futbolun yapılarını birbirine yakın ve hatta mümkünse yan yana oturtursanız bir zaman sonra konuşmaya ve “iletişim kurmaya” başlarlar. Biz de 24. Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri ve FIFEX Futbol Endüstrisi Forum&ihtisas Fuarı'nda teknik direktörlerimizle buluştuk. Teşekkür faslını da aradan çıkartalım; 
TFF'ye, başta başkan 
İsmail Dilber olmak üzere 
TÜFAD'a ve FIFEXteki arkadaşlarımıza bizi çağırdıkları, ağırladıkları, teknik direktör ve antrenörlerimizle 

birlikte 3 gün geçirme fırsatını sundukları için teşekkürlerimizle... 

Artık yazının bir başka klişe kısmına, “yediğiniz 

içtiğiniz size 

kalsın” bölümüne geçebilirim ki yedik 

içtik, tanıklarımız 

da var... Derseniz 

ki tüm bu klişelere 

nereden taktın 

diye, şöyle cevap 

vereyim; Antalya'da 

3 gün boyunca pek 

çok düşüncemizin, fikrimizin aslında 

sadece “bilgisizlikten klişelerle durumu açıklama hastalığı” olduğunu gördüm. 
Açıklamaya çalışayım... 


“TEKNİĞİ TAKTİĞİ BIRAKTIK, 
BORÇ DÜŞÜNÜYORUZ” 
UEFA Baş Teknik Sorumlusu loan 


Lupescu'dan Avusturya Futbol Federasyonu Spor Direktörü Willibald Ruttensteiner'a, dopingden sakatlık öncesi önlemler ve fizik tedaviye kadar çok sayıda semineri dinleme fırsatımız oldu. Taktik, gelişim ve teorik eğitimlerin yanı sıra 4 teknik direktörümüz de konuşmacıydılar. Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Mehmet Özdilek ve Aykut Kocaman farklı oturumlarda sahneye çıktılar. 
Şenol Güneş, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi üzerine bir sunum hazırlamıştı ancak serde öğretmenlik olduğundan muhtemelen, bir saatlik i futbol dersine dönüştü. 
“Oyuncu önce koşuyor sonra ne yapacağını 
Wi düşünüyor çünkü biz bu futbolcuları yıllarca koşturduk. Sonuçtan sebebe gidiyoruz. Biz hocalar bunu yapamayız. 
Orkestrayı yönetmek istiyorsan seyirciye arkanı döneceksin” cümleleri çok değerliydi. “Bir yanda 
Pepe, bir yanda gencecik futbolcu, bunları beraber oynatmak zorundayız” 
ifadesi de üzerinde ayrıca düşünülmesi gerekenlerdendi ki 
Şenol Güneş cümleyi kendisi bitirdi: “Doğru futbolcu ile doğru felsefeyi birleştirince sonuç kendiliğinden gelir.” 
Elbette doğru felsefe zihninizde olsa da her zaman doğru futbolcu grubunu kurmak kolay değil. 
Şenol Güneş'in cümleleri ile devam edeyim: “Kulüpler Birliği”nin yapısı bozuk. Futbola dair karar veren yöneticiler futbolun içinde kalmıyorlar. Elini taşın altına sokuyorsan elin acıyacak. Yetki ve sorumluluk almak, duruş göstermekle ilgili sorunlarımız 


var. Biz teknik direktörler tekniği taktiği bıraktık yönetimlerden fazla ekonomi, borç düşünüyoruz. Monaco benim karşıma 

270 milyon avroya oyuncu satıp 100 milyon 
harcayarak kurduğu yeni forvet hattıyla çıktı, biz 3. forvetin maliyetini hesaplamaktan oyuncu alamadık.” 

Tam bu noktada Şenol Hoca'mızdan izin isteyelim... Çünkü sonraki oturumda 
Mehmet Özdilek şu ifadeleri kullanacak: 
“İçinde bulunduğumuz çalışma koşullarını düzeltmeli ve ondan sonra antrenörlerin neler yaptığına bakmalıyız. 
Türkiye'de alt kategori liglerde hocalarımızın ne şartlarda çalıştığını görüp müdahale etmeli, sonrasında onlardan beklentiler oluşturmalıyız. Adaleti ancak bu şekilde sağlayabiliriz.” 

“Türk futbolunun 

temel sorunu altyapı, futbolcu yetişmiyor” 
klişesini bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Çünkü temel sorunumuz altyapısal değil, yönetimsel! 
Futbolu futbolun ögelerinin yönetmesi için kaç kulübümüzün daha iflas etmesi gerekiyor? 

Ya da yeni nesil teknik adamlarımızın, futbolculuğunu hayran hayran izlediğimiz isimlerin, hayatlarının en verimli çağında modern futbolla aramızdaki bağı kurması gerekirken yeşil sahanın dışında kalmış olmaları gerçeğini ne kadar daha göz ardı edeceğiz? Kulüplerin ve futbolumuzun onlara bu kadar ihtiyacı varken aktif olarak kademeye girmeliler. Futbolcu yetiştirmeye yönetici ve antrenörlerden başlayalım bu defa da... 


“SİZE GÜVENMİYORUM” 
“Koruyacak değil konuşacak, beni değil düşünceyi koruyacak bir medyaya ihtiyacımız var.” Bu cümle de elbette Şenol Güneş'e ait ve evet, meselenin “sevgili basın mensuplarımız” kısmına geldik. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan ve Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun 
Bayındır, yanlarında da nam-ı diğer “Şifo” 
Mehmet Özdilek ile 
Aykut Kocaman. 
Oturum başlığı “Teknik Direktörlerin Başarı 
Endeksi” ancak iki kurt gazeteci ile iki futbol adamını yan yana koyarsanız o başlıkta çok kalamazsınız normal olarak. Hele ki Aykut 
Kocaman varsa mesele medyaya gelir çatar. 
Mehmet Arslan, Şenol 
Güneş'in İtalya basınına verdiği ve bizde de günlerce yer alan meşhur röportajı hatırlattı ve anlatmaya başladı: “Şenol 
Hoca'yı arayıp 'Bize neden böyle röportaj vermiyorsun?” diye sordum, “Ben size bu röportajı vermem” 
diye cevap verdi. 
Hocalar medya ile aralarına mesafe koyduklarından bizlerin de öğrenme güçlüğümüz başlıyor” cümlesi ara pasa dönüşüyor ve Aykut Kocaman ceza sahası girişinde topla buluşarak futbolculuğundaki efsane gol vuruşlarını andırır bir bitirişle ağlara gönderiyor: “Medyanın daha fazla okunmak ve seyredilmek için her şeyi manipüle edebildiğini görüyoruz. Koruma alanımızı yaratmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ben size güvenmiyorum.” Bu denli açık sözlü bir cümle için Aykut Kocaman'a teşekkür edelim ama sevgili hocam biz bunu zaten biliyoruz, hatta 


PRO-LİSANS SEMİNERİ 


medya olarak öyle bir hale geldik ki artık biz birbirimize bile güvenmediğimiz gibi bizzat kendi kendimize dahi güvenemediğimiz bir haldeyiz. Güven problemimiz ortak. 

N'apcaz şimdi? Ertesi günü bekleyeceğiz... 
Abdullah Avcı'nın “Futbolda Veri Analizinin Karar Vermeye Etkisi” sunumunu... 
Beklediğimizden fazlasını alacağız çünkü... 


NEYİ “BİLMEDİĞİNİ” BİLMEMEK Başakşehir Futbol Kulübü'nde “Fiziksel Veri Yönetimi” ve “Atletik Performans Departmanı” var, sağlık departmanı ile beraber çalışıyorlar. 
Futbolcuların sağlık ve kas durumları sürekli kontrol altında tutularak “sakatlanma riski” ile “maç ve antrenman yükü” ölçümleri yapılıyor. Buna göre hangi oyuncunun ne kadar verimli olabileceği belirlenerek kayıt edilen antrenmanlar ile oluşturulan drill arşivi üzerinden mevkisel güç kayıtları tutuluyor. 
Zor bir cümle yazdığımın farkındayım ama Abdullah Avcı bu yapıyı 30 dakikada anlattı, ancak bu kadar özetleyebiliyorum. Peki kurulan bu yapının faydası nedir? Abdullah Avcı sunuma “Oyuncu koruma ve rotasyon” diye yazmış, yanına da bir gülen surat emojisi yerleştirmişti, şöyle ekledi: “Hani Süper Lig'e odaklanmıştık ve Avrupa Ligi maçlarına yedek kadro ile çıktık ya, şimdi size Hoffenheim maçlarına nasıl hazırlandığımızı detaylı rakip analiz ve taktiksel oyun planlarımızla beraber açıklayacağım.” 
Sağda solda “Abdullah Hoca Avrupa 

Ligi'ni pek ciddiye almıyor gibi bir 

dizilişle karşımıza çıktı” dedim mi, dedim, inkar edecek halim yok, eşek arılarına koordinatlarımı veriyorum! 

“Saf futbol” kategorisinde binlerce bilgi var etrafımızda. Ve bizler “neyi bilmediğimizi bilmiyoruz”. Daha kötüsü de şuki, 

eğer tüm size anlattığım oturumlar 

basın toplantısı statüsünde olsaydı, 

bu bilgileri de bilemeyecektim ve İstanbul'a “neyi bilmediğimi bilmeden” dönecektim. 
“Basın toplantısı soru kalıpları” ile bir 

yere varamadığımız açık. Klişelerden çıkmak ve yeni sorular bulmak lazım... Çünkü Şenol Güneş çok haklı: Orkestrayı yönetmek istiyorsak seyirciye arkamızı döneceğiz... 
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Modern futbolda mutlak doğru yok. Sihir ve gizli formül de... Zihniniz ve bedeniniz tek sınırınız. Ne kadar farklı fikir ne kadar karşıtlık ve ne kadar zıtlık varsa futbol o denli büyüyor. Farklılaşmanın ve ayrışmanın sınırsızlığı sayesinde asıl maç devrimler ve karşı devrimler arasında oynanıyor artık. Futbol “puan ve puanlar oyunu” olmaktan çıkalı çok oldu. Doğada evrim, uzuvların gerekli ve gereksiz olmasına göre hareket eder ve kimilerini atar. Futbolun evrimi de aynı yolu izledi ve 2010'larda futbol bir uzvunu bıraktı: 10'u... Dünya futbolu 10'suz oynamanın daha efektif olduğunu çözdü. Yerlerine buçuklar geldi: 8,5 ve 6,5 hatta 9,5 numaralarımız oldu. 
Saha içi dizilimleri ezber bozdukça izlerken hayranlık uyandıran takımlar oluştu. Neden ve nasıl oldu, bu evrimin ayak izleri neydi, 10'lar artık neredeler, bir yol haritası çıkartmaya karar verdik. Ve tüm bu devinime inat, bizde hâlâ 10 numara arayışının sürdüğünü izleyince memleket 
futboluna seslenelim istedik: Kabul edelim dostlar, 10 
numaranın mevkisi bir hayalet şehir, terk edileli epey oldu. Maradona'lar, Del Piero'lar, Zidane ve pek çokları “Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sada” artık... 
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10'UN ÖLÜMÜ 


VVYVV 


10'A YER YOK! 


SAHADAKİ 11 ADAM, FUTBOLUN 
HAREKET EDİYOR. BİR OYUNUN 


YENİ OYNANIŞ BİÇİMİNE DOĞRU 
TÜM PARÇALARI, BİR YÖNE 


DOĞRU HAREKET EDİNCE DE BAZI PARÇALARA ARTIK YER KALMIYOR. İLK KURBANLAR 10 NUMARALAR. ÇÜNKÜ ONLAR 


DIŞINDA KALAN TÜM MEVKİLER 
10 NUMARALARI İSE EVRİM KUR 


CAN DURUKAN 


odern futbol, uzunca süredir alanı M doğru zamanda ve şekilde kullanma 

üzerine oynanmaya başladı. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim; futbol artık bir top ya da ayak oyunu değil, alan oyunu! 
Alanı doğru kullanan kazanıyor. Bunun için sıklıkla oyuncuların aslında ait olmadıkları mevkilere doğru yaptığı toplu ya da topsuz koşuları görüyoruz. Topsuz koşulardan örnek verirsek set hücumunda topa sahip olan takımın 6 numarası, en uygun pas istasyonunu ararken ya da biz öyle yaptığını sanırken, sağ kanat forvetinin rakip ceza yayına doğru yaptığı boş koşu, rakip sol beki yerinden ediyor. Buna paralel santrforun toptan uzaklaşarak sola doğru yaptığı diagonel koşu, stoperleri meşgul edip, 


İN OYUN KARAKTERİ DEĞİŞTİ. 
TARMADI, YOK OLDULAR... 


rakip savunma ile orta saha arasındaki dikdörtgen şeklinde merkezde oluşan doğal boşluklar artık bir 10 numaranın rahatça hareket edemeyeceği kadar dar ve kalabalık. 
O alanda iş yapmak için statik kalmamak, sürekli hareket etmek ve pek çok şeyi aynı anda becerebilmek gerekiyor. 
Hazır Abdullah Avcı demişken oynattığı oyuna dair eleştirilerimiz olsa da Adebayor'u kullanması, takımın alan yaratmaktaki ustalığı lig ortalamamızın oldukça üzerinde. 
Hakkını teslim etmek gerek. Şenol Güneş'in son Antalyaspor maçında Talisca'yı geri koşturmamak ve daima tehlikeli bölgede tutmak adına orta saha ikilisini daha da ileri çıkarıp alanı daraltması da dikkatlerden kaçmadı. Bu ve bunun gibi hamleler, Avrupa futboluna uyum ve ligimizin durağan oyun tarzının değişmesi açısından önemli. 

6'ların 8leştiği, 


toptan uzaklaşmalarına sebep veriyor. Böylece rakibin solunda açılan koridoru 8 numara kullanıyor. Topsuz şekilde derin koşu yapıyor. 6 numaraya 
düşen sadece 30 
metre önüne doğru dümdüz yerden bir pas yuvarlamak... 

Tüm bunlar 5 saniye içerisinde oluyor üstelik. 

Artık futbol, 6 
numaralardan 8 
numara gibi akıllı paslar atmalarını beklerken, 8 numaralardan ceza sahasına girip gol atmalarını, top rakipteyken bir 6 numara gibi alanları kapatıp top kapmalarını, santrforlardan topu ayaklarına beklemek yerine boş koşu yapmalarını bekliyor. Kanat oyuncuları 
forvete, kanat bekleri kanat oyuncularına, 6 
numaralar oyun kurucularına, 8 numaralar ise her şeyi yapabilecek sihirbazlara dönüşmek zorunda. Sahadaki 11 adam, futbolun yeni oynanış biçimine doğru hareket ediyor. Bir oyunun tüm parçaları, bir yöne doğru hareket edince de bazı parçalara artık yer kalmıyor. İlk kurbanlar 10 numaralar. Çünkü onlar dışında 
kalan tüm mevkilerin oyun karakteri değişti. 10 
numaraları ise evrim kurtarmadı, yok oldular... 
Abdullah Avcı'nın “havuz” diye tabir ettiği 


Abdullah Avc 


rahatça hare 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tabir ettiği rakip savunma ile orta saha arasındaki dikdörtgen şeklinde merkezde oluşan doğal boşluklar artık bir 10 numaranın 


kadar dar ve kalabalık. O alanda iş yapmak için statik kalmamak, sürekli hareket etmek ve pek çok şeyi aynı anda becerebilmek gerekiyor. 


8'lerin 10'laştığı, 
Yların ise gölgeleştiği yeni futbol düzeninde 
“at topu bizim yetenekli oğlana. 
Olişi halleder” 
düşüncesine yer yok. Çünkü artık takımlar oyunu hücumdayken de savunmadayken de çok daha dar alanda oynuyorlar. Kale arkası çekimlerinde savunma halinde kuş sürüsü gibi hareket eden takımlar, aynısını hücumda da yapmak zorunda. Artık başrolde top yok. Sahadaki oyunun kaderini esas çizen olgu boş alanlar. 
Takımın boş alanlara nasıl hareketlendiği, o alanın ne şekilde kullanıldığı ve topun o alana hangi hızda ulaştırıldığı... Bütün mesele bu. 
Guardiola'nın City'si bu modern futbolu 

orta sahanın merkezinde iki 8 numarayla oynuyor. İşe bakın ki 8 numara olarak görevli iki oyuncu da aslında 8 değil, 10 numara. 
Ama artık onların klasik 10 numara bölgeleri rakip tarafından işgal altında. Sarri'nin Napoli'si Hamsik ve Jorginho'nun müthiş pas istatistiğini ve aktif kontra fırsatlarını mükemmele yakın fark eden hızlı ataklarıyla kullanırken, Barcelona, herkesten çok önce alışkanlık haline getirdiği birbirine yakın 


"nın “havuz” diye 


ket edemeyeceği 


VVYVV 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kısa pasları tercih ediyor. Bu sık ilmekli pas örgüsünün içinde bir 10 numaraya yer yok. 
Zaten öyle bir ihtiyaç da yok. Sahada fiziki olarak 10 numaralı formayı giyen Messi var ama o da takımın en uçtaki adamı. Kilit açılamadığında geri gelip, yeteneklerini sergiliyor. Ama sırtında 10 yazan bir 

oyuncu için bile tipik 10 numara ifadesini kullanamıyoruz. 

Aslını isterseniz artık kalburüstü bütün takımlar aktif kontra oynuyor. Nedir bu aktif kontra? Rakibin arkasında bıraktığı boş alanları mümkün olan en hızlı şekilde kullanmak ve bunu yapabilmek için en doğru anı beklemek. Manchester City'nin herhangi bir maçında topu kazandığı anda kaç oyuncunun ileri doğru ok gibi fırladığına bakın. Bu, düpedüz kontradır. Ama oyunun doğal değişiminden kaynaklı bir aksiyon olduğu için elbette bunu alıştığımız pasif kontra atak takımlarıyla karıştırmamalıyız. 
İşte bu gördüğümüz futbolun yeni oynanış biçimidir. Şimdi en ileri teknolojiyi kullanıp, mühendislerden bir robot futbolcu yapmalarını istediğimizi düşünelim. Bu robot, savunmaya yerleşmiş bir takımın savunma hattı ile orta sahası arasındaki daracık boşlukta, rakip 


savunmadan rahat çıkış imkanı vermemek ve orta sahası ile savunması arasındaki bağlantıyı kesmekti. Ancak arkada bıraktığı boşlukları hesaba katmadı. Abdullah Avcı, Galatasaray Tini gördüğü anda maçı kazandığını anlamıştır. Bu ayrı bir yazı konusu. 
Galatasaray demişken Terim'li Galatasaray'a da bir parantez açmak iyi olur. 

Son oynadıkları Kayserispor deplasmanında topu daha hızlı dolaştırmaları, yüksek tempo ve presle oynamaları Tudor döneminden de tanık olduğumuz durumlar. Ama bir fazlası daha vardı, esas farkı yaratan da buydu: Rakibin sert savunmasını kırmak için oyunu enlemesine genişlettiler ve kenarlara boş koşular yaptılar. Selçuk'un stoperle bek arasına yaptığı uzun paslarla 2-0'ı buldular. 
Forvet arkası olarak sahada konumlanan Feghouli, sol kenara dalarak Selçuk'tan aldığı pası değerlendirdi ve yerden altı pasın üzerine doğru “ezbere” bir pas attı. Ezbere diyorum çünkü bunun çalışılmış bir plan olduğu ve oyuncuların taktik antrenmanda defalarca denediği çok belliydi. 

Ezcümle artık futbolda tüm kavramlar 

yer değiştiriyor. Dün, atak oynamak için sahaya çift santrfor süren takımlar bugün savunmaya en önden başlamak için sadece çok gerektiğinde bunu yapıyor. Bugün 1W'inde üç 10 numara oynatan takımların aslında 


Tudor'un 
Başakşehir'den 

5 yediği maçtaki 
asli planı çok hücum etmek değil, oyunu geriden kuran Başakşehir'e savunmadan 

rahat çıkış imkanı vermemek ve orta sahası ile savunması arasındaki bağlantıyı kesmekti. 


kaleye sırtı dönük şekilde top alacak. En kısa savunduğu ve pek çoğumuzun katıldığı üzere, (| Pİ tane bile gerçek 10 numarası yok. Kroos, zamanda yüzünü kaleye dönecek ve en fazla (o “futbol hâlâ bir insan oyunu.” Yarın bir gün Modric, Isco aynı takımda oynuyor. Oğuzhan o 
2 saniye içerisinde en doğru kararı verecek. Messi'nin iki versiyon sonrası çıkar, bütün rakip O Yüzden bu kadar önemli. Belki de Şampiyonlar 
Ara pas mı atacak, şut mu çekecek, çalım takımı karşısına alır ve ipe dizer. O zaman Ligi'nde olmasa bile ligde Tolgay'la beraber mı atacak? Üstelik bu esnada sırtında iki ön oturur neo futbolu konuşuruz. oynamasının zamanı çoktan geldi. 

libero, etrafında kalan orta saha oyuncuları Ama şu an elimizde bu var. Bu tabloda da Josef-Topal mı dediniz? O ayrı bir yazının 

ve onların bir hat arkasında duvar gibi klasik 10 numaralara yer yok. değil, başlı başına özel bir sayının konusu... 
bekleyen savunma var. Yakın geçmişe kadar çift santrfor oynamak Siz şimdilik, 10 numaranın modern futbolda Mühendislerin suratı düşer, morali bozulur. daha atak oynamak manasına gelirken, yerinin kalmadığına ve futbolun en kıymetli Çünkü böyle bir robot yapamazlar. bugün neredeyse hiçbir takımın A planı çift markası olan 10 numaralı formasının uzunca İşte tam da bu nedenle modern futbolda artık o santrforlu değil. Tudor'un Başakşehir'den 5 süre giyilmemek üzere rafa kaldırıldığına 

10 numara diye bir kavramdan söz edemeyiz. yediği maçtaki asli planı da çok hücum etmek ikna olun yeter. Trabzon tribünlerine selamla 
Her şeye rağmen, Cem Dizdar'ın ısrarla değil, oyunu geriden kuran Başakşehir'e bitirelim; “Oyna, dik oyna...” 


Oğuzhan o yüzden bu kadar önemli, Belki de Şampiyonlar Ligi'nde olmasa bile ligde Tolgay'la beraber oynamasının zamanı çoktan geldi. 
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10'UN ÖLÜMÜ 


HAGPYİ HAKLI ÇIKARAN METAMORFOZ: 


GİZLİ 10'LAR ÇAĞI 


HAGI, ROMANYA FORMASIYLA 1994”TEKİ MUHTEŞEM PERFORMANSINDAN SONRA BARCELONA'YA İLK GELDİĞİNDE “SENCE KİM 10 NUMARA OYNAYACAK?” SORULARINA “İYİ BİR TAKIMIN AYNI İLK TV'DE 3 TANE BİLE 10 NUMARASI OLABİLİR” DEMİŞTİ. YAKLAŞIK 15 YIL SONRA 2010'LU YILLARDA BARCELONA 


GERÇEKTEN DE HAGI'NİN TEORİSİNİ PRATİKTE HAYATA GEÇİRECEKTİ. 


ALİ ECE 


ancini'nin teknik direktörlük kursunu M bitirme tezinin konusu “Modern 

futbolda 10 numaralar nerede, nasıl verimli olabilir?”di. Mancini'nin İtalya'sı 80'lerde iyi bir 10 numarası olmadan sık sık üç 10 numaralı Brezilya'yı üzerdi. Lakin Neymar 1980'lerde Brezilya Milli Takımı'nda oynasaydı, 10 numara bolluğundan dolayı santrfor oynatılırdı ve 1982'de Serginho yerine Neymar santrfor olsaydı o maçı 3-2 İtalya değil 4-3 Brezilya kazanırdı! Bu Baggio ile Mancini'yi ve 
Del Piero ile Totti'yi aynı anda lüks 
gören İtalya ile 10 
numara sorunsalını hallettiğinde dünya şampiyonu olan 
Brezilya'nın çelişkisi konusunu detaylı olarak ilerleyen satırlarda açmaya çalışacağım. Şimdilik şunu söylemem gerekiyor: Neymar'ın 222 milyonluk bonservis bedeli karşılığı Barcelona'dan PSG'ye gidişi endüstriyel futbolun sonu, aşırı endüstriyel futbol çağının ise miladıdır. 
Bu satırlar yazılmadan birkaç dakika önce bir başka Brezilyalı Coutinho, Liverpool'dan Barcelona'ya giderek dünyanın en pahalı 
2. oyuncusu oldu. Coutinho, 1966-2006 
arasında oynamış olsa kafadan ideal bir 10 
numara olurdu: Rakip sahada tüm takım arkadaşlarının pas merkezinde aradığı, daha sonrasında ise oyunu kurarken bir yandan da 
skor katkısı kovalayan oyuncu 2005'e kadar 10 
numaraydı. 2005'teki Ronaldinho devrimiyle 
10 numaralar halen devam etmekte olan 
metamorfozuna başladı. 4-3-3'ün sol önünde oynarken hem adam eksilten hem skora katkı yapan ama bunları yaparken topla buluştuğu kanatta da olsa içeri kat ettiği ortada da olsa 10 numara fonksiyonu sergileyen Ronaldinho, Rivaldo'nun 5 yıl 


Scolari 2002'de “3R formülü”nde aynı anda santrfor Ronaldo'nun arkasına iki 10 numarası 
Ronaldinho ve Rivaldo'yu yerleştirerek açık ara şampiyon olmuştu. Ancak tarihte kaç teknik adamın 2002 model Cafu ve Roberto Carlos kadar kudretli kanat bekleri oldu ki? 


önce reddettiğini yapınca o dönemde tartışmasız dünyanın en iyisi olarak futbol tarihinin akışını değiştirdi. Van Gaal dönemi Barcelona'sında 4-3-3 ya da 3-1-3-3'te topsuz oyuna yeteri kadar destek vermeyen Rivaldo merkezde 10 numara olarak “lüks” kaçıyordu, Van Gaal'in taktiksel talebindeki gibi sol önde yarı 10 numara yarı sol açık olarak oynamayı reddedince bir süre sonra Barcelona'yla yolları ayrıldı. Hagi de Barcelona'da benzer bir sıkıntıyı yaşamıştı: Sınırlı yabancı kontenjanının yanı sıra Barcelona'da hâlihazırda birçok oyun kurucu olması 
Hagi'nin kanatlara atılmasına neden oluyordu. Hagi ise 
Romanya formasıyla 
1994'teki muhteşem performansından sonra Barcelona'ya ilk geldiğinde 

“Sence kim 10 
numara oynayacak?” 
sorularına “İyi bir takımın aynı ilk 

Ti'de 3 tane bile 10 
numarası olabilir” 
demişti. Yaklaşık 15 yıl sonra 2010'lu yıllarda Barcelona gerçekten de Hagi'nin teorisini pratikte hayata geçirecekti. 
Lakin teknik adamlığında Hagi gibi efsane 

10 numara bile bazen takım savunmasını 
güçlendirmek için tek bir 10 numara bile kullanmayacaktı! 

Carlos Alberto Parreira, dört 10 numara (Zico, Socrates, Falcao, Cerezo) oynayabilecek oyuncunun aynı anda ilk 11'de olduğu 

1982 Brezilya'nın düzenini daha doğrusu 
düzensizliğini modifiye edip Hagi'nin yıldızı olduğu turnuvada 4-4-2 elmas düzeniyle ülkesine 24 yıl sonra Dünya Kupası'nı getirdi. Turnuva sırasında Parreira bir 

ara ev baklavası şeklindeki orta sahanın 

en ucundaki 10 numara olan Socrates'in kardeşi Rai'den vazgeçerek bunu başardı. 
Aynı Parreira 2006'da o esnada dünyanın en iyi faal iki 19 numarası olan Ronaldinho ve Kaka'yı aynı anda oynatmak zorunda kalınca büyük hayal kırıklığına neden oldu! Hâlbuki Scolari 2002'de “3R formülü”nde aynı anda 


santrfor Ronaldo'nun arkasına iki 10 numarası Ronaldinho ve Rivaldo'yu yerleştirerek açık ara şampiyon olmuştu. Ancak tarihte kaç teknik adamın 2002 model Cafu ve Roberto Carlos kadar kudretli kanat bekleri oldu ki? 

10 numara sahaya sürerken defansif açıdan 
eksik kalmamak için icat edilen 3-5-2'yi ilk kimin oynattığı halen tartışılır. Benim için önemli olan kimin daha iyi oynattığı. 1980'lerin ortasından 2000'lerin ortasına kadar birçok başarılı hocanın tercih ettiği 3-5-2'yi dünya çapında en iyi oynatan iki teknik adam Piontek ve Bilardo'ydu. 4-4-2'deki iki orta saha kanadı ya da 4-3-3'teki iki kenar forvetten feragat edilerek beklerin tek kanat olarak oynatıldığı bu düzende 10 numaranın 

“lüks” bulunan defansif katkı eksikliğini arkasındakiler gideriyordu. Bilardo'nun Arjantin'i 1986 yazında Dünya Kupası şampiyonu olurken Maradona maçların 690'ında ileri li kontenjanından ama klasik anlamda serbest 10 numara gibi oynarken 
mevkisinin gelmiş geçmiş en iyisi oldu. 1984 
ve 1986 yazlarında gönüllerin şampiyonu 

olan Piontek'in Danimarka'sında ise Michael Laudrup, İskandinavya'nın Maradona'sı rolündeydi. Cruyff, Barcelona'daki teknik adamlık devrimini üst üste 4 şampiyonlukla taçlandırırken takımın 10 numarası Michael Laudrup'tan başkası değildi. Aynı Laudrup kendisini yedek bırakan Cruyff'a kızıp ezeli rakip Real Madrid'e geçecekti. 1993-1994 sezonunda Laudrup'lu Barça, Real'e 5 atarken bir sonraki sezon Laudrup'lu Real, Barça'ya 

5 attı! Guardiola, Cruyff'un devrimini daha 

da üst seviyeye taşırken Barcelona'daki futbolculuk döneminde Laudrup'un hem attığı hem de attırdıklarıyla sergilediği sorun 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çözücülüğünden ne kadar etkilendiğini “Beraber oynadığım en etkileyici oyuncu Laudrup'tu” diyerek özetler. 

Barcelona, Coutinho'ya o bonservis bedelini saha içindeki “neo-Laudrup”larını çoğaltmak amacıyla da ödedi. Coutinho geriye çekilmiş veya kanattan içeri kat ettirilerek 10 numara fonksiyonunu yerine getiren bir maestro. 
Hâlihazırda Barcelona da Real Madrid de yıllardır Hagi'nin 1994”te tarif ettiği gibi üç 

10 numara karakterinde oyuncuyla oynuyor. 
Tıpkı bu sezon Manchester City'de Ada'nın Barcelona'sını yaratan Guardiola'nın tüm takımları gibi. 

Bu yeni “gizli 10 numara”ların Laudrup'a göre dönemin konjonktürü gereği üstün tarafları var: Topsuz oyunda çok daha fazla aktifler. Alan seçmiyorlar, topu beklemek yerine topa gidiyorlar. Hem kanatta hem ceza alanı içinde ekstra golcülük hem de orta sahada geriye gelip derin oyun kuruculuk yaparken top rakipteyken 90 dakika boyunca takımın kolektif dengesini bozmuyorlar hatta topa sahip oldukları ölçüde dengeyi sürekli sağlayan bizzat onlar. Son klasik 10 numara Riguelme'nin Barcelona'da yapmayı reddettiği her şeyi yapıyorlar. 

Şu anda Avrupa'nın 5 büyük liginde takımlarına en üst düzey katkı yapan isimlerin tümü de 1966-2006 arasında çeşitli dizilişlerde net 10 numara mevkisinde oynatılacak özelliklere fazlasıyla sahip oyuncular. Messi ve Neymar'ı saymaya gerek bile yok, Kevin de Bruyne Chelsea'deki Mourinho sürgününden sonra merkezde harikalar yaratıyor. Ofansif açıdan 80'lerin süper Belçika'sının en iyilerinin ortak özelliklerini bünyesinde toplamış bir oyuncu: Scifo kadar yaratıcı, Ceulemans kadar gol atma ve attırma dallarında mahir, Emmers kadar ikili mücadele kazanma canavarı. De 
Bruyne'ın partneri David Silva ise şüphesiz 20 
yıl önce olsaydı direkt 10 numara oyun kurucu mevkiinin en büyük yıldızlarındandı, aslında sağ veya Sol önde oynadığında bile o zaten hep bir 10 numara özelliklerine sahipti, 

halen de öyle! 

Harry Kane, ilk başladığında daha çok santrfor 
arkasında oynuyordu. Şimdilerde de 2017 
takviminin en çok gol atan oyuncusu olarak santrfor oynadığı her maçta santrfor arkası gibi de oynuyor. Pochettino'nun Tottenham'ı tam da Hagi'nin anlatmaya çalıştığı “Üç 

10 numaralı büyük takım.” Harry Kane'in 
orta saha ile sürekli eklemlenerek oynayan oyun stiline olağanüstü bir pas trafiğinde eşlik eden Eriksen ve Delle Alli kendi milli takımlarının 10 numaraları! Bu yüzden de gollerinin 80'i merkezden ceza alanı yayı çevresine yani zamanında 10 numara mevkisi olarak tarif edilen alanda doğru başlattıkları pas trafikleri sonucu geliyor. 

Bu durum Tottenham 4-2-3-1 oynarken 

de böyle 3-4-3 oynarken de... Nasıl dizildiklerinden çok nasıl hareket ettikleri neo-10 numaraların alamet-i farikası. Iniesta, zaten Kane-Eriksen kuşağının idolü. Lazio'nun büyük çıkışının sürpriz kahramanı Luis Alberto 


Miralem Pjanic ve 
Dybala yıllardır 
Serie A'nın izlenme nedenlerinin başında geliyor. İkisi de 
kariyerlerine 10 
numara olarak başladılar. Dybala halen en etkili olduğu zamanlar ve 


alanlarda, yarı 10 yarı 


9.5 yani toplamda 
9.75 fonksiyonunu sergilediği mevkide topla buluşuyor veya kilit topsuz koşuyu yapıyor. 


da Liverpool'a geldiğinde “Yeni Iniesta olmak istiyorum” demişti. İtalya'nın diğer sürprizi Atalanta'nın farkını özetleyen isim klasik bir Güney Amerikalı santrfor/10 numara melezi 9.5 numara profilindeki Alejandro Gomez. 
Miralem Pjaniç ve Dybala yıllardır Serie A'nın izlenme nedenlerinin başında geliyor. İkisi 

de kariyerlerine 10 numara olarak başladılar. 
Dybala halen en etkili olduğu zamanlar ve alanlarda, yarı 10 yarı 9.5 yani toplamda 

9.75 fonksiyonunu sergilediği mevkide topla buluşuyor veya kilit topsuz koşuyu yapıyor. 
Sadece İspanya La Liga'da Messi hariç 1966-2006 arası klasik 10 numara gibi oynayabilecek üst düzey oyuncu yok gibi 
gözüküyor. Çünkü takımların en öndeki 5 
oyuncuları yani 4-3-3te önlibero hariç tüm orta saha ve forvet hattı 10 numaraların oyun kurma, uzaktan şutla gol atma, 

iğne deliğinden topu geçirip asist yapma maharetlerine sahip ve İspanya futbolu 

bunu taktiksel açıdan kanıksayıp olmazsa olmaz bir oyun felsefesine dönüştürerek bu sayede 10 yıldır dünyaya hükmetti. Tarihin en iyi 10'larından Zidane'ın yönetimindeki Real Madrid, adı Şampiyonlar Ligi olduğundan beri bu kupayı üst üste iki kez kazanan ilk takım olurken, ideal 11'inde daha önce net 10 numara 


AAAA4AA4 


oynamış 3 oyuncu vardı: Modriç (Tottenham), Kroos (Leverkusen ve Bayern), Isco (Malaga). 
O Real Madrid'e bu sezon büyük puan farkı atan Barcelona'ya Iniesta ve bir önceki takımı Sevilla'nın net 10 numarası olan Rakitic yetmedi, Coutinho'yu da aldılar. James Rodriguez, Real'de “dönüşmüş 10 numara enflasyonu”ndan yer bulamayınca ve onlar kadar melez oyun kimliğine bürünemeyince bir başka dev Bayern'e gitti. 

Fransa, Euro 2016'da taktiksel açıdan sıkışınca Zidane dönemine kadar dönmek zorunda kaldı ve o dönemde futbolcu 

olarak Zidane'ın arkasındaki kaptanı 

olan teknik direktör Deschamps, turnuva esnasında Griezmann'ı yarı 10, yarı ikinci forvet kontenjanından 9.5 numara gibi oynatarak finalin uzatmalarına kadar şampiyonluk kovaladı. 

Sonuç olarak, takımdaki kalan 10 kişinin bazen tek dayanağı olan Riguelme'lerin çağı bitse de Ronaldinho'dan sonra 10 numaraların metamorfozu devam ediyor. Artık Hagi, Laudrup'un ya da Laudrup, Hagi'nin yerine oyuna girmeyi beklemeyecek, elindeki taktiksel açıdan melezleşmiş 10 numaraları en 
doğru şekilde organize eden tüm hocalar 1994 
model Hagi'yi haklı çıkarmaya devam edecek. 
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SANATIN ÖYKÜSÜ (e Pinran 


BULUNDUĞU MEVKİNİN HEM RAKİP || | i : KALEYE YAKIN OLMASI HEM DE ZAMANLA İSİMLERLE BERABER GÖREVLER DE DEĞİŞTİ. 


GEÇMİŞTE SAVUNMALARIN BOŞ ALANLAR VERMESİ FORVET ARKASI OYUNCULARI MAÇ İÇERİSİNDE BAŞROL OYUNCUSU HALİNE GETİRDİ. 


GOLE DÖNÜK OYUN PLANININ BU KAS GÜCÜNÜN ZARAFETİ YENMESİ MAÇLARDAKİ GOL TEK OYUNCUYA BAĞLI OLARAK SAYISINI DOLAYISIYLA FUTBOLUN SEYİR ZEVKİNİ DÜŞÜRDÜ. FIFA GOL SAYISINI ARTIRABİLMEK İÇİN GERİ 


HAZIRLANMASI KAÇINILMAZ BİR 
PASI YASAKLAMAK GİBİ KURAL DÜZENLEMELERİ GETİRSE DE YETERLİ OLMADI. 


ÇIKMAZA GİRDİ. 


ORTA SAHA 
VE FORVET 
ARASINDAKİ 
BAĞLANTIYI 
SAĞLAMA İŞİ 
ARJANTİNLİLER 
İÇİN O KADAR 
ÖNEMLİYDİ Kİ 
BU MEVKİYE ÖZEL 
BİR İSİM VERDİLER: e , K 
“ENGANCHE” « pa 
KALABALIK, OYUN ALANI DAHA DAR ç HALE GELDİĞİNDE RAKİPLER OYUN KURUCUYU KOLAYLIKLA KESTİLER. EE. 
PEKİ 10 NUMARALAR SAYESİNDE SERGİLENEN FUTBOLUN SANATSAL KISMI YOK MU OLACAK| | HÜCUM PLANLARI DAHA GENİŞ ALANA YAYILDI. 
SORUSUNUN YANITI TEKNİK DİREKTÖRLERİN SORUNU ELE ALIŞ ŞEKLİNDE SAKLIYDI. DEFANS, ORTA SAHA VE FORVET HATTI HOCALARIN HOCASI SACCHI: ARASINDAKİ SINIRLAR SİLİNDİ. SINIRLAR SİLİNİRKEN SİLGİNİN UCU DOĞAL OLARAK 10 NUMARALARA DA DOKUNDU. 


BEN SOLO SANATÇILAR 
İSTEMİYORDUM; BİR ORKESTRA İSTİYORDUM. ALDIĞIM EN BÜYÜK İLTİFAT, İNSANLARIN OYNATTIĞIM FUTBOLU MÜZİĞE BENZETMELERİYDİ. 


DİYEREK KENDİSİ İÇİN BU DÖNEMİ ÖZETLEMİŞTİ. 
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10'UN ÖLÜMÜ 


DİNAMİZM İSTEYEN YENİ OYUN FELSEFESİNDE HER OYUNCU BİRDEN FAZLA GÖREVİ ÜSTELENEBİLMEK İÇİN KENDİNİ GELİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI. 


KLASİK 10 NUMARALAR DA TAŞINACAK YENİ YERLER BULMAYA BAŞLADI. 
NE z 


DEFANS VAR, 
ORTA SAHA VAR, 
FORVET VAR... 


"ipe ge " e A b İN e iğez veni OYUN PLANLARI GEÇMİŞTEKİNDEN FARKLI OLSA DA, 10 i “ » pe >, NUMARANIN SAHADAKİ GÖREVİ DEĞİŞSE DE... 
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10'UN ÖLÜMÜ 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m m m m Ez 
SIHIR BITTI MI? 
DÜNYA FUTBOLU SON 15 YILDIR KLASİK 10 NUMARALARIN 


GEÇERLİLİĞİNİ SORGULUYOR. FUTBOLUN SİHİRBAZLARININ MODERN FUTBOLDA GELDİĞİ SON NOKTAYA YAKINDAN BAKALIM. 


ORHAN ULUCA 


ir takımın yıldızıdır on numarası. Maça B sihir katar, sonuca etki eder. Dünya 

futbolunun en iyileri yıllarca sırtına on numaralı formayı geçirmiş bu sihirbazların arasından çıktı. Diego Armando Maradona bunun en güzel örneğidir ya da Michel Platini. 
İrili ufaklı bütün takımların en yetenekli oyuncusu bu bölgeye yerleştirildi. Sahadaki on oyuncudan farklarını her şeyleriyle ortaya koyarlardı. Kapris ancak onlar yaparsa çekilirdi. Sahaların efendileriydiler zira 10'ların varlığı ve yokluğu arasındaki takım performansı arasında uçurum oluyordu. 
Yönetmendiler. Takım içerisindeki hiyerarşik düzenin en başında yer alan bu futbolcular bir takımın en önemli oyuncuları olarak görüldüler. En yüksek maaşı onlar aldı, en çok ilgiyi onlar gördü ama en çok da onlar sorumluluk aldı. Mağlubiyetin ve galibiyetin nedeni olarak görüldüler. Takımlar en büyük yatırımı bu oyunculara yaptılar. Bir takımın kalecisi ve golcüsü varsa on numarasının kim olacağı çok önemliydi. Mutlak suretle kadroda bulundurulması gerektiğine inanılıyordu. Lakin geçen son çeyrek yüzyılda artık eskisi kadar popüler olmadıklarını söyleyebiliriz. Takımlar on numara olmadan da sahaya çıkıp başarı kazanmaya başladılar. 
Son çeyrek yüzyılda gereksizliğine dair tonla argüman üretildi. Peki ama neden bu noktaya gelindi? 


2000'li yılların başlarında takımlar adam adama markajı bırakıp alan savunmasına geçiş yaptı. Bu taktiksel devrim ofansif orta saha oyuncularının kaderini de derinden etkiledi. 
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TAKTİKSEL GELİŞİM SİHRİ BOZDU 

On numaraların popülerliğinin azalması noktasında takım arkadaşları kadar koşmadıkları, savunmaya yardım 

konusunda sorun çıkardıkları gibi pek 

çok detaydan bahsedebiliriz. Gerçek ise 

tüm bu yan etkenlerin onlardan beklenen sihrin gerçekleşmediği noktada konu edilmesidir. Gelişen futbol içerisinde on numara pozisyonundaki yetenekli oyuncu savunmadan eksilttiği kadar hücumda seni çoğaltmadığı için eleştirilmeye başlandı. 
2000'li yılların başlarında takımlar adam adama markajı bırakıp alan savunmasına geçiş yaptı. Bu taktiksel devrim ofansif orta saha oyuncularının kaderini de derinden etkiledi. 
Adam adama markajın popüler olduğu noktada dripling yeteneği olan her oyuncu rakip takımın sisteminin tekerine çomak sokabiliyordu. Aynı zamanda başına konulan bekçiden tek bir çalımla kurtulma, onu devre dışı bırakma yetisine sahip on numaralar hem rakip takımın yerleşimini bozuyor hem de sihri gerçekleştirebilecek alana ve zamana sahip oluyordu. Futbol görece yavaş oynanıyordu, oyuncular daha az koşuyordu. Oysa alan savunmasında ikili-üçlü baskılarla çevresi kuşatılıp etkisiz hale getirilmesi daha kolay hale geldi. Kaç kişiyi geçerse geçsin önünde iyi yerleşim almış savunmaya karşı etkili olması zorlaştı. Verimliliğinin tartışılmaya başlandığı noktada diğerleri kadar koşmadığı, savunma yapmadığı konuları doğal olarak gündeme geldi. Krallıkları sona erdirildi. Yıllar yılı kendisi yerine koşan orta sahaların bulunduğu bir adım gerisindeki yere çekilip “koşmaları” istendi. Gol yeteneği biraz daha fazla olanlar ise kenara çekilip rakip beki kontrol altında tutması istenince özgürlüklerinden oldular. Bir devir sona ermişti. Bu özelliklere sahip oyuncular yine sahada oluyordu ama farklı rollerde ve kimliklerde. Yeni futbol onlara yeteneklerini gösterecek ne zaman ne de alan veriyordu. 


ALAN-ZAMAN POPÜLERLİĞİ 
Amatör takımlardan dünyanın zirvesinde yer alan kulüplere kadar savunmanın temel kuralları benzer şekilde uygulanıyor. 
Yerleşim almış bir savunmaya karşı on numaraların sihrinin artık geçmişte olduğu kadar etkili olmadığı gözlemlendi. Problemi çözemiyorlardı. Doğru bir şekilde yerleşim alan savunmanın bireyleri amatör futbolcu dahi olsa en yetenekli oyuncuyu devre dışı bırakacak hareketlilikte olabiliyor. Yerleşim ve kaymalar o kadar yaygınlaştı ki onlar için etkinlik alanı bulmak artık çok güçtü. 


VVYVV 
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Dolayısıyla modern futbolda etkinliğin varlık nedeni alan ve zaman oldu. Bir takım için etkili olma yolu bireysel yeteneğin hünerinden ziyade hücumda alana ve zamana sahip olmaktan geçiyor artık. Çünkü oyuncu ne kadar yetenekli olursa olsun bu iki önemli ayrıntıya sahip değilse etkisizleşiyor ve sıradanlaşması kaçınılmaz oluyordu. Bu 

da beraberinde geçiş futbolunu popüler 

hale getirdi. Başka bir ifadeyle yerleşim 

almış savunmaya karşı topu on numaraya bırakıp etkili olmasını beklemekten ziyade rakibi hücum pozisyonunda yakalayarak savunmanın organize olmadığı anları yakalamak pek çok takımın asıl hedefi oldu. 
Geriden çıkışlarda savunma önü oyuncunun atacağı o kritik pas geçmişte on numaranın golle burun buruna getiren pasının yerini almaya başladı. Gerçekte istenilen hızdı. 
Eğer topu yana oynamaktan ziyade dikine atabilecek tekniğe ve vizyona sahipse takımlar aynı zamanda golü üretecek etkinliğe kavuşuyordu. Pirlo'nun on numaradan defansif orta sahaya evrilişi de bu minvalde gerçekleşti. 
Artık futbolun kalbi iki adım geride atmaya başladı. 


ANCELOTTPNİN PIRLO DEVRİMİ 

Carlo Ancelotti'nin Milan'da Pirlo'yu on numaradan alıp savunma önüne koymasıyla başladı her şey. Modern futbolun bu bölgesine yapılmış ilk önemli tespitti gerçekte. Çeyrek yüzyıldır değişen futbolun en net ifadesi 

oldu. Aynı zamanda on numara yeteneklerine sahip oyuncuların sıkışık alanda etkisiz kalmasından ziyade demarke vaziyette geride daha verimli olacağının da kanıtıydı. Futbolun kalbi ceza sahasının önünden hücum ile savunmanın kesiştiği savunma önüne taşındı. 


Liverpool'un yeni transferi, Leipzig'in değerli savunma 


önü oyuncusu Naby Ketta ligin aynı zamanda dripling kralı. 
Maç başına 'en fazla oyuncu 


geçen isim. 


Atağı kesen takımın topu olabilecek en hızlı şekilde oynaması için on numara oyuncuların vizyonuna ve tekniğine ihtiyaç duyuldu. 
Problemler yetenekli oyuncunun becerisiyle değil doğru oyunun size kazandıracağı alan ve zamanla çözülmeye başlandı. Juventus döneminde dahi Andrea Pirlo'nun hücumda aldığı rol önemliydi. Yerleşimini almış savunmaya karşı yapılacak ilk hücumdan ziyade devamında kapılan ikinci topların geride demarke olarak bekleyen ve tüm sahayı gören Pirlo'nun takımı yeniden organize etmesine bel bağlandı. İster savunma önü ister ceza sahasının arkası olsun, her yerde bu tarz oyuncuların verimliliği için baskının olmadığı bölgeler seçildi. Pirlo önce önündeki Vidal ve Marchisio'nun topu yeniden kapma mücadelesini izliyor ve akabinde top kendisine geldiğinde tıpkı seksenlerdeki temponun çok daha az olduğu, alan kadar zamanın da bol olduğu günlerdeki gibi oyunu organize ediyordu. 


NABY KEITA, TONI KROOS, 

LUKA MODRIC 

“Geçiş futbolu” isminden de anlaşılacağı üzere savunmadan hücuma ya da hücumdan savunmaya geçişin kritik önem taşıdığı sistem. Aynı zamanda tüm bu savaşın verildiği bölge savunmanın önü. Geçmişte “salt defansif” karakterli oyuncular burada bulunuyordu zira hücum çok daha sonra düşünülecek bir eylemdi. Oysa şimdi bu bölgede topun kapılmasından sonra onu korumak çok önemli. Saliseler içerisinde üzerinize saldıran oyuncu grubundan kurtulmak için bireysel beceriye ihtiyacınız var. Hem teknik hem çalımcı hem de kısa süre içerisinde doğru kararı verecek vizyona gereksinim duyuluyor. Bunlar da geçmişin on numaralarında var olan özellikler. 
Liverpool'un yeni transferi, Leipzig'in değerli savunma önü oyuncusu Naby Keita ligin aynı zamanda dripling kralı. Maç başına en fazla oyuncu geçen isim. Öte yandan Luka 


Modric bir zamanlar Dinamo Zagrep takımının on numarasıydı. Bugün özellikle o sıkışık alanda etkili paslar çıkarması ve hareketliliği nedeniyle yine savunma önüne çekildi. Toni Kroos, Hansa Rostock ve Bayer Leverkusen dönemlerinde on numara ve kenar forvet oynadı. 


TAKTİKLER TARİHİ 

TEKERRÜRDEN İBARET 

Bir dönemin demode akımı olan üçlü savunma yeni futbolun neredeyse standart savunma dizilimi olacak kadar ilgi görüyor. 
Bu yıl özellikle Bundesliga'da başta Frankfurt ve Hannover olmak üzere adam markajı yeniden uygulanmaya başlandı. Geçmişte modası geçen tüm akımlar zaman içerisinde yeniden karşımıza çıkıyor. Oyunun tek yönetmeni olan ve savunmaya yardımı 

kısıtlı teknik kapasitesi yüksek ve sonuca direkt etki eden eski model on numaralar yeniden revaçta olacaktır zaman içerisinde. 
En azından adam markajının yine yeniden gündeme geldiği bu dönemin sonrasında “yeni sistemin eski çözücüleri” olarak 10'ları yeniden eski yerlerinde görebiliriz. 
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RÜYA PRENSLER 


FUTBOL SAHASINDA YAŞANAN DEĞİŞİKLİKLER, TARİHİN EN ÖZEL POZİSYONUNU 

BELKİ DE TEDAVÜLDEN KALDIRDI. BİR ZAMANLARIN PİYANOYU ÇALAN ADAMLARI ARTIK TAKIM ARKADAŞLARIYLA BERABER PİYANOYU TAŞIMAYA BAŞLADI. GELİN FUTBOL TARİHİNDE BİR YOLCULUĞA ÇIKALIM, 10'UN PEŞİNDE BÜYÜK USTALARA SAYGI DURALIM... 


ALİ MURAT HAMARAT 


eşil sahaların en büyük fetişlerinden Yin 10 numaralar. Rahmetliyi 

iyi bilirdik. Şaka bir tarafa futbol sahasında yaşanan değişiklikler, tarihin en 


özel pozisyonunu belki de tedavülden kaldırdı. 


Bir zamanların piyanoyu çalan adamları, artık takım arkadaşlarıyla beraber piyanoyu taşımaya başladı. 

Müdürden rica geldi, emir demiri kesti; kişisel bir liste böylece oluşuverdi. 

Gelin futbol tarihinde bir yolculuğa çıkalım, 10'un peşinde büyük ustalara saygı duralım... 
Valentino Mazzola... Bazılarınızın “Kim?” 
dediğini duyar gibiyim. 1940'lara damgasını vuran Torino'nun kaptanı, aynı zamanda İtalya'nın da beyniydi. Tevatüre göre sahada yapamadığı yoktu. İki ayağıyla noktaya pas atar, köşedeki örümceği avlardı. O günlere göre iyi pres yapar, bol top kapardı. Sıçrama yeteneği farklıydı, oyun görüşü apayrıydı... 
Üst üste beş sezon şampiyon olan, kırılmadık 


rekor bırakmayan bir takımın orkestra şefiydi. 


Bir sezonda 125 gol atmışlar, sahalarında mağlubiyeti unutmuşlardı. Şüphesiz tarihin 


ilk 10'larındandı. 1949'da Torino'nun yok olduğu o uçak kazası olmasa, kim bilir belki de İtalyan futbolunun bazı yakışıklı jönleri sadece figüran olacaktı... 

O trajik günden sonra Çizme'de dengeler değişmiş; Juventus, Milan ve Inter boyut değiştirmişti. İşte onlardan, Milano'nun 

mavi yakalılarını ayağa kaldıranlardan biri de Mazzola soyadını taşıyordu; Alessandro “Sandro” Mazzola, kulübün bayrak adamı 
olarak zaferlere imza atıyordu. Onun 2 
golüyle Inter, 1964'te Real Madrid'i yenerek ilk Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğuna imza atmıştı. Maçtan sonra 10 numaralı formasını Sandro'ya veren Puskas, 

babasını onurlandırdığı için delikanlıyı 

ayrıca tebrik etmişti. 

Edson Arantes do Nascimento ya da nam-ı diğer Pele. Futbol tarihinin kimilerine göre en iyisi, biricik Siyah İnci'si. Kariyerine ileride başlamış, yaşlandıkça geriye çekilmişti. 

1283 defa ağları havalandıran yıldızın 
1000. golünde maç durmuştu. 1970 Dünya Kupası yarı finalinde Uruguay karşısında yazdığı şiir, atılmamış en güzel goldü! Nijerya iç savaşı bile durdurmuştu onu görebilmek için. Ne de olsa sonra yine çarpışabilirlerdi 


Küçük bir kenti Çizme'de zirveye 


taşımıştı. 
Napoli, 
Maradona'ya 


olan bağlılığını 
Dünya Kupası yarı finalinde gösterdiğinde 


yıl 1990'da. 


ancak Pele Lagos'a hiçbir zaman gelmezdi! 
Bakmayın gücüne, devlet bürokrasisi karşısında o da sıradan bir kuldu. Resmi kayıtlarda adı yanlış yazıyordu, doğduğu tarih de... 3 Dünya Kupası kazanmış, yeryüzünün en iyisi olarak anılmış bir adam, insan olduğunu da böyle hatırlamıştı. 

Yeşil sahalarda döktürmüş bir “asri zamanlar sanatçısı”. Kimilerine göre mezhep, bazılarına göre aşk. Gözünden yaş döküldüğünde Arjantin ağlamıştı; güldüğünde bir ulus ayaktaydı. Ayağının yaptıkları sadece bir insanoğlu ile karşılaştırılabilen, eliyse Tanrı'ya atfedilen Diego Armando Maradona tarihin en iyi 10'larından biri. Sol ayağı vatandaşı Messi ile kıyaslanabiliyor, yaptıkları Pele ile. Fakat onlardan farklı olarak küçük bir kenti Çizme'de zirveye taşımıştı. Napoli, Maradona'ya 

olan bağlılığını Dünya Kupası yarı finalinde gösterdiğinde yıl 1990'dı. 

Danimarka'nın mümbit topraklarının yetiştirdiği en büyük beyindi Michael Laudrup. Lazio aktarmalı geldiği Juventus'ta Platini ile döktürmüştü. O kadife bilekler savunma oyuncularını her maç çıldırtıyordu. 
Tekmelerden sıkılıp ikametini İspanya'ya aldırdığında olaylar gelişiyordu. Cruyff'un Barcelona'sında maestro olan yıldız, Romario'nun transferinden sonra genelde yabancı sınırına takılmıştı. 1994 yılının başındaki El Clasico'da ezeli rakiplerini beşlik simide çevirirlerken, Romario'ya bakmadan attığı pas onun hayatında sıradan bir beyitti. 
Başkentliler bir yıl sonra rövanşı aynı tarifeyle alırken sahadaki en büyük fark yine oydu. 
Kenarda beklemeyi kendine yediremeyen Viking, Real Madrid'e transfer olmuştu. 
Ayağının her milimetresiyle yapabildikleri, dikine attığı zamanı donduran pasları... 

Bir daha öylesi gelmez ki... Topun dili olsa, ayağına en çok yakışan oyuncu diyeceklerinin başında geliyor Zinedine Zidane. Fransa'ya Dünya Kupası'nı getiren maestro, öldürücü paslarıyla bu oyuna gönül veren milyonları mest etmişti. Herkes ondan şut beklerken, ayağından çıkan “al da atların sayısı bilinmiyor, sonradan bulunan kimi istatistik veriler sanki ondan feyz alınarak icat edilmişe benziyor. Şampiyonlar Ligi finalinde sözde sevmediği pabucuyla attığı voleyi vurabilecek solak sayısı çok olmasa gerek. 

Meşin yuvarlağın aşık olduklarındandı Alessandro Del Piero... İtalya'nın bir dönemine damgasını vurmuş, sağ ayak içiyle tarih yazmıştı. Hayal gücü sınırsızdı, tarifi yer yer imkânsızdı. Bu yazıyı kaleme alırken üstümde eski bir tişörtü, aklımda hâlâ onun 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Topun. dili olsa, ayağına en çok yakışan oyuncu diyeceklerinin başında geliyor Zinedine Zidane. 
Fransa'ya Dünya Kupası'nı getiren maestro, öldürücü paslarıyla bu oyuna gönül veren milyonları mest etmişti. Herkes ondan şut beklerken, ayağından çıkan “alda atların sayısı R bilinmiyor, sonradan bulunan kimi > istatistik veriler sanki ondan feyz alınarak icat edilmişe benziyor. 


tezahüratı... 

Tarihin gördüğü en büyük saf yeteneklerden biriydi Ronaldinho. Rakip defansların korkulu rüyası, dripling ustası. Biraz Don Kişot, biraz kamikaze pilot... Kimi sekanslardaki şaheserleri asla akıllardan çıkmıyor, bizi sanki birçok 


A 


mucizeden mahrum bıraktı gibi geliyor. 
Santiago Bernabeu'da onu ayakta alkışlayan Real Madrid taraftarları aslında her şeyi özetliyor. 

Sarı-lacivertli tribünlerin göz bebeğiydi Alex. 
Acabalar içinde gelmiş, tatsız gönderilmişti. 
Arada yaptıkları destandı, tabelayı değiştirmek konusunda tarihe geçmiş bir uzmandı. Duran topların aranılan ayağı, sayısız golün hazırlayıcısı, Fenerbahçe'nin müseccel markası... Ceza sahası içinde değme santrfor kadar bitirici, takım için oldukça etkili. 
Topla sanatçı, topsuz satranççı... 

Önce küçük bir ülkeye hayaller gördürdü, ardından bu toprakların büyüklerinden birine. 
Hagi şüphesiz sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için aşk demek. Bir camiayı ayağa kaldırdı, kulübün tarihini baştan yazdı. Duran toplardaki ustalığı, sayısız sanat eserinden daha kıymetli sol ayağı... Teknik adamlığı hayal kırıklığı olsa da Karpatların Maradona'sı çimlerde öyle şeyler yapmıştı ki... 

Futbol tarihimizin belki de en büyük yeteneğiydi Sergen. Keşke milyarları peşinden sürükleyen oyunu biraz daha çok sevseydi. 
Dünyayı sanatından mahrum bırakmıştı o 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muhteşem sol krampon. Yabancılar Arda'yı, Cenk'i değil de onu konuşabilirdi. İstemedi. 
Keşke isteseydi! 

Şimdi müsaadenizle biraz oyunbozanlık... 
Böyle bir liste yapmaya çalışırken, dışarıda bıraktığım için rüyama gireceklerden bir başka on yapmalı; müdürü saygıyla selamlamalı... 
Kariyerlerine devam ettikleri için aflarına sığınarak buraya bıraktığım belki de tarihin en iyisi Lionel Messi ile sihirbaz Kevin de Bruyne, ölü yaprak vuruşuna aşık olduğum çocukluğumun kahramanı Michel Platini, ilahi at kuyruk Roberto Baggio, sahada izlediğim en makine gibi takım olan Deportivo'nun beyni Juan Carlos Valeron, ayak içine patent almalıydı dedirten “Beyaz Pele” Zico, Roma'da Papa'dan daha çok sevilen büyük kaptan Francesco Totti, Belçika'nın başka diyarlardaki oyunculara da lakap olmuş maestrosu Enzo Scifo, Zidane'ın oğluna adını verdiği kahramanı Enzo Francescoli, hâlâ hayallerimde dripling yapıp topun dibine giren Dragan Stojkovic... 

Bu kalp sizleri unutur mu! 

Futbolun büyüsüydü 10'lar, tarihten silmek 

ne mümkün! 
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10'UN ÖLÜMÜ 


VE TALISCA... 10'LAR 
ESKİ 10'LAR DEĞİL! 


ZAMAN ZAMAN “10 NUMARALAR KAYBOLDU”, ZAMAN ZAMAN DA “GERİ DÖNÜYOR” DİYORUZ... ÇÜNKÜ FUTBOLUN DA BİR DİYALEKTİĞİ VAR VE HER SORUN ÇÖZÜMÜNÜ HER ÇÖZÜMSE SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR. ANCAK 10 NUMARA NE ŞEKİLDE DÖNERSE DÖNSÜN, ESKİSİ GİBİ DÖNMÜYOR. BU TEZİN DOĞRULUĞUNU 


LİGİMİNİZİN 10 NUMARALARI ÜZERİNDEN DE KONTROL EDEBİLİRİZ. 


KAAN KAVUŞAN 


anlış anlamaya mahal vermemek için 10 
14 denince aklımıza ne geldiğini 

bir kez hatırlatalım: “10 numaralar ofansif orta sahanın merkezinde oynayan oyunculardır ancak her merkez ofansif orta saha oyuncusu 10 numara değildir!” 
Futbol her geçen gün değişiyor. İster iyiye 
doğru düşünün ister kötüye, deviniyor. 10 


AA 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numara kavramı uzun süredir bir mevki ifade etmekten ziyade, o mevkide icra edilen bir rolü anlatıyor. 

Buna karşın taraftar, kulüp yöneticileri, hocalar ve hatta bazı futbol yazarları zamanın gerisinde kalmış gibi davranıyorlar bazen. 
Herkes eski 10 numaraları istiyor ama artık 

o eski 10 numaralar yok, olmaları da çok mümkün değil. Ligimizin büyük takımları 

da dahil birçok kulüp çift ön libero veya çift defansif orta sahayla 1V'ini inşa ediyor. Etkin gol bölgesine yakın oyuncular sahadaki en büyük baskı ve sertliklere maruz kalırken, “eski 10 numara” da var olamaz hale geldi. 
Artık o bölgeden oyun kurmak imkansıza yakın. Dünyada da pek örneği yok ama biz özlemlerimizle takımlarımıza baskı yaparak onları da yanlış yollara sürükleyebiliyoruz. 
Yeni Hagi veya Alex aramaktan vazgeçmemiz gerekiyor. 10 numara diye aldığımız oyuncuları gözden geçirdiğimizde “onların gerçekten de 10 numara oldukları ancak klasik 10 numara olmadıklarını” görürüz. Tek tek bakalım... 


GIULIANO 

Giuliano gelmeden önce “beni 10 numara değil, ikinci forvet olarak görün” derken, 

dil bariyerine takıldık aslında. İkinci forvet deyince, kamuoyunun aklına forvet oynayan ancak santrfor olmayan bir oyuncu geldi. 
Oysa ki Giuliano, Zenit kariyerinde hep ofansif orta saha oyuncusu olarak oynadı. Hiçbir zaman en öndeki adam ya da iki forvetten 

biri olmadı. Farklı artı ve eksilere sahip olmasına rağmen, Alex nasıl ki orta sahada oynayan forvet özellikli bir oyuncusuysa, o da öyleydi. Nitekim Antalyaspor maçından sonra “10 numarada daha iyiyim, kanatta oynayamıyorum” diyerek asıl demek istediğini söyledi. Modern 10 numaranın tanımına uyan bir oyuncu Giuliano. Tekniği yüksek, hareketli, çabuk şut atma yetisine sahip, gol katkısı asist katkısının bir kerte üstünde. Üstelik çabuk ezilen bir oyuncu 

da değil. Ancak eğer bu bölgede bir oyun kurma aksiyonu bekliyorsak, 10 numaraların bunları yaptığı dönem geride kaldı. Dolayısıyla Giuliano'dan bugün gösterdiğinin üzerinde bir 


Modern 10 numaranın tanımına uyan bir oyuncu Giuliano. Tekniği yüksek, hareketli, çabuk şutatma yetisine sahip, gol katkısı asist katkısının bir kerte üstünde. Üstelik çabuk ezilen bir oyuncu da değil. Ancak eğer bu bölgede bir oyun kurma 

aksiyonu bekliyorsak, 10 numaraların bunları yaptığı dönem geride kaldı. 
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şey beklemek pek de gerçekçi olmayacaktır. 
Sadece asist rakamı aşağıda kaldı ki bu da takımın yapısıyla oldukça orantılı. 


numara pozisyonunda denese de istediği katkıyı alamamıştı. Çünkü Oğuzhan orada oynadığında mevkideki doğal baskı sebebiyle daha az topla buluşuyor, daha da önemlisi, iki önemli özelliğini; oyun kurma ve topla kat edebilme yetisini (alan daraldığı için) daha az kullanabiliyordu. 

Bu modern futbolun aldığı halle ilgili bir performans orantısı. 

Talisca ise esasında “mevkisiz” diyebileceğimiz oyunculardan. Ne tam bir 10 numara ne tam bir forvet ne de tam bir 8 numara. Hepsinden biraz var, hiçbirinden tam yok. Topu almaya karşı olan isteksizliğinin “su götüreceği” 

tek pozisyon 10 numara olduğu için orada oynuyor adeta. İyi bir şutör olduğundan skor katkısı yapabiliyor, az sayıda topla buluşsa da topu istediği yere atabiliyor. Yeterli mi? Değil. 
Bu açıdan kariyerinde yaptıklarını bir yana bırakırsak, biraz Sneijder'i andırıyor aslında. 
Efsane goller, sezonda tek başına kurtarılan 7-8 maç, 10 maçta ancak bir takım oyuncusu kadar katkı yapmak, 10-15 maçta yokları oynamak... Bu yüzden taraftarın Talisca'ya bir bütün olarak baktığında onu eleştirmesi hiç de haksız değil zannımca. Ancak konuştuğum kimi taraftarlarda ondan “eski tarz 10 numaralık” yapmasının beklendiğini görüyorum ki, tekrar edelim, bu mümkün değil. 


TALISCA 

Bu yüzden özellikle Talisca ve Oğuzhan üzerine konuşmak lazım belki de. 

Şenol Hoca zaman zaman Oğuzhan'ı 10 


BELHANDA 
Belhanda bu sezon 10 numara olarak 


Eğer tüm maçlardan oluşan bir ısı haritası çıkartılırsa, 
Belhanda'nın sistem icabı, kâğıt üzerindeki pozisyonundan çok 8 numara ile TO numara arasındaki boşluğu adımladığı görülecektir. 
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görünmesine rağmen Galatasaray'ın enerjik 
yapısı sebebiyle aslında daha çok 8,5'tan 10 
numara. Bu ne demek? Aslında 8 numara işleri yapmasına rağmen 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tudor'un Galatasaray'ı aşırı 

enerjik bir takımdı ve ofansif orta sahanın merkezinde bir oyuncuyu daimi olarak bekletmek gibi bir lüksü yoktu. Ayağına top bekleyen her oyuncu sistemin yıkılmasına katkı demekti. 

Fatih Hoca'nın takımı da çok farklı olmayacağının sinyallerini verdi ki sanırım o da Belhanda'yı aynı şekilde kullanacak. Bildiğim kadarıyla hocanın daha önceden beğendiği bir oyuncuydu, kesilme ihtimalini de düşük görüyorum şimdilik. 

Belhanda bugüne kadar bir hayli asist yaptı ama gol sayısı olarak aşağıda kaldı. 

Bu doğal olarak eleştiri kalemidir. 

Ancak başta bahsettiğimiz gibi, eğer tüm maçlardan oluşan bir ısı haritası çıkartılırsa, Belhanda'nın sistem icabı, kâğıt üzerindeki pozisyonundan çok 8 numara ile 10 numara arasındaki boşluğu adımladığı görülecektir. 
Belhanda'yı en iyi kullanma yolu da bu. 
Taraftarsa Belhanda'yı 10 numara olarak kodladığı için önce goller bekliyor -ki bu konuda haklı- sonra da klasik yanılgıyla oyunu tek başına yönlendirmesini istiyor ama bu mümkün değil. 


NEDEN OLMADILAR? 

Kısa eklemeler yapmak gerekirse, örneğin Diego Ribas'ın başarılı olmama sebebi de 

tam olarak “eski tip 10 numara”ya yakın bir stile sahip olmasıydı. Geniş alan bulduğu Brezilya'da başarılı olup, Werder Bremen'de “Alman futbol devrimi” öncesinde yıldız olması (devrim sonrası Wolfsburg'ta aynı başarıyı gösterememesi), alana baskı uygulanan 

Serie A, La Liga ve Süper Lig'de aynı performansı yakalayamaması birbirine sıkıca bağlı... Aynı şeyleri şüphesiz az ama öz 

katkı yapmasına rağmen ligde tutunamayan Galatasaraylı Felipe ve Cassio Lincoln için de söylemek mümkün. 

Lincoln hareketli bir futbolcu da olmasına ve safi yeteneğine karşın, forvet mantalitesinde olmadığı için istikrarsız bir oyuncu olarak kaldı Türkiye'de oynadığı süre boyunca. 
Ligimizin geçiş dönemine rastladı tam da 

bu anlamda. Beşiktaş içinse Lincoln'inkine benzer bir kaderi Delgado'nun yaşadığını söyleyebiliriz. 

Mükemmel tekniğine, ince paslarına rağmen Delgado da hiçbir zaman bekleneni veremedi, Brezilya Milli Takımı üyesi etiketini taşıyan Ricardinho da. Sergen sonrası kimse öyle dominant bir 10 numara performansı gösteremedi. 

Özetle hepimizin oyun kuran, yüksek yöneticilik kabiliyetine sahip, tek başına her maçı alan tipik 10 numara performansları beklediğimiz bu futbolcuların oyununu yorumlarken, futbolda oyun kurucuların 

8 numaraya, hatta önlibero mevkiine kadar 
çekildiğinin farkında olmamız gerekiyor... 
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Ben aslında kendimi santrfor olarak görmüyorum. Bildiğimiz anlamda direkt santrforlardan değildim, bunu açmak gerekiyor. Ben daha özgür ruhlu bir oyuncuydum. 


Futbolu sokak arasında öğrendim. 
Hocalarımız bize çok şey kattılar ama futbol oynamayı mahalle arasında öğrenmiştim. 
Özgüvenimi kazandığım ve yeteneğimin ortaya çıktığı yer sokaklardı. Mahallede futbolcu ağabeyimiz vardı, Necati Özçağlayan'ın abisi Osman Özçağlayan, beni kolumdan tutup kulübe götürdü. Trabzonspor serüvenim de böyle başladı. 
Tyıl Schalke, 6 ay kadar Ankaragücü'nde oynadım, hayatımın geri kalanı Trabzonspor'da geçti. 
Çok özgür ruhlu bir oyuncuydum. Sağda, solda, ortada etkili olabiliyordum. 
Defansa gelmeyi çok sevmezdim. 
Çünkü benim işim ileride 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gol atmak ve attırmaktı, defansa gelip oradaki arkadaşlarımın işini yapamazdım, onlar da benim işimi yapmamalılar. 
Kendime, futbolcu olarak yeteneğime inancım çok güçlüydü ve bunları sahada sergiliyordum. Bazen duyuyorum ki sadece topa vuran bir futbolcu olarak anlatıyorlar beni, bana çok ters bir tanımlama olduğunu düşünüyorum. Topa vurmak yeteneğimdi ve çalışarak geliştirdiğim bir özelliğimdi, çok daha fazlasını yapabilen bir oyuncuydum. 


Doğru tespitler... Bunun temelinde özgüven vardı ama daha önemlisi iki tane silahımdı: Sağ ayağım ve sol ayağım. Kupa ve ligi birleştirince 320 gol atmışım, oysa çok daha fazlasına ulaşabilirdim. Sağ ile vurabileceğim pozisyonda rakibi oyundan solla vurarak düşürürdüm. Beni en özel kılan özelliğim 

bu oldu. Elbette çok çalışarak geliştirilmiş özelliklerdi. Allah bana çok özel yetenekler verdi ama bunların üzerine çalışarak koydum. Bizim dönemimizde santrfor tanımının karşılığı Fatih Tekke'ydi, çok klas bir oyuncuydu. Çok özel santrforlarımız 

oldu ülke olarak, Tanju vardı söz gelimi. 

Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi santrforuydu. Benzerleri çıktı ama aslı gibi olmadı, benim için Tanju Abi Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi golcüsüdür. 


Katılıyorum. 320 gol attım, belki 300 tane 

de attırdım. Şampiyonluğa gidiyorduk, Şota 
25 golle gol krallığına yürüyordu, benim 23 
golüm vardı o sezon, son maçta boş kaleye 


3 gol atmak yerine Şota'ya attırdım. Öyle 
odaklanmıştık; Şota'yı gol kralı yapacağız! 
Hiçbir zaman bencil olmadım, golcüler bencil olurlar ama eğer takım arkadaşın senden daha iyi bir vuruş ihtimaline sahipse ona vermelisin. Öncelik takımın menfaatidir. 

Bu da yaygın olarak karşımıza çıkan ülke futbolunun önemli sorunlarından biri: Ben! 
Futbol takımında ben diye bir şey olmaz, rakip 18 içerisinde yalnız başınaysan “ben” dersin, başka her şartta “biz” olmak mecburiyetindeyiz. 
Atarken çok kıymetlisin ama arkadaşlarına attırıyorsan çok 

daha değerli 

olursun, takımınla 

ve arkadaşlarınla birlikte büyürsün. Bu fikrin futbolumuzda yaygınlaşması gerekiyor. 

Daha fazla gol sayısına ulaşmış bir oyuncu olabilirdim. Hep sert vururdum. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımda da sert vuruyordum, halbuki plase vursam da gol olacak. Biraz hırs vardı o sert vuruşların arkasında... 


Siz konuyu sert vuruşa getirmişken, bazı şehir efsaneleri var sizin hakkınızda yazılmış... Biz bunlara şehir efsanesi diyoruz ama aslını astarını öğrenmeye geldik. Lemi Çelik'in bir açıklaması 

vardı: “Hami antrenmanda serbest vuruş çalışırken biz baraja girmezdik.” Eski takım arkadaşlarınızın anlattığı bu tür anıların altında türemiş bazı hikayeler var. 

Bunlardan biri şöyle; Trabzonspor'a deneme amaçlı bir yabancı oyuncu geliyor, antrenman maçına çıkıyor, serbest vuruş pozisyonu oluyor, topun başına da siz geçiyorsunuz, adamcağız ne bilsin, sizin vurduğunuz serbest vuruşa kafaya çıkıyor, beyin sarsıntısı geçiriyor. 

Öyle bir şey yok! Ama şöyle bir anım vardır; Victor Shaka diye bir adam almıştık, siyahi 

bir oyuncuydu. İdman sonrası kalıp şut çalışırken topa vuruyoruz Şota ile birlikte, ben vuruyorum sonra geçip Şota vuruyordu. Her vuruştan sonra da bana dönüp “Nasıl? Kral 

iyi miydi?” diye soruyordu. Shaka geldi, kale arkasında da az sayıda taraftar vardı izlemeye gelmiş, o vurdukça top auta gidiyor, taraftarlar da gülüyorlar. Bir iki derken beşinci vuruştan sonra Victor antrenmanı terk edip gitti. Tabii yanındaki iki adamın her vurduğu kaleye gidiyor, taraftarlar da dalgaya alınca kendini kötü hissetti. Adı gibi, şaka gibi bir adamdı. 


Adana kalecisine penaltı attım, 15-20 dakika baygınlık geçirmişti hatta ambulans gelmişti sahaya... 

Bir defa da Suat Kaya frikikte önüme atlamıştı, top ona geldi, biraz yatıp debelenip yerden zor kalkmıştı. 


Adana kalecisine penaltı attım, 15-20 dakika 

baygınlık geçirmişti hatta ambulans gelmişti 

sahaya... Bir defa da Suat Kaya frikikte önüme 

atlamıştı, top ona geldi, biraz yatıp debelenip 

yerden zor kalkmıştı. 

Kimseyi öldürmek, sakatlamak için değil, 

gol olsun diye vuruyordum ama doğrudur, 

bizimkiler antrenmanda baraja girmezlerdi. 

Sonrasında Leekens hoca ya da Braems 

hocaydı, plastikten baraj oyuncuları getirdi de 

ben rahatladım. 

Takım arkadaşına 

baraja geç 

diyemiyorsun, 

antrenman maçında da 

resmi karşılaşmaymış 

gibi ciddiyetle 

davranmak zorundasın. 

Birine denk gelecek 

diye vuramıyorsun, 

korkuyorsun. Ben 

de topa vurmadan 

15 metre açılıyorum, 

o kadar açılınca 

baraj zaten başlıyor 

, titremeye... Rakibi 

düşün bir de! Gerçi 

vururken, rakibe top gelmemesine çalıştım. Hep istediğim aralıktan topu geçirmeyi başardım. 
Ama o hızla birine gelseydi sıkıntı olabilirdi... 


Serbest vuruşlarda iki ayağınız birden havalanırdı. 

Neden 15 metre açılıyordum mesela? 
Basit, barajdaki rakip oyuncular korksun diye! 

Serbest vuruşta tüm benliğinizle vuruyorsunuz. Nasıl vurduğumu biliyorum ama iki ayağımın birden yerden kesildiğini sonradan fark ettim. Fotoğrafları gördüm, 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gazeteci ağabeylerim yakalamışlar. Stil bu... 
Bazıları bilekten bazıları dizden vurur, 

ben bütün vücudumla vuruyordum, bütün ayak gidiyordu, havalanıyordum. Sertliği de ondandı. Seyahatlerimde, yurt dışına gidip gelirken yaşlı amcalar çok gelirdi yanıma, ayağımı tutanlar olurdu, “Ayağını tutabilir miyiz?” diyen çok insan oldu. Onlar herhalde bende başka bir adele, çelikten demirden 

bir ayak var zannediyorlar. “Aa, senin ayağın da etten kemiktenmiş!” E dedim amca ne zannediyordun? Daha zayıftım o zamanlar, 
75 kilo ile oynuyordum. İnsanlar en çok ona 
şaşıyorlardı, bu bünyeden bu vuruşlar nasıl çıkıyor diye. Serbest vuruş meselesi çok ön plana çıktı. Hareketli toplara da vuruyordum. 
İlk golüm, Samsunspor'a karşıydı, orta sahayı geçtim, kalede de Fatih Abi vardı, milli takım kalecisiydi, orta sahadan vurdum 90'a gitti top. 


“BİZİM UŞAĞIMIZ” 


Röportaj öncesindeki sohbetimizde söylediğiniz bir şey vardı, bu da size sormak istediğimiz sorulardan biriydi: Bizim evladımız, bizim çocuğumuz... Bundan belki 
5 sene kadar önce Beşiktaş Feda sezonunda 
kendi evladını çağırdı, Samet Aybaba. Yine 4-5 sene kadar önce Fenerbahçe çok sıkıştı kendi evladını çağırdı. Boş mukavelelere imzalar, kovmalar, parasını vermemeler... 
Sizde de benzer bir durum var. Bu şehir, bu camia ne zaman sıkıntıya girse “gel” diyor. 
Dışarıdan bakınca güzel bir şeymiş gibi geliyor belki ama aslında temeli sorunlu... 
Geçtiğimiz günlerde kulüp başkanımız bir açıklama yaptı: “Yusuf'a Abdülkadir'e ev aldım, araba aldım.” Bence bu bir başkanın söyleyeceği sözler olmamalı. İlk profesyonel sözleşmemi imzalarken bir yönetici bana “Bu maçta gol atarsan sana ev alacağız” dedi. 
Benim derdim bir ev alıp annemi babamı oraya geçirmek, kiradan kurtarmaktı. Şu maçta gol atarsan, bu maçta gol atarsan... 
Bu tavır beni çok üzdü. “İstemiyorum” dedim. 
Bu benim hakkımsa vereceksin, hediye 


BENDEN DAHA ÇOK MU İSTİYORSUN ŞAMPİYON OLMAYI? 


Trabzon yapı olarak zor bir şehir. Bir futbolcunun demecinde geçiyordu: “Yensen evden çıkamazsın, sevgi ve ilgiden. Yenilsen evden çıkamazsın, korkudan.” Şehirdeki baskıyı 


normalleştirmenin bir yolu var mıdır? 


Baskıyı gören nesil bizdik. 5 atardık, “Neden 6 atmadınız?” diye azar işitirdik. Şimdi bugünkü takım 
5 yiyor, kimsenin umurunda değil çünkü Trabzonlu yok takımda. Onlar profesyonel futbolcu, ben 


olamıyorum. Bugün Trabzon'da baskı yok. 


1996'da Fenerbahçe'ye 2-1 yenildiğiniz maçtan sonra 5 dakikalık yol 7-8 saat sürmüş. 
Oynadığımız en iyi maçtı. Kader, alınyazısı, şans, şampiyon olamadık. Otobüste bir tane sağlam cam kalmadı. Yanımıza yüklü bir kamyon geldi. Şoföre işaret ettik, tesislere kadar yanımızda gitsin diye, bütün takım kamyon tarafına geçtik, otobüsün diğer yanı bitmiş. Taş yağıyor. Bizim insanımız bizi taşlıyor. Ne yapıyorsunuz? Benden daha çok mu istiyorsunuz şampiyon olmayı? İçinde insan var, formanı giyiyor, şehre hizmet ediyor. Benim emeğim var, yağmur çamur kar demeden oynuyorum, tek amacım var şampiyon olmak ama olamadım işte. Yenildik. Ne yapayım? 

25 yıl elbette kolay değil, Trabzon şehrinde. Çok sevenim de oldu çok kızanım da... Vicdanen 
rahatım, işimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. Beğenen beğenmeyen olduysa da kaçak güreşmeden, neydiysem öyle davrandım. Yendiğimiz zaman herkes mutlu bizim orada, yenildiğimizde hedef hep sen olunca bir yere kadar dayanabiliyorsun. 
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değil ki! Sen o kulübün bir değerisin, bu takıma hizmet edeceksin, böyle bir tavırla karşılaşıyorsun. Karadenizli olmanın verdiği heyecanlı konuşmalar da olur bizde. “Bizim uşağımız” kavramından insanlar bıktı. Yusuf da Abdülkadir de şahane top oynuyorlar, Kucka'ya 3,5 milyon, Sosa'ya 4 milyon veriyorsun, önce maaş adaleti sağlayacaklar, 
benim çocuklarıma bunlarla gelsinler. 60 
trilyon alan adam sahada yok, bu çocuklar oynuyorlar. Bir kulüp başkanının söylemleri, vizyonu, misyonu farklı olmalıdır. Ben de hep boş mukavelelere imza attım. Trabzon'un çocuğuydum, aklımda başka bir yer yoktu, başka takıma transfer olmayı hiç düşünmedim. 
Ben imzamı atarım, benim başkanım benim hakkımı verir diyordum. 
Yabancı futbolcu, 

iyi oyuncuysa 

gelsin, isim değil yüreği olan adamlar alsınlar. Sosa'yı 
Beşiktaş'tayken imrenerek izliyorduk. 
Eşi İstanbul'u istememiş, Milano'ya gitmiş. Benim şehrim daha da küçük, dağlarla denizin 


arasında... Futlyol içim £ ME 


yaratılmış bir şehir, 

futbol oynamak istiyorsan biçilmiş kaftandır Trabzonspor. Hem futbol oynayayım hem sosyal hayatım müthiş olsun olmaz, o kadar paraya mal oluyorsan çıkıp o paranın hakkını vereceksin. Karakterli bir adamsan futbolunu oynayacaksın. Bunlara bakınca Yusuf ile Abdülkadir'in değeri daha çok ortaya çıkıyor. 
Futbolcu alırken karakter araştırması yapılmalı; ben Schalke'ye gitmeden önce 5-6 yıl izlediler, oyunculuğumu biliyorlardı, sorup soruşturup karakterimi öğrenip öyle transfer ettiler. 


Roma'da Francesco Totti, kariyeri boyunca 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“Bizim uşağımız” kavramından insanlar bıktı. 

Yusuf da Abdülkadir de şahane top oynuyorlar, 
Kucka'ya 3,5 milyon, Sosa'ya 
4 milyon veriyorsun, önce. maaş 
adaleti sağlayacaklar, benim çocuklarıma bunlarla gelsinler. 


Td 


başka takım forması giymedi, futbolu bırakmadan önceki son 7-8 yılında takımın en yüksek maaş alan futbolcusuydu. 
Liverpool'da çok büyük yıldızlar geldi 

gitti, Gerrard takımın en fazla kazanan oyuncusuydu. Sen benim oğlumsun, evladımsın diyorsan önce hakkını vermen gerekiyor. 

Haklısınız. En doğru örnek Totti'dir, ne takımlar istedi ama Roma ona ayrılması için bir neden vermedi, mutluydu Totti. 


“Bizim uşağımız” en çok teknik direktörlük kariyerinde zarar veriyor olabilir mi? 

3 senedir takım çalıştırmıyorum. İşimize 

aşık insanlarız, başka özelliğimiz yok. 

Futbol bilgimi paylaşmak istiyorum ama Trabzonspor mu olacak sadece? 
Trabzon benim kimliğim, bunu da her zaman göğsümü gere gere söyledim. 
Ama sadece 
Trabzonspor'un başı sıkışıp gel deyince mi çalışabileceğim? 
Antalyaspor ile anlaşmak üzereydim, başka şekilde işimize son verildi. Kimsenin önünde eğilmeyen insanlardanız, doğrular için yaşarız, hem kendi doğrularımız hem 

de kulübümüzün doğruları için... Sen orayı futbolcu çöplüğüne çeviriyorsun, hâlâ adam almaya çalışıyorsun, ben buna itiraz edince işime son veriyorsun. Bu karakter meselesidir, ben yapamam. 

Türkiye'de kural şu: İtaat et, rahat et, devam et! Görme, duyma, her takımda hocalık yap. 


Genç nesil teknik direktörlerimizin “bizim uşağımız” ile daha kariyerlerinin başındayken uğradığı zarara dair uzun bir listemiz oldu. 


“Bizim evladımız” de çağır, olmayacak 

bir takımı emanet et, dediklerini dinleme hatalara devam et, sonra da “başaramadı, yapamadı” deyip kov gönder! Tugay Kerimoğlu'nun bir açıklaması vardı: “Ben 

bu lisansı yırtarım” diye. Biz burada “yeni nesil teknik direktörlerimiz göreve gelip ülke futbolunu modern akımlara taşıyacak” diye hayal kuruyoruz. 

Biz o pro-lisans kursunu Tugay ile beraber, aynı sınıfta aldık. Emek verdik. 4 aşama geçiyorsunuz o lisansı alabilmek için, en sonunda da Prag'da maç izleyip yorumlayarak lisansı almaya hak kazandık, çalıştık. Kötü deneyimleri hepimiz yaşadık. 

Teknik direktör olarak Trabzonspor'da başladım. İyi de gidiyordum, 14 maç takımın başındaydım. 1 yenilgi aldık, 4. olduk, UEFA'ya katıldık. İbrahim Hacıosmanoğlu gidip Halilhodzic'i getirdi. Kurgu yapılmış, takım kurulmuş, huzursuzlar gönderilmiş, 5 transfer yeterli haldeydik. Darmadağın oldu takım. 
Kaç transfer yaptı, dünya kadar borca girdi. 
Ne gerek vardı? İkinci kez yeniden göreve getirdiler, takım çok zor durumdaydı, o çukurdan çıkmayı başardık 7. olduk, yine bizimle çalışmadılar, Ersun Yanal'ı, bence Türk futboluna hiçbir değer katamamış bir adamı getirdiler. Futbol aklı benimle hiç uyuşmuyor, 20'den fazla transfer yapıldı yine 7. oldu. Ona dünyaları akıtıyorsun. Bana gelince “yok” diyorsun. “Bizim uşağımız” meselesi bu. Verilen değer, verilen para, Trabzonspor'un düştüğü durum, sonra da Hami'nin X lira maaşı verilmiyor. Trabzonspor yöneticisi bana mukavele imzalarken, “Hocam, X lira versek olur mu?” diyor. Trabzonspor'un hocası bu paraya çalışıyorsa bana hiç para vermeyin dedim. Ben buraya çalışmaya geldim, çağırdınız koşarak geldim, hangi hocaya ne verdiniz? Benden önceki hocaya da bunu mu verdiniz? Bu teklifi o hocalara yapabilir miydiniz? Mümkün değil. “Nasılsa bizim evladımız, ne versek kabul eder” şeklinde bir anlayış var. 

Ben senin evladınsam, bana değerli olduğumu hissettirmen gerekmez mi? Bu bir kısır döngü. O mahkemeye verir parasını alır ben veremem, ben Trabzonluyum. 

Rıza Hoca, “Takım sezon başında bende 

olup da böyle çalışsaydı farklı olurdu” 

dedi. Doğrudur belki. İyi bir kadrosu var Trabzonspor'un, Ersun Yanal yerine başkası olsaydı bugünkü konumu değişik olabilirdi. 
Kimsenin omzuna elini koymamış, takımda sevgisizlik var. Rıza Hoca geldiğinden beri ufak dokunuşlarla 9 puandan 31 puana 

taşıdı. Ersun Yanal Trabzonspor'u batağa sürükledi, ona tahammül var, Muharrem Usta onunla çok iyi çalışacağını düşünüyordu 

ama Trabzonspor'u ne hale düşürdüğünü hepimiz gördük. Trabzonspor'un başında teknik adam olarak maça çıkıyorum. Oyun başlayacak, kenardayım. Elimi cebime koyacağım, bağırıyor arkadan biri; “Çıkar ellerini cebinden!” Önümde bağlıyorum, “Bağlama ellerini!” Elimi kafama koyuyorum, “Öyle yapma!” Maç başlamadı daha durun 


RÖPORTAJ 


Kimsenin önünde eğilmeyen insanlardanız, doğrular için yaşarız, hem kendi doğrularımız 

hem de kulübümüzün doğruları için... Sen orayı futbolcu çöplüğüne çeviriyorsun, hâlâ adam almaya çalışıyorsun, ben buna itiraz edince işime son veriyorsun. Bu karakter meselesidir, ben yapamam. 


kardeşim yahu. Maç başlasın, sonuç olsun, söveceksen de seveceksen de o zaman yap. 
Yok arkadaş! Bir kesim, bir grupta hasetlik var. 
Senin çocuğunum, orada büyümüşüm. Hiçbir zaman inkar etmemişim, gururla söylemişim. 
Mezarımız orada olacak, başkaları gibi “ben Trabzonluyum” deyip parayı alıp gitmemişim, dışarıda bir tane yatırımım yok. Bana verdiğin, kazandığım bütün para Trabzon'da. 

Sen daha ne istiyorsun? 


Sizin futbol felsefenizi sorsak? İnandığınız oyun nedir? 

İtalya'da Juventus ile oynamıştık, yenildik, ama ezilmedik. 2. yarı Juventus'u kalesine hapsettik, golümüz sayılmadı, net penaltımız verilmedi, pozisyonlar... Maçtan sonra hocalar galip geldiklerinde genelde “Oyuncularımı 


kutluyorum” derler. Ben o gün “Yenildikleri için oyuncularımı kutluyorum. Bizim orada horon dik oynanır, bizim oyuncularımız 

da burada dik oynadılar” dedim. Hücum oynatmayı seviyorum. Yenmelisiniz ki başarılı olasınız. 

Göze hoş gelen bir futbol oynatmak, defans zafiyeti olmayan bir takım yaratmak. 

İlk dönemde düşündüğümüz futbolu oynatmıştık ama Türkiye'de sorun devam edemiyor olmak. 

Takımı 4. yapıyorsunuz, sizin duygularınız oyunculara geçiyor. 3-4 tane sıkıntılı oyuncuyu uzaklaştırdığınız zaman takım da sizi sahipleniyor. 

Ben gençlerle 4. oldum; Mustafa Akbaş, Kadir Keleş, Zeki Yavru... Sarıldılar, sahiplendiler, öyle başarılı olduk. 


Sen takımın hocasısın ama bazen abi bazen arkadaş bazen dost olacaksın. O zaman bu oyuncular senin için de koşarlar. 

Zeki bir gecede Lampard oldu. Televizyonda “Lampard Zeki” diyorlardı. “Zeki oğlum haftaya Gerrard'sın!” dedim. 

Zeki ne yazık ki Trabzonspor'da pek sevilmedi. Genç adam, ona “Çık özgürce istediğin gibi, sevdiğin gibi oyna” dedim, oynadı. Akhisar maçında Trabzonspor'u yıkan 
6. golü atan Kadir Keleş. Juventus maçında top kaptırdı, o top geldi gol oldu. 

“Üzülme, Juventus'a karşı oynadın, keşke ayağından çıkartsaydın ama göremedin arkandaki rakibi, heyecandır olur” dedim. 
Bu çocuklar Trabzonspor'dan gönderildiler, bugün Süper Lig'de hâlâ oynuyorlar, para kazanıyorlar. 


ABİLERİ BU ÇOCUKLARI SAHA İÇİNDE YÖNETMELİLER 


Yusuf ve Abdülkadir hakkındaki görüşlerinizi özellikle merak ediyoruz. Yusuf Yazıcı biraz daha saha içerisinde sizin gibi özgürlük arayan, yaratıcı tarafı gelişmiş bir stile sahip ve Yusuf doğal değil çalışarak kazanan bir yetenek. Abdülkadir ise çok daha doğal bir yetenek ve üzerine şimdiye kadar hiçbir şey inşa edilmemiş saflıkta henüz. 

Geçen gün “Beckham gibi fiziği var, onun gibi bir oyuncu olacak” dedim yanılttı beni, Beckham değilmiş. Yusuf'un kendisine de söyledim, böyle oynarsan sıradan oyuncu olursun. Adam geçmezsen, rakip eksiltmezsen, orta saha oyuncusu olarak yılda 10-15 gol atmazsan, gol 

pası vermezsen, şut çekmezsen sıradan oyuncu olursun. İstiyorum ki geçsin, 60 metreye 

kilit pas göndersin, geçen maçta Burak'a verdiği gol paslarını versin, gol attırsın. Yusuf'u 

ilk ben oynattım, Rize maçında 2 gol atmıştı. Abdülkadir idmanlara çıkıyordu, oynatamadım. 
Abdülkadir, fizik olarak Yusuf'tan daha küçük ve daha göze hoş futbol oynuyor. Topu alıyor, rakibin üzerine gidiyor, kaptırırsa peşini bırakmıyor. Topu kaptırdım, bir daha yapmayayım, bana kızarlar demiyor. Doğrusu budur diyor, benimsemiş. Özgüveni fazla. Ben bu adamı geçerim diyor, kafasına koyduğunu yapıyor. Çok güzel özelliklere sahip. Benim gözümde atılım yapan oyuncu Abdülkadir. Yusuf da dediklerimi yapar, istediğim ve söylediğim gibi oynarsa, güçlü ve sağlam yapısını çalımda kullanırsa olacak. Evet Yusuf çok çalışıyor, çalışmadan olmaz ama günün birinde ondan daha fazla çalışanı daha güçlüsü gelirse geride kalır, işi zor olur. Yusuf modern futbolun gerekliliklerini yapmak durumunda. Abdülkadir daha çabuk, Yusuf daha ağır. Karşılaştırmak için söylemiyorum, Messi topu kaleden içeri atana dek arkadaşlarıyla yaptığı paslarla zaten oyunun keyfini çıkartıyor, sonrası geliyor. Abdülkadir de oynarken keyif alıyor, topu alıp 18'e kadar geliyor, o noktada Burak Abi'si onu doğru motive etse belki Abdülkadir gol atacak. Hep Burak'a attırmaya çalışıyor. Burak ile de konuşuyorum ve bu çocukları yönetmesi gerektiğini söylüyorum. Onlar Burak'ı farklı görüyorlar saha içerisinde ve sen Burak Yılmaz'sın artık kanıtlayacak bir şeyin kalmadı. O çocuklara yol vermeli. Abileri bu çocukları saha içerisinde yönetmeliler. Bu çocuklar yetenekliler ama daha olmadılar. Salih Uçan örneği var, Cengiz Ünder Roma'ya gitti. Daha olmadan, güçlenmeden oynayamayacakları çok üst düzey takımlara gitmemeliler. 
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NURİ ŞAHİN 


NURİ ŞAHİN MUHTEŞEM BİR KARİYER YAPTI YEŞİL SAHALARDA. DORTMUND, REAL MADRID VE LIVERPOOL GİBİ DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ. AMA FUTBOLDAN SONRASI DA VAR ONUN İÇİN... NURİ ŞAHİN, FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA SPORTİF DİREKTÖR OLABİLMEK İÇİN ÇALIŞMALARA ŞİMDİDEN BAŞLADI. 


KORAY DURKAL 


eçen ayki yazımda Gerard Pigue'den (G bahsetmiştim. Onun futbol sonrası 

planlarından, Barcelona'ya başkan olma hayalinden ve bu yolda Harvard'da aldığı yüksek lisans eğitiminden. Ve “bize böyle futbolcular lazım” demiştim... 
Meğer bizde de böyle futbolcular varmış! 
Evet, Nuri Şahin'den bahsediyorum... 
Lige verilen arayla birlikte Nuri Şahin'le röportaj yapmak için talepte bulunmuştum. 
Pigue'ye dair kaleme aldığım yazımın külleri soğumadan olumlu yanıt aldım. 
Nuri Şahin'e soracağım soruları hazırlarken onun geleceğe dair planlarını da unutmadım. 
Aldığım yanıtlar ise inanılmazdı. Nuri Şahin muhteşem bir kariyer yapmıştı yeşil sahalarda. 
Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi dünyanın en büyük kulüplerinde forma giymişti. Ama futboldan sonrası da vardı onun 
için... Real Madrid'e transfer olacağı dönem 3 
ayda İspanyolca öğrenip imza attığı gün basın toplantısını İspanyolca yapan Nuri, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olabilmek için çalışmalara şimdiden başlamıştı. 
Kaka'dan iyi insan olmayı, Carvalho'dan acele etmeden hayattan zevk alarak yaşamayı, Cristiano Ronaldo'dan çalışkan olmayı, menajeri Reza Fazeli'den engeller karşısında pes etmemeyi ve çözüm odaklı 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olmayı öğrenen Nuri Şahin, “keşke 10 yıl önce tanısaydım” dediği danışmanı Okan Can Yantır sayesinde de ufkunu genişlettiğini anlatıyordu. 

Nuri Şahin edindiği tüm bilgi ve birikimleri sonraki nesillere aktarmak, futbol oynamayı bıraktıktan sonra da futbolun içinde kalmaya devam etmek istiyordu. Bunların tek başına yeterli olmadığının, nesillerin giderek farklılaştığının, futbolun dinamiklerinin de bu değişimle birlikte geliştiğinin bilincindeydi. 
Bu değişime ayak uydurmak için de kendine yatırım yaparak farklı alanlarda gelişmek için çalışmalara hız vermişti. 

Son bir yıldır okuduğu tüm kitapları değiştirdiğinden bahsediyordu Nuri 


Uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve elit sporcular ile çalışırken ünlü bir akademisyenden bireysel danışmanlık bile alıyordu. 
Performans istikrarı ve liderlik konusunda Doktor Alan Watkins ile özel olarak çalışıyordu Nuri Şahin... Asıl önemlisiyse dünyanın en önemli üniversitesi Harvard'a yaptığı başvuruydu. 


Şahin. Tamamen liderlik ve insan yönetimi alanındaki kitaplara yönelmişti. Futbolu bırakıp teknik direktör olan oyuncuların biyografilerini okuyordu artık. Uluslararası firmaların üst düzey yöneticileri ve 

elit sporcular ile çalışırken ünlü bir akademisyenden bireysel danışmanlık bile alıyordu. Performans istikrarı ve liderlik konusunda Doktor Alan Watkins ile özel olarak çalışıyordu Nuri Şahin... Asıl önemlisiyse dünyanın en önemli üniversitesi Harvard'a yaptığı başvuruydu. Burada yüksek lisans yaparak yöneticilik dersleri almak futbol sonrasında da sportif direktör olarak Dortmund'a hizmet vermek arzusundaydı. 
Daha küçük yaşlarda Dortmund altyapısında oynamak için günde 140 kilometrelik yolu bıkmadan usanmadan gidip gelen Nuri Şahin, okulla futbolu bir arada götürme konusunda hiç başarısız olmadı. Kitap da okudu, sinemaya ve tiyatroya da gitti. 

Çünkü ona göre futbolcu mutlu olursa mutlu edebilirdi. 

“Yaptığınız sporun tüm detaylarına hâkim olun. Merak edin. Antrenman bilimlerini, beslenmeyi... Ne kadar bilirseniz o kadar az yanılırsınız.” Bu sözler onun gençlere sosyal medya üzerinden verdiği tavsiyelerdi. Onu örnek alan tüm genç sporculara ve sporcu adaylarına bu tavsiyelerin boş olmadığının en güzel kanıtı oldu Nuri Şahin. 


YENİ KEŞFEDENLER İÇİN 
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UZUN SAÇLARI, ENERJİSİ 

VE KUVVETLİ DURUŞUYLA 
FUTBOLCUDAN ÇOK BİR 
PROGRESİF ROCK GİTARİSTİNE BENZİYORDU MARIO KEMPES VE 
MARADONA YOKKEN ARJANTİN 
FUTBOLUNA İMZASINI İLK KOYAN OYUNCUYDU. 


KAAN KAVUŞAN 


ugün Arjantin futbol tarihinden 
B bahsedildiğinde akla hiç şüphesiz iki 

isim geliyor. Ancak Arjantin'in ilk tapılan oyuncusu ne adına kiliseler açılan Maradona ne de yaşayan tanrı muamelesi gören Messi'ydi. 
Arjantinliler ilk kez 1978 Dünya Kupası finalinde Total Futbol'un kalesi Hollanda'yı tek başına dağıtan, progresif rock gruplarının basçılarına benzeyen Mario Kempes'e taptılar. Lakabı El Matador olmasına rağmen o hep kırmızıyı görmüş boğa gibi koştu sahada rakiplerinin üstüne ve gollerini de adeta karşısına çıkan ne varsa eze eze attı. Bir nevi Kojiro Hyuga'ydı... 
Kempes ilk kez kendini gösterdiğinde daha sonra milli takımda uzun yıllar beraber oynayacağı Ardiles ile beraber Instuto formasını giyiyordu. Pek başarılı olmayan bir asansör takım olmasına rağmen altyapısına aldığı iyi oyuncularla dikkat çeken bir kulüptü ki Kempes ve Ardiles'ten daha sonra Beltran, Faurlin, Marcelo Bielsa ve daha yakın zamanda da Dybala ve Ramon Abila gibi isimlere de ilk şanslarını verdi. Kempes ilk gollerini 1973 yılında işte burada attı. 15 maçta 11 gol kaydederek doğrudan ilk sezonunun ardından son şampiyon Rosario Central'e transfer oldu. Tabii bu transferde Arjantin genç milli takımında attığı goller de etkili olmuştu. 
Carlos Criguol'un Rosario'su pek çoklarına göre sıkıcı ve sert bir futbol oynuyordu ancak Kempes'i izlemek Arjantinliler için ayrı bir keyif haline geldi. 
Kempes yeri geliyor ceza sahası içine dalarak şutlar atıyor, yeri geliyor ta orta sahadan topu alarak depara kalkarak golünü yazıyordu. Öyle çalışkandı ki o güne kadar santrforlarda hiç görülmemiş bir özellikti bu. Belki de ilk ünlü “çalışkan santrfor”du. 107 maçta atılan 85 gol onu çabucak bir süper yıldız yaptı. 


MENOTTVNİN EN GÜVENDİĞİ ADAM 
“Yedek kalmam” dediği için neredeyse katılamayacağı ve genellikle sol kanatta oynatıldığı 1974 Dünya Kupası, 20'lik genç futbolcu için de Arjantin için de hayal kırıklığı oldu. Ancak o kupadan sonra Kempes'in kariyeri de Arjantin futbolu da inanılmaz bir ivme kazandı. 
Ekim ayında teknik direktör Cesar Luis Menotti olmuştu ve en güvendiği oyuncu da Kempesi'ti. 
Kurt hoca “Güçlü, yetenekli, boşluklar yaratıyor, sert vuruyor. Fark yaratabilen bir oyuncu ve forvet hattının her yerinde oynayabiliyor” diyordu onun için. Sosyalist Menotti ülkenin başına geleceklerden habersiz kendi deyişiyle 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“Özgür Arjantin”in takımını kurarken, General Videla'nın 1976 darbesi geldi. Eli kanlı diktatörün krallığının yeni başladığı o yılın sonunda Kempes de İspanyol devi Valencia'nın yolunu tuttu. Gider gitmez, yarı at yarı insan sentörler gibi deparlarına başlayan Arjantinli yıldız, ancak yedinci olabilecek kadar iyi olan Valencia'da attığı 24 golle gol krallığını elde etti. Bir sonraki sezon 
4 gol daha fazla 
atarak bu sefer 28 
golle gol kralı oldu. 
Arjantin'de olduğu gibi, İspanya'da 

da Maradona ve 
Messi'den önce 

o vardı! 

Ülkesinde ise 

hiçbir şey yolunda gitmiyordu. Videla özellikle Marksistleri ezmek için elinden geleni yapmasına rağmen bir yandan da aşırı sağcılara karşı iktidarı elinde tutmaya çalışıyordu. Daha o günden kendi kaderini kendi yazmıştı aslında. Her zaman yönetmesi mümkün değildi ve kim başa gelirse gelsin yeri hapishane olacaktı. Gözaltına alınan 400'ün üzerinde annenin çocuklarını kaçırıp subay ailelere yetiştirmeleri için vermiş, Marksist eylemcileri acımasızca öldürürken partileri de kapatmıştı. Özgür basın veya muhalefetten bahsedilemezdi bile. Tüm bunların karşılığı olaraksa subaylarının evlerinde de bombalar patlıyordu. 
Bilançosunda 15 bin ila 30 bin kişiden bahsediliyordu Videla'nın. Hatta uçaklarla mahkumların çok yüksek mesafeden denize atıldığı söylentileri dolaşıyordu... 


Kempes İspanya'da gollerine devam ederken Valencia, Kral Kupası'na ulaşması sebebiyle 
Kupa Galipleri Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. 
O sezon 22 gol kaydetmişti. 
Di Stefano yönetimindeki 
Kempes'li, Bonhof”lu, Saura'lı takım hem Kupa Galipleri 
Kupası'na hem de 
Süper Kupa'ya uzandı. 


19/4 Dünya Kupası, 20'lik genç futbolcu için de Arjantın için de hayal kırıklığı oldu. Ancak 

o kupadan sonra Kempes'in kariyeri de Arjantın futbolu da inanılmaz bir ivme kazandı. Ekim ayında teknik direktör Cesar 

Luis Menotti olmuştu ve en 


TAVİZLE GELEN FUTBOL İLAHLIĞI 
İşte bu ortamda gelip çatan 1978 Dünya Kupası'nda hem sosyalist Menotti hem de 

o günlerde solcu olduğu söylenen ama aslında bugünün Sol liberallerine benzeyen Kempes takımdaki yerlerini almışlardı. Onlar ülkelerine en azından biraz olsun huzur ve sevinç vermek istediklerini söyleseler de bütün dünyada protestolar düzenleniyor, 
Huracan'lı defans oyuncusu Carrascosa cesur bir kararla 

milli daveti kabul etmiyordu. Ancak öyle veya böyle bu tavizler hem Arjantin ve Menotti'nin hem de Kempes'in tarihe futbol ilahları olarak geçmelerini sağladı. 
4-3-3 şeklinde dizilen 
Arjantin gerçekten de darbecilerin faşist stilinin aksine özgür Arjantin'in çocukları gibi akıcı, hızlı ve göze hoş gelen bir şekilde oynadı. Öte yandan bu durum cunta için hiç de problem değildi. Takım kazansın, halk birleşsin... Onlar için hava hoştu! Maradona'nın son dakikada çağrılmayıp gözyaşları içinde saatlerce ağlamasından birkaç hafta sonra Kempes'in şovu başladı. 
Polonya ve şike iddialarının ayyuka çıktığı Peru maçlarında 2'şer gol atan Kempes, finalde, geçen kupada 4-0 yenildikleri Hollanda karşısındaydı. Bu sefer karşı tarafta Johan Cruyff yoktu ve takımın yıldızlığını Anderlecht'li Rensenbrink devralmıştı. Bu karşılaşma hem Rensenbrink'in hem de Kempes'in hayatını değiştiren maç oldu. 


güvendiği oyuncu da Kempes 'ti. 


Normal sürenin son dakikasında Rensenbrink kaleciyi de geçip topu direğe nişanladı. 
Uzatma devrelerindeyse Kempes iki kere bir yanardağmışçasına patladı ve Arjantin'e ilk kupasını getirdi. 6 gol atmış, 2 asist yapmış, turnuva boyunca tam 68 başarılı driplinge imza atmıştı. O kupadan geriye, kimilerinin aklında General Videla'nın sinsi sırıtışı kalsa da birçok insanda Kempes'in attığı gollerden sonra ellerini yukarı kaldırarak kısa şortu 

ve bileklerinin az üstüne kadar çekilmiş konçlarıyla yaptığı koşular kaldı. 


BONHOF, KEMPES, DI STEFANO 
Kempes İspanya'da gollerine devam ederken Valencia, Kral Kupası'na ulaşması sebebiyle Kupa Galipleri Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı. O sezon 22 gol kaydetmişti. Di Stefano yönetimindeki Kempes'li, Bonhof'lu, Saura'lı takım hem Kupa Galipleri Kupası'na hem de Süper Kupa'ya uzandı. 

Kempes final maçında kaçırdığı penaltının ardından kazanılan kupaya rağmen bir sezonluğuna Arjantin'e dönme isteği duydu. 
River Plate'in teklifini kabul etti ve 15 gol atıp şampiyonluk tattı. Etraf biraz durulmuş gibi görünüyordu ki bu sefer de İngiltere'ye 
karşı Falkland Savaşı patlak verdi. 1982 
Dünya Kupası'na giden Arjantin yine bir heyula ile boğuşuyordu. Kupada gol atan Ardiles, kardeşi savaşta öldüğü için yere yığılıp ağlarken Kempes moral bozukluğu dolu bu takımda hiç gol atamadan turnuvayı tamamladı. 30 yaşından sonra pek çok ülkede pek çok takım gezip 40 yaşına kadar oynadıysa da hiçbir zaman eski günlerine dönemedi. 

Yine de herkesin aklında eski günlerindeki haliyle, fuleli adımları ve koştukça rüzgarda savrulan saçlarıyla kalmayı başardı... 
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LIVERPOOL'UN KALECİSİ 


MAZHAR YASİN 


tuart Flinders, ilk renkli televizyonların S üretildiği tarihlerde BBC'ye girmiş, “old 

school” bir gazeteci. Futbola olan ilgisi ile Bolton Wanderers tutkusu arasında kuvvetli bir bağ var. Taraftarı olduğu Bolton, günümüz futbolunda pek esamesi okunmayan, geçmiş başarılarıyla övünen bir kulüp olduğundan, Flinders da İngiliz futbol tarihinin kayıtlarını sık sık karıştırıyordu anlaşılan. Ya böyle olmuştu ya da bir sokak röportajı yapıp “1967 FA Cup beşinci turunda, Goodison Park'ta oynanan ve Anfield'da da dev ekranda yayınlanan derbi maçı hatırlıyor musunuz?” 
sorusunu soracağını rüyasında görmüştü. Zira sonrasında yaşananları tesadüf, rastlantı, kader gibi kelimelerle izah etmek pek mümkün değil. 
TI Mart 1967 günü oynanan FA Cup beşinci tur maçı gerçekten de tarihi nitelikteydi. İki ezeli rakip, Everton ve Liverpool, Merseyside derbisinde Goodison Park'ta karşı karşıya geliyordu. Ancak maç için Anfield Stadı da hınca hınç dolmuştu. Sahanın ortasına kurulan 10'ar metrelik 8 dev ekran ve projektörler sayesinde Liverpool taraftarları da maçı kendi evlerinde izleyebileceklerdi. Her açıdan tarihe geçecek bir müsabaka olacaktı. 
64.318 orijinal bilet zaten günler öncesinden tükenmişti. 40 binden fazla canlı yayın bileti de 36 saat içinde bitti. Taraftarlar, Anfield çimlerine fiziken çıkmayacak futbolcuları izlemek için bilet gişelerine tam 12 bin sterlin bırakmıştı. Stanley Park'ın bir ucunda oynanan, diğerinde izlenen maç dengeli 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BEN 
O MAÇTA 


OYNADIM 


BBC KUZEYBATI MUHABİRİ STUART FLINDERS, 7 ŞUBAT'TA GOODISON PARK'TA OYNANACAK MERSEYSIDE DERBİSİ ÖNCESİNDE SOKAK RÖPORTAJLARI YAPARAK KENTTEKİ FUTBOLSEVERLERİN TARİH BİLGİSİNİ SINAMAK İSTEDİ: “1967 FA CUP BEŞİNCİ TURUNDA, GOODISON PARK'TA OYNANAN DERBİ MAÇI HATIRLIYOR MUSUNUZ?” MİKROFONUN UCUNA GELEN İHTİYAR, BAŞLANGIÇTA UTANGAÇ GÖRÜNÜYORDU. SORUYU OLUŞTURAN TÜMLEÇLER ARKA ARKAYA SIRALANDIKÇA İHTİYARIN GÖZLERİNİN İÇİ DAHA DA PARLAK HALE GELİYOR, GÜLÜMSEMESİ YÜZÜNE YAYILIYORDU: “EVET HATIRLIYORUM. BEN O MAÇTA OYNADIM.” 


başlamıştı. Ta ki Liverpool ceza sahasında yaşanan karambolde Alan Ball topu ağlara gönderip Maviler'i 1-0 öne geçirene kadar. 
Liverpool beraberlik golünü bulamamıştı ama Tommy Lawrence'ın koruduğu kalesinde de başka gol görmemişti. 

Tommy Lawrence demişken... 

Güneybatı İskoçya'daki küçük bir kasaba olan Dailly'de 14 Mayıs 1940 günü dünyaya gelen Lawrence, Bill 
Shankly'nin efsanevi 
Liverpool takımının önemli bir parçasıydı. 
Kırmızı formayı ilk kez 1962'de, West 
Brom karşısında sırtına geçirdi. 
Sonraki 8 sezon ve 
390 maç boyunca 

da çıkarmadı. Uzun boyu ve 90 kiloluk cüssesiyle dönemin ufak tefek futbolcuları arasında kolayca göze çarpıyordu. 

Kurt teknik direktör 
Shankly, Lawrence'a sürekli defansın arkasına atılan toplarda kalesini terk edip topu süpürmesi gerektiğini öğütlüyordu. Lawrence da hocasını dinliyor ve futbol tarihinin ilk “sweeperkeeper” unvanını Manuel Neuer'den yıllar önce isminin önüne ekliyordu. Kaleden her çıkışında, arkasındaki Kop tribünlerinden “Kalene geri dön koca Tom” seslerini ve çeşitli küfürleri 


Shankly, Lawrence'a sürekli defansın arkasına atılan toplarda kalesini terk edip topu süpürmesi 

gerektiğini öğütlüyordu. Lawrence da hocasını dinliyor ve futbol tarihinin ilk “sweeper-keeper” unvanını Manuel Neuer'den yıllar önce isminin önüne ekliyordu. 
Kaleden her çıkışında, arkasındaki Kop tribünlerinden “Kalene geri dön koca Tom” seslerini ve çeşitli küfürleri duyuyordu Lawrence. 


duyuyordu Lawrence. 

Ona “Uçan Domuz” diyorlardı... 

1963-1964 ve 1965-1966 lig şampiyonlukları 
ile 1964-1965 FA Cup zaferinin yanı sıra 3 

kez de FA Charity Shield'ı kazanmıştı. 1970 
yılında kaleyi bir başka efsane Ray Clemence'e devredip kısa süre sonra da Tranmere Rovers'ın yolunu tuttu. Futbolu bıraktıktan sonra da gözlerden uzak, karakteri gibi sessiz ve sakin bir hayat yaşamayı tercih etti. 
Bu sessizlik 41 yıl sonra bozuldu. 

2015 Şubat ayı 
başlarıydı. BBC 
Kuzeybatı muhabiri 
Stuart Flinders'ın gerçekleştirdiği bir sokak röportajı dünya gündeminin ortasına bomba gibi düştü. 
Gündem derken, savaşlar, ekonomik çıkar mücadeleleri, 
Afrika'daki açlık ve kıtlık ya da bölgesel çatışmalardan bahsetmiyoruz; 
insanların yüzüne otomatik bir gülümseme konduran türden, pozitif bir gündem, futbol gündemi. 
Flinders, 7 Şubat'ta Goodison Park'ta oynanacak Merseyside derbisi öncesinde sokak röportajları yaparak kentteki futbolseverlerin tarih bilgisini sınamak istedi: “1967 FA Cup beşinci turunda, Goodison 


Park'ta oynanan derbi maçı hatırlıyor musunuz?” Mikrofonun ucuna gelen ihtiyar, 


başlangıçta utangaç görünüyordu. 
Soruyu oluşturan tümleçler arka arkaya sıralandıkça ihtiyarın gözlerinin içi daha da parlak hale geliyor, gülümsemesi yüzüne yayılıyordu. Flinders nihayet sorusunu bitirdiğinde, ihtiyarın dudaklarından 

“Evet hatırlıyorum. 
Ben o maçta oynadım” sözcükleri dökülüverdi. Flinders şok olmuştu. 
“Gerçekten mi?” 


diye sorabildi. İhtiyar, “Evet Liverpool'un 


O olağanüstü an, ışık hızıyla internete yayıldı. Avrupa'nın tamamına, Amerika kıtasına, Asya'ya... Milyonlarca kez izlendi. 
Röportaja Malay dilinde altyazı bile hazırlandı. Liverpool forması giydiği döneme yetişemeyen, o yılları hatırladığı halde Tommy Lawrence'ı unutan, futbolu seven/ sevmeyen herkes bir anda onun adını öğrendi. 


bir maçtı. Alan Ball kazandıran golü attı” şeklinde cevap verdi. O olağanüstü an, ışık 


hızıyla internete yayıldı. Avrupa'nın tamamına, Amerika kıtasına, Asya'ya... 
Milyonlarca kez izlendi. Röportaja 
Malay dilinde altyazı bile hazırlandı. 
Liverpool forması giydiği döneme yetişemeyen, o yılları hatırladığı halde 
Tommy Lawrence'ı unutan, futbolu seven/sevmeyen herkes bir anda onun adını öğrendi. 
Bu masalsı olay 


Türkiye'de de Tutkumuz Futbol programı 


LİVERPOOL'UN KALECİSİ 


yaşayan bir efsaneye dönüştü. Liverpool kulüp televizyonuna ve bazı ulusal kanallara röportajlar verdi, hatıralarını anlattı. Bu güzel insan, 10 Ocak 2018'de, yaşadığı gibi sessiz sedasız aramızdan ayrıldı. 

Son derece mütevazı biriydi. Kendisini kimseden üstün görmezdi. Tam bir centilmendi. Maç günleri hariç, hep neşeli olurdu. Maçlarda ciddileşirdi. Çocukken İskoçya'nın Ayr United takımını tutar 

ama Bolton'da oynama hayali kurardı. 
Kalecilerin sahaya eldivensiz çıktığı, kondisyon antrenmanlarının sokakta yapıldığı, futbolcuların bol sıfırlı kontratlar imzalamadığı yıllarda top oynadı. Liverpool'a geldikten sonra kulüp tarihine geçeceğini tahmin bile edemezdi. Ama yaptı. Lawrence kaledeyken Liverpool, her sezon ligin en 

az gol yiyen takımları arasına giriyordu. Bu yüzden taraftarın da sevgilisi oldu, meşhur Kop tribünü ismine şarkılar yazdı: Tommy 


kalecisiydim. Adım Tommy Lawrence. Harika sayesinde ses getirdi. Tommy Lawrence adeta Lawrence. Ona “Uçan Domuz” diyorlardı... 


EDİTÖRÜN NOTU: 


FUTBOLU BIRAKIP KABLO FABRİKASINA GERİ DÖNDÜ 

Tommy Lawrence, İskoçya'da doğdu, küçük yaşta ailesi ile İngiltere'ye göç ettiler. Okul hayatı fazla uzun sürmedi ve Warrington'daki Rylands Kablo Fabrikası'nda çalışmaya başladı. Bu sırada da amatör futbol takımı olan Stockton Heath Albion'da kalecilik yapıyordu. 
Liverpool'un dikkatini çekti ve 17. yaş doğum gününün hemen ardından profesyonel sözleşme imzaladı. Ancak 5 yıl boyunca kalede kendisine sıra gelmesini bekledi. A Takım ile ilk maçına 22 yaşındayken 1962'de çıktı. Lawrence'ın kendisine “süpürücü kaleci” görevi veren ünlü teknik adam Bill Shankly'den “ölümüne korktuğu” anlatılır; hatalı gol yediğinde maç biter bitmez soyunma odasına koşup duşlara saklanır ve Shankly'nin sinirinin geçmesini beklermiş... Takım arkadaşları çok sert fauller yaptığını anlatsalar da Lawrence kariyeri boyunca hiç oyundan atılmadı. 14 sezon Liverpool'da 2 şampiyonluk ve 4 kupa sevinci yaşayan, 6 yıl da İskoçya Milli Takımı 


kalesini koruyan Tommy Lawrence, 1971'de, 80 kez forma giyeceği Tranmere Rovers'a transfer oldu. Kısa bir süre sonra da amatör lige geri döndü ve Chorley forması ile futboldan emekli oldu. 17 yaşında Liverpool'a transfer olmadan önce çalıştığı Rylands Kablo Fabrikası'nda kalite kontrol müdürü olarak işe başladı. Stuart Flinders'ın kült hale gelen 2015'teki sokak röportajı esnasında da fabrikadan emekliliğini bekliyordu. Tommy Lawrence, 10 Ocak 2018'de, 77 yaşında hayata veda etti. Liverpool'un Premier Lig'in 

23. haftasında 14 Ocak 2018'de oynanan Manchester City maçı öncesinde yapılan alkışlı anma ile son kez Anfield Stadı'nda adı anons edildi ve Kop tribünü “You'll Never Walk Alone”u Lawrence için söyledi. 
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CENK TOSUN 


ASLA 


VAZGEÇME VE 


BAŞARMADAN 
DÖNME! 


MÜTHİŞ BİR VURUŞ ÖZELLİĞİ VAR ANCAK BUNU KENDİSİ YARATMAKTA ZORLANIYOR. VE KABUL EDELİM Kİ GÜÇ VE HIZ KONUSUNDA O LİGİN GERİSİNDE. CENK ÇALIŞKAN BİR ÇOCUK AMA PREMIER LİG'İN ZORLUK DERECESİ VE EVERTON'IN OYUN YAPISI ONU ZORLAYACAKTIR. 


GÜNTEKİN ONAY 


enk Tosun, Türk futbol tarihinin açık Çan en pahalı transferiyle Everton'a gitti. Her şeyden önce dünya futbolunun 1 numaralı pazarına... 
Milyarlarca insan Premier Lig'i izliyor. Everton da popüler bir takım. 
Bahsedildiği, küçümsendiği gibi kesinlikle küçük bir takım değil. Geleneği olan, büyük bir kulüp... 
Peki Cenk orada başarılı olabilir mi? 
Ben realist bir insanım. Hatta çok fazla Schopenhauer okuduğum için biraz da karamsarım belki... 
Cenk'in başarılı olabilmesine gelirsek, bunun cevabını vermek zor. Çünkü Premier Lig'de güç ve hıza dayalı bir oyun var. Cenk ne hızlı ne de güçlü. Güç kelimesini irdelersek Drogba, Lukaku gibi oyuncuları vurgulamak lazım. 


kendisi yaratmakta zorlanıyor. Çünkü kabul edelim ki güç ve hız konusunda o ligin gerisinde. Cenk çalışkan bir çocuk ama Premier Lig'in zorluk derecesi ve Everton'ın oyun yapısı onu zorlayacaktır. 
Kendisini mutlaka rakip stoperlerin kucağından uzağa atmak zorunda. 
Topla kaleye yüzü dönük buluşmak mecburiyetinde. Başarılı olabilmesi için bunları hayata geçirmesi şart. 

Cenk çalışkan ve zeki bir futbolcu. 
Umuyorum oradaki futbola çabuk adaptasyon sağlar ve başarılı olur. 
Takım da ona uygun bir futbol sergilerse Cenk'in başarısız olması için bir neden yok. Ancak ben yine de hız, güç ve çabukluk gibi faktörleri ön plana çıkartıyorum ve Cenk'i çok sevmeme rağmen başarılı olmasını zor olarak görüyorum. 

Cenk Arsenal'de oynasa başarılı olurdu. 
Tottenham'da çok gol atardı ancak 


Rakiplerine Everton'da iş gücüyle yapması için üstünlük kuran stoperlere 


oyunculardır bunlar... 

Hız ve çabukluk konusunda da 
Cenk rakiplerine bir Aguero, 
Firmino, Salah veya Sane 

gibi üstünlük kuramaz. Cenk 
Tosun'un en büyük özelliği iki ayağını da kullanması ve gol vuruşunun net olması. Yani Everton, Cenk'i pozisyona sokmak zorunda... Aksi takdirde Cenk, İngiltere'de kendi kendine pozisyon yaratacak özellikte bir forvet değil. Takım arkadaşlarının yardımına muhtaç tipte bir santrfor. 

Müthiş bir vuruş özelliği var ancak bunu 


Cenk Arsenal'de oynasa başarılı olurdu. Tottenham'da çok gol atardı ancak Everton'da iş yapması için stoperlere üstünlük kuracak bir hıza ve güce sahip olması lazım. 
Aynı Lukaku gibi... 


üstünlük kuracak bir hıza ve güce sahip olması lazım. 
Aynı Lukaku gibi... 
Cenk Tosun ile gurur duyuyoruz. 
Güçlenmek için çalışsın. Daha iyi olmak için her şeyini versin. Bu sezon bocalasa bile önümüzdeki yıl çalışırsa daha iyi olacaktır. Çok çalışarak bu noktaya geldi ve tarihe geçti. Kendisini tanıyorum. 
Harika bir insan ve sporcu. Çok çalışarak umut ediyorum ki kendisini İngiltere'de kabul ettirecektir. 

Çok çalış Cenk! Asla vazgeçme! Ve başarmadan dönme! 
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CENK TOSUN 


PLASTİK BİDONDA 
HARCANAN MUAZZAM 
BİR İNAT HİKAYESİ 


NEREDEYSE MEDYANIN TAMAMI HİÇBİR ŞÜPHEYE YER VERMEDEN PLASTİK BİDONDA TURŞU HİKAYESİ YAZARKEN BİRİNİN BİLE AKLINA “ŞUNU BİR ARAŞTIRALIM” DEMEK NİYE GELMEDİ? “NE FARK EDER İLGİ ÇEKECEK, ÇOK OKUNACAK BİR HABER NİYE BOZULSUNDU.” SON KERTEDE BU TOPRAKLARDA DERS ALACAĞIMIZ, ÖRNEK OLARAK ÇOCUKLARIMIZA ANLATACAĞIMIZ, SPOR OKULLARINDA İŞLEYECEĞİMİZ BİR BAŞARI HİKAYESİNİ SARI PLASTİK BİR BİDONA SOKUP HARCADIK... 


CEM KERPİÇÇİLER 


Imanya'da hayalinin peşine düşüp 
AN Sürün iyi bir performans 

sergilediğinde o ne düşünüyordu bilmiyorum ama ben ilk seyrettiğim günden bu yana çok da çarpıcı bir oyun tarzı olduğuna, bitirici bir golcü kimliği taşıdığına inanmadım. Hatta Beşiktaş'a transfer olduğunda dört büyüklere Anadolu'dan sıçrayıp yeterli süre alamadığı, kendini 


gösteremediği, yeteneklerini sergileyemediği 


için kaybolup gidenler listesine yazılır mı 


acaba endişesi duyduğum da kayıtlara geçsin 


lütfen... 


KENDİSİNE EN ÇçOKO İNANDI 

Ben bunları düşünedurayım Cenk Tosun, kendine inanıp çıktığı yolda önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırmayı bildi. 
Beşiktaş'ta ne zaman fırsat tanınsa sahada en iyi performansını sergiledi. Gol de attı, gole giden yolları da açtı. Gol atmasına, iyi oynamasına karşın yeterli süre alamadığında bile edebini, moralini hiç bozmaması bu topraklarda benzerini pek görmediğimiz bir inanç hikayesiydi aslında. 


O VARKEN GOLCÜ ARANDI 
MÜTEMADİYEN 

Bence işin en zoru da buydu... Performansına rağmen, sürekli “o” oradayken oynadığı alana transferler yapıldı. Hem de dünya çapında saygı duyulan isimler Cenk Tosun iyi oynarken, gol atarken, takımını sırtlarken ekibe dahil edildi. Sanki bir el, tam hızını almış hedefine koşup ritmini bulan Cenk Tosun'u her seferinde yakalayıp kulübeye hapsediyordu... 


HİÇ KİMSEYE KÜSMEDİ İŞİNE BAKTI 
O vakitlerde ben olsam ne yapardım diye 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Performansına rağmen, sürekli 
“0” oradayken oynadığı alana transferler yapıldı. Hem de dünya çapında saygı duyulan isimler Cenk Tosun iyi oynarken, gol atarken, takımını sırtlarken ekibe dahil edildi. 


düşünmedim değil... Siz de düşünün bence... 
Cenk Tosun'un hikayesine vakıf olmak istiyorsanız, mutlaka bu “durum” aklınızın bir kenarında dursun ve size böyle davranılsa ne yapardınız sualine cevap arayın... İlk cevabı ben vereyim. Ben bu kadar iyi iş ortaya koymama rağmen yerime oynayabilecek biri transfer edildiğinde muhtemelen küserdim. 
Bu adaletsiz, bu hakkaniyete sığmayan durum karşısında kendime haksızlık edildiğini düşünüp sinirlenirdim... 


ÖZEL BİRİ OLMAYA ÇABALADI 

Oysa Cenk Tosun, rakibi kim olursa olsun oyuna, hocasına, yönetimine, arkadaşlarına hiç küsmedi. Her antrenmanda daha iyisini vermeye çabaladı. Kendini geliştirmek için daha çok emek verdi. Teknik direktörünün söylediklerini daha iyi yapmak için ter döktü. 
Kulübün antrenmanları yetmedi özel bir çalıştırıcı ile anlaşıp “özel” biri haline gelmek için çabaladı. 


HEP HAZIRDI FIRSAT BEKLEDİ 

Yazın tatile gittiği Amerika'da bile antrenmanlarını aksatmadı. İşine olan sevgisi, tutkusu, bağlılığıyla oynasa da oynamasa da hep hazırdı Cenk Tosun. Hava karardıktan sonra yemedi, kilosuna dikkat etti, öğlen uykusunu ihmal etmedi... Tüm bunlarla birlikte yedek kaldığında hiçbir zaman arkadaşlarını, teknik direktörünü olumsuz etkilemedi. Hatta kendi yerine gelen oyuncuyu gol attığında ilk kutlayan isimdi... 


BASKI ALTINDA YAŞAMAYI ÖĞRENDİ Zirveye çıkmaktan daha zoru orada kalmayı becermektir. Cenk Tosun, Beşiktaş'ta ilk kadroya yazılan hücum oyuncusu olduğunda işi çok daha çetin hale geldi. İlk kaçırdığı pozisyonda “Cenk, bu takımın golcüsü 

olur mu arkadaş?” eleştirileri yükseliyor 

ve homurtular eşliğinde oyuncuyu gömme 


meraklıları suratlarını ekşitiyorlardı. Tüm 

bu baskıya, kredisizliğe rağmen muazzam 

bir inat hikayesi yazdı Cenk Tosun... Küçücük çocuklara çok istendiğinde, emek verildiğinde, küsmeyip daha çok çalışıldığında formayı sırtımıza geçirebileceğimizi öğretti. 

Bize anlattığı şey futboldan çok daha fazlasıydI... 


AKLIMIZDA BAŞKA BİR FOTOĞRAF KALACAKTI 

Türk futbol tarihine adını harika bir transferle yazdırıp rotasını İngiltere'ye çevirdiğinde bile memnuniyetsizler ordusunun cephanesi bitmemişti. Oysa o her zaman yaptığı gibi kulağını tıkayıp işine baktı. Aslında hepimizin aklında Şenol Güneş'in Cenk'e, tribüne veda ederkenki bakışı sırasında çekilen fotoğraf kalacaktı... 


KADRAJA GİREN PLASTİK BİDON 
Eşinin arkadaşı, İngiltere'ye yola çıkmadan önce Tosun ailesini ziyaret etti. Buzdolabını boşaltırken Hatay'dan gelen plastik 

bidon içindeki zeytinleri onları ziyarete gelen arkadaşlarına vermek istediler. Yola çıkacaklardı, evi boşaltıyorlardı... Eşinin arkadaşı onları uğurlamak için havalimanına kadar gitti. İşte o sırada Cenk Tosun'un fotoğrafı çekilirken kadraja giren plastik bidonda arkadaşlarına verdikleri zeytin vardı... 


SERDAR SARIDAĞ'I DUYAN OLDU MU? 
Ertesi gün gazetelerde, televizyonlarda, 

sosyal medyada, radyoda, haberlerde Cenk Tosun'un muazzam başarı ve inat hikayesi yerine “İngiltere'ye turşu götürdü” başlığı vardı. Medyamız her zamanki gibi kolaycılığı seçmiş, fotoğrafı “okumuş” ve boşlukları doldurmuştu... Oysa Cenk Tosun'un hikayesi plastik bir bidonda harcanmayı hiç hak etmiyordu. Milliyet gazetesi muhabiri 

Serdar Sarıdağ bu gerçeği bir televizyonda anlatmayı denemese benim de aklımda böyle kalacaktı. 


NEDEN ŞÜPHE ETMEDİK? 

Neredeyse medyanın tamamı hiçbir şüpheye yer vermeden plastik bidonda turşu 

hikayesi yazarken bu haberi yazanlardan, okuyanlardan, sayfaya yerleştirenlerden, editörlerden birinin bile aklına “Böyle bir 

iş olmaz. Şunu bir araştıralım” demek niye gelmedi? Bu soruyu soracak vakit yoktu, bunu sorgulayacak yetkinlikte çalışan yoktu, “ne fark eder ilgi çekecek, çok okunacak bir haber niye bozulsundu”. Son kertede bu topraklarda ders alacağımız, örnek olarak çocuklarımıza anlatacağımız, spor okullarında işleyeceğimiz bir başarı hikayesini sarı plastik bir bidona sokup harcadık... Belki bu sefer ders çıkarıp bir daha böyle bir hikaye yaratırsak böyle saçma sapan bir şekilde harcamayız umududur bana bu yazıyı yazdıran... Kolaycılığa ve vasata teslim olmamak adına Cenk Tosun gibi inat etmek gerek hayatın her alanında... 


CENK TOSUN 


Eşinin arkadaşı, İngiltere'ye yola çıkmadan önce Tosun ailesini 

ziyaret etti. Buzdolabını boşaltırken Hatay'dan gelen plastık bidon içindeki zeytinleri onları ziyarete gelen arkadaşlarına vermek istediler. 
Yola çıkacaklardı, evi boşaltıyorlardı... 
Eşinin arkadaşı onları uğurlamak için havalimanına kadar gitti. İşte o sırada Cenk Tosun'un fotoğrafı çekilirken kadraja giren plastik bidonda arkadaşlarına verdikleri zeytin vardı... 
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CENK TOSUN (BONUSLARLA) 
29 MİLYON AVRO KARŞILIĞI 
PREMIER LİG'İN ÖNEMLİ 
KULÜPLERİNDEN EVERTON'IN 
YOLUNU TUTTU. FUTBOLUN 
OLGUNLUK YAŞI OLARAK 
KABUL EDİLEN BİR YAŞTA 

EN ÖNEMLİ TERCİHİNİ 
GERÇEKLEŞTİREN CENK 
TOSUN'UN NE KADAR DOĞRU 
BİR KARAR VERDİĞİNİ ZAMAN GÖSTERECEK. 


ORHAN ULUCA 


eçtiğimiz ay Türkiye Süper Ligi'ni ve G yetiştirdiği futbolcuların Avrupa çıkışını 

derinden etkileyecek bir transfer gerçekleşti. Cenk Tosun (bonuslarla) 
29 milyon avro karşılığı Premier Lig'in önemli 
kulüplerinden Everton'ın yolunu tuttu. 
Futbolun olgunluk yaşı olarak kabul edilen bir yaşta en önemli tercihini gerçekleştiren Cenk Tosun'un ne kadar doğru bir karar verdiğini zaman gösterecek. 


PREMİIER LİG TERCİHİ 

Lig, kulüp ve teknik adam üzerinden değerlendirme yapmak gerekirse... Hiç 

şüphe yok ki dünyanın en popüler ligi. En 

iyi lig olduğu tartışılır belki ama zamanla bu unvanı da alacağını söyleyebiliriz. Dünyanın aynı zamanda en pahalı ve değerli ligi. Bir oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynadığına 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sevindiği kadar Premier Lig'de bir maça çıktığında da benzer sevinci yaşayacağını söyleyebiliriz. İki önemli ligin dünya çapında ilgi görme oranı birbirlerine yakın. Kendi ülkesi dışında en çok ilgi gören lig. Üstelik dış pazarda diğer lig lerle arasındaki fark çok büyük. Televizyon gelirleri parayı, maddi güç de nihayetinde kaliteyi beraberinde getiriyor. 
Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi başarısızlığı ise göreve getirilen iyi menajerlerle beraber bu sene tersine döndü. Dolayısıyla Cenk Tosun eğer kendisine zirvede bir yer hedefi koymuşsa bunun yolu Premier Lig'den geçiyor. 
İngiltere ile yüzde 

yüz doğru karar verdiğini söyleyebiliriz. 
Aynı zamanda 

basın toplantısında üzerinde durduğu gibi 
Almanya'da temel eğitimini almış olması, fizik olarak kendine olan güveni de ona yardımcı olacaktır. 


EVERTON SEÇİMİ 
Ligin yedinci büyük kulübü. Bu sezon transfere 300 milyon avro harcayacak bütçeye sahip. 
Everton, gözünüzü zirveye diktiğinizde sıçrama tahtası olarak kullanılacak belki de en uygun kulüp. Pek çoklarının dediği gibi altı büyükler olarak anılan kulüplerden birisine direkt geçiş yapsaydı Premier Lig'in temposu ve kendine özgü koşulları nedeniyle zorluk yaşayabilir ve bir daha asla oraya gidemeyecek şekilde düşüş yaşayabilirdi. Zira yaşı 18 değil 26. Geçtiğimiz 
sezon Lukaku'yu Manchester United'a 85 


Everton, gözünüzü zirveye diktiğinizde sıçrama tahtası olarak kullanılacak belki de en uygun kulüp. Pek çoklarının dediği gibi altı büyükler olarak anılan kulüplerden birisine direkt geçiş yapsaydı Premier Lig'in temposu ve kendine özgü koşulları nedeniyle zorluk yaşayabilir ve bir daha asla oraya gidemeyecek şekilde düşüş yaşayabilirdi. 


TOSUN'UN 
ERCİHİ 


milyon avro karşılığı sattığını düşünürsek Everton'ın Cenk'in hedeflerine uygun bir kulüp olduğunu söyleyebiliriz. En azından Şampiyonlar Ligi başarısı ona altı büyüklerin kapısını açmıyorsa, Cenk Tosun'un zirveye biraz da dolambaçlı yoldan gitmesinde sakınca yoktur. Yaşı en azından ona bir şans daha veriyor. Cenk Tosun basın toplantısında görüştüğü diğer kulüpten bahsediyor ve ona transfer teklifi yapan diğer takımın Crystal Palace olduğu biliniyor. Eğer ana hedef 

ligin büyüklerine gitmek için ara istasyon seçmekse kadro içeriği ve teknik adam kriteri nedeniyle 
Crystal Palace çok daha elverişliydi. 
Everton en azından kısa vadede sorun çıkaracaktır ama 
Premier Lig'in teknik adam ve kadro derinliği çok kısa süre içerisinde değişebiliyor. Hoca gönderilebilir ya 

da yeni transferler olabilir. Everton uzun vadede doğru tercih. 


TEKNİK ADAM 
SAM ALLARDYCE 
Cenk Tosun söz konusu olduğunda belki tek yanlış olarak gözüken ayrıntı Everton teknik direktörü Sam Allardyce. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ın başında olan Allardyce özellikle deplasmanda ve büyük takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Kritik ayrıntı topa sahip olmadığı zaman kazanıyor oluşuydu. Ligde çok az takıma kaybetmiş Chelsea'yi ve Liverpool gibi büyük takımları yenme başarısı gösteren Allardyce'ın 


Palace'ı, topa sahip olduğunda ve iç sahada kazanmakta zorluk yaşıyordu. Everton'a gelir gelmez de benzer felsefeyi uygulamaya koydu. 
Takımın gol yeme oranı neredeyse yarı yarıya azaldı ama pozisyona girme konusunda sıkıntı daha da derinleşti. Yazının yazıldığı tarih itibariyle dört maçta kaleye isabetli 

şut çekilmedi. Liverpool ve Tottenham maçlarında takım varlık gösteremedi. Allardyce 
“Cenk'i beslemeliyiz, bu konuda gelişim şart” 
diyor ve bu minvalde hem transfer yaptılar hem de taktiksel değişikliğe gittiler. 
Teknik adam Allardyce'ın tarihinde hücum odaklı futbol oynayan takım bulunmuyor. Yine 

de bunu başarır mı? 
Sadece bu kritere göre baktığımızda diğer seçenek Crystal Palace'ın santrforsuz ama pozisyona girmede çok başarılı kadro içeriğinin daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız Everton kulüp olarak daha yaldızlı ve burada yaşanılacak bir teknik adam değişikliği her şeyi değiştirebilir. Kısa vadede sorunlu olsa da uzun süreçte Everton doğru bir tercih gibi gözüküyor. 


SIGURDSSON-ROONEY UYUŞMAZLIĞI ve WALCOTT TRANSFERİ 
Everton kadro yapısının sezon başından bu 


Belki tek yanlış olarak gözüken ayrıntı Everton teknik direktörü Sam Allardyce. Geçtiğimiz sezon Crystal Palace'ın başında olan Allardyce özellikle deplasmanda ve büyük takımlara karşı başarılı sonuçlar aldı. Kritik ayrıntı topa sahip olmadığı zaman kazanıyor oluşuydu. 


yana temel sorunu Rooney'e yer açılamamış olması. Üstelik yazın tonla paraya transfer ettiği on numarası Sigurdsson ile beraber takımda savunma açısından idare edilmesi gereken oyuncu sayısının ikiye çıkmış olması. 
Tüm bu olumsuzlukların yanında yeni transfer Walcott ile beraber iyi bir kenar oyuncusu olan Yannick Bolasie'nin varlığı ise Cenk'in beslenmesi adına önemli. Kenarlarda santrforu besleyecek 
Walcott, Bolasie ve Vlasic gibi oyuncuların yer alabilmesi için 
Allardyce'ın takımın en önemli transferi 
Sigurdsson ile yıldız oyuncusu 
Rooney arasında bir seçim yapması gerekiyor. Başka bir tercih ise 
Wayne Rooney'nin savunma önünde oynatılması. Allardyce gibi defansif açıdan düşünen teknik 

adamın Rooney'i orada kullanması belki 

zor olabilir ama takımın işlerlik kazanması adına Rooney'i kesmesi ihtimal dahilinde. 
Everton'ın bir diğer sorunu ise savunma 

önü oyuncularının geçiş futboluna uzaklığı. 
Gueye “gizli Kante” olarak çok iyi işler çıkarıyor. Onun yanına konulan oyuncuların da dikine oynamaması ve Cenk ya da diğer 


CENK TOSUN 


forvet oyuncularına hem zaman hem de alan kazandıracak vizyona sahip olmaması büyük bir sorun. Theo Walcott ile beraber Cenk hücumda zamanla daha işlerlik kazanacaktır belki ama tam anlamıyla istenilen performansa ulaşması için Everton'un Gueye'nin yanına etkili bir sekiz numara alması mecburi. 


SEZON SONUNU BEKLESEYDİ, 
OLMAZ MIYDI? 

Uğur Meleke'nin üzerinde durduğu ve çok 

da haksız olmadığı konu belki de budur. 
Nihayetinde Beşiktaş tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmış ve tüm dünyanın ilgisini çekecek çok önemli iki maça çıkacak. Taliplerine “sezon sonunu bekleyin” diyerek süre verip Beşiktaş ile 

bu sezonu noktalayarak hareket etmiş olsa pek çok açıdan avantajlı olacaktı. Yazın 

daha iyi bir kulübe gitme olasılığı yüksek olurdu. Öte yandan gittiği kulüp ile beraber kamp dönemini geçirmiş, çok daha fazla adapte olmuş şekilde lige başlayacaktı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlar da oynamış olacaktı. Gelecek neler gösterir bilinmez ama bugün Şampiyonlar Ligi dünyanın en fazla ilgi gören organizasyonu. 
Özellikle son 16 turuna kalmış takımların maçları çok ciddi mercek altına alınıyor. 

Bu aslında Cenk Tosun açısından talipleri artırabilir ve Beşiktaş'a daha yüksek bonservis bedelinin yolunu açabilirdi. Tüm bu ihtimallere rağmen Türkiye rekorunu kırmak hem Cenk hem de Beşiktaş açısından kârlı bir transfer yapıldığı gerçeğini değiştirmiyor. 
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1967 yılında Japonya'da doğan Kazuyoshi 
Miura derslerinde başarılı olmayan ve diğer birçok arkadaşının aksine futbolcu olma hayalleri kuran bir çocuktu. Bizlere tanıdık gelen, futbol oynama hevesiyle yanıp tutuşan bu çocuğun hikayesi özellikle o yıllarda futboldan uzak olan Japonlar için hayli ilginç bir durumdu. Bu nedenle Kazuyoshi'nin ailesi, oğullarının top peşinde koşmasını garipsiyorlardı. Önce birkaç farklı okula 

daha sonra özel öğretmenlere teslim ettikleri çocuklarının derslere ilgisinin olmadığını tamamen anlayabilmeleri için Miura'nın 

15 yaşına gelmesini beklemek zorunda 
kalmışlardı. 

Çünkü Kazuyoshi 15 yaşına geldiğinde okulu bırakmış ve gizli gizli başka bir kıtanın yolunu 


tutmuştu. Şansını bir de orada deneyecekti; Brezilya'da. İyi bir futbolcuydu. Irkçı olmayan, “Japon'dan futbolcu mu olur?” demeyen her kulüpte şans bulabilirdi. Nitekim bulmuştu da. 
Birkaç deneme sonrası Miura artık Atletico Juventus'un genç takımının bir üyesi olmuştu. 
Burada gösterdiği performans sonrası başka bir takıma transferiyle profesyonel de olacaktı. 
Üstelik ülkenin en önemli kulüplerinden birinde, Santos'ta. Miura, Santos ile sözleşme imzasının ardından bir sene kiralık olarak Palmeiras forması giymiş ve Japonya'da oynanan bir turnuvaya katılmıştı. Ülkesinde bir yandan futbola uzak insanlara oyunu anlatmaya çalışırken bir yandan da turnuvada ikinciliği getiren golleri atıyordu. Bir senelik Palmeiras performansından sonra Santos'a döndü. Oradaki ilk maçında bir gol atıp bir de asist yapınca, Japon olmasının da etkisiyle Brezilya medyasında popüler hale geldi. 


Miura, kısa zamanda Japonya'da da haber olmaya başlamıştı. Tüm bunları yaparken Brezilya Ligi'nde şans bulan ilk Japon olmayı ve bu ligde bir şampiyonluk kazanmayı 

da ihmal etmedi. 1990'da Japonya'da bir profesyonel futbol ligi kurulma fikrinin ortaya çıkması ile ülkesine dönmeye karar verdi ve 
Yomiuri FC'ye transfer oldu. 1991 ve 1992 
yıllarında Japon Ligi'nin yeni düzenlemesinden önceki son iki sezonunda şampiyonluk yaşadı. 
1992 yılında ligin en iyi futbolcusu seçildi. 

O sene ilk kez düzenlenen J League Kupası finalinde takımına zaferi getiren tek golü yine Miura kaydetti. Ardından oynadığı sezonlarda 
5 kupa daha kazandı. 

O yıllarda Japonya Milli Takımı adına çıktığı 

16 maçta 16 gol attı. Futbolun henüz Japonya 
için icat edilmediği yıllarda bile futbol oynayan bu Japon yetenek, bacaklarında taşıdığı becerileri Brezilya'dan ithal ettiği futbol zekasıyla birleştirmişti. Dünün gurbetçi futbolcusu Miura, o günlerde ülkesi için futbolun en önemli figürlerinden biri haline geliyordu. Onu tüm ülke çapında tanınır hale getiren yeteneği ve öncülüğünün farkındaydı. Ama şimdiki amacı artık Avrupa piyasasında da adından bahsettirmekti. 
Kendisine İtalya'dan gelen transfer taleplerini biliyordu. Hiç düşünmeden tamam dedi. 
Korkmak yapısında yoktu. Brezilya'da futbol oynayan, oynama cesareti gösteren ilk Japon, neden İtalya'da da yapamasındı? 


BİR ZAMANLAR İTALYA'DA 

Miura İtalya'ya gelir gelmez Genoa başkanı ona “L'uccello mattiniero si becca il verme” yani “erken kalkan kuş, kurtçuğu yakalar” demişti. Gerçekten de öyleydi. Miura Japon futbolunun en erken kalkanıydı ve kurtçuğu yakalamıştı. Yakaladığı kurtçuk 1994 yılında bir Japon için pek de kolay olmayan bir başarıyı işaret ediyordu. O artık İtalya Ligi'nde forma giyen ilk Japon hatta ilk Asyalı futbolcuydu. 


Miura İtalya'da bir tek ülkesini değil Asya kıtasını da temsil edecekti. 1994'te sezonun ilk maçı olan AC Milan karşılaşmasında teknik direktör Francesco Scoglio tarafından sahaya ilk T7de sürüldü. Ancak maç sırasında Franco Baresi ile çarpıştı ve devre arasında oyundan alındı. Bu çarpışma sonrası birkaç hafta beklemek zorunda kalan Miura'nın ikinci maçı ise bir derbiydi. Genoa ile Sampdoria karşılaşıyordu ve Miura için kendini kanıtlama fırsatı gelmişti. Maç bittiğinde Genoa ezeli rakibine 3-2 kaybetmişti ama o iki golden biri Miura'nın ayağından gelmişti ve Kazu'nun İtalya kariyerinde attığı ilk gol olmuştu. 
Fakat bazı ilkler bazen son olabilirdi. 
Japonya'nın futbol kralı için de bu gol İtalya'daki son golü olacaktı. Ancak yine de eğer yeterince erken kalktıysanız, tek bir 

gol dahi atsanız tarihe geçebilirdiniz. Tıpkı Miura gibi. Bu gol onu Genoa taraftarı için önemli bir futbolcu haline getirmişti. Miura İtalya'da istediklerini yapamasa da adından söz ettirmişti. 

Tarih 1999'u gösterdiğinde Kazuyoshi, Japonya'ya dönmeden bir sezon önce de Hırvat Ligi'nde Dinamo Zagreb'e transfer olup orada da bir şampiyonluk elde etti. Hırvat Ligi'nde de şampiyonluk kazanan ilk Japon futbolcu olan veteranın sonraki durağı bir kez daha Japonya olmuştu. 

Japon futbolunun misyonerlik görevini üstlenen Miura yerinde duramıyordu. Liginde 
bir kez daha gol krallığı yarışına giren ve 33 
yaşında 17 gol atan ihtiyar delikanlı bu yaşında bile transfer teklifleri alıyordu. 

Bazılarının futbolu bıraktığı yaşlarda bir imkansızı daha başaran Miura 2005 yılına 
kadar Japonya'da oynadıktan sonra 39 
yaşında Avustralya Ligi'nde Sydney FC takımına transferini gerçekleştiren anlaşmaya onay veriyordu. Burada FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giyen Miura, turnuvada oynayan ilk Japon futbolcu olmuştu. 

2006'da Sydney macerasına son vererek 


KAZU 


eski takımı Yokohoma'ya tamamen geri döndüğünde 40 yaşına girmişti. 40 yaşından sonra da durmayan Miura, bir sezon sonra takımı adına gol atınca Japonya liginde golle buluşan en yaşlı oyuncu rekorunu kırmış oldu. 
Japon Milli Takımı'nda 55 gol atan ve 10'un üzerinde kupa, gol krallıkları ve başka ödüller kazanan Miura 2012'de futbolu bırakma 

kararı aldı. Artık ihtiyarladığını düşünüyordu. 
Ancak bu kararı uzun sürmedi. Miura yeni sezon gelmeden yeniden antrenmanlara başlamıştı. Sözleşmesi bitse de Yokohoma'da her daim forma giyebilecek popülaritesi vardı. 
Yokohoma 2013 yılında bir kez daha Miura'nın sözleşmesini uzattı. Üstüne üstlük 46 yaşında bile gollerine devam ediyordu. 18 sezon boyunca ligde gol bulmayı başaran golcü, kırılması imkansız bir rekora imza atıyordu. 
2015 yılında ise Yokohoma'da giydiği 

TI numaraya ithafen 11 Kasım 2015'te saat T1'de futbolcu ile bir yıllık daha sözleşme imzalandı. Miura 2017'de Thespakusatsu Gunma'ya attığı golle Stanley Matthews'a ait olan profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu da kırdı. 

Kazuyoshi Miura bu sezon da Yokohoma ile bir yıllık sözleşme daha yaptı. Kendisinden çok daha genç olup futbol sahalarında koşmak yerine özel hayatlarında gitmedik gece kulübü bırakmayan meslektaşlarına inat futbolculuğa devam ediyor. Henüz 

15 yaşında ülkesinde futbola dair bir karşılık 
alamadığında Brezilya'ya giden, 

3O'lu yaşlarında Avustralya'yı arşınlayan, 

50 yaşında futboldan kopamayan bir adam, 
hayallerinizin peşinden umutla koştuğunuzda asla yaşlanılmayacağını 

hatta ölünmeyeceğini anlatıyor. 

Kral Miura'nın hikayesi bizim ülkemizin futbolcu “kralları” tarafından okunur mu bilmiyorum ama bir gün rastlarlarsa o kralların “otuz yaşında futbolu bırakan arkadaşlarına” Miura'yı okutmalarını dileriz. 


18 sezon boyunca ligde gol bulmayı başaran 
golcü, kırılması imkansız bir rekora imza 


atıyordu. 2015 yılında ise Yokohoma'da giydiği 71 numaraya ithafen 711 Kasım 2015'te saat I'de futbolcu ile bir yıllık 


daha sözleşme imzalandı. Miura 2017'de 

Thespakusatsu Gunma'ya attığı golle Stanley Matthews ait olan profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu da kırdı. 
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TARİH 


CUMHURİYET 
ÖNCESİ 
İZMİR LİGİ 


YARIŞMALARI İÇİN GEÇTİĞİMİZ AY İSTANBUL LİGİ İLE BAŞLADIĞIM YAZI DİZİSİ BU AY ERKEN DÖNEM İZMİR 


LİGİ İLE DEVAM EDİYOR. 


MEHMET YÜCE 


ürkiye futbol tarihi açısından Payitaht Pan haricinde kalan şehirlerin en önemlisi kuşkusuz İzmir'dir. 
Ewvelki makalelerde de bahsedildiği üzere, ülkemizdeki futbol yarışmalarının en eskilerinden birini barındırdığı varsayılan bu kente dair elde çok geniş ve zengin bilgi olmamakla beraber, çeşitli kaynaklar ve süreli yayınlar vasıtasıyla hiç de azımsanmayacak malumata ulaşılmıştır. İzmir'de kurulan ilk spor kulüplerinin kuruluş tarihleri hakkında çelişkiler var. Bunun sebebi özellikle Rum kulüplerinin bir müzik cemiyeti olarak kurulmaları ve spor faaliyetlerine sonraki tarihlerde başlamalarıdır. 
Örneğin Apollon kulübü, kuruluş tarihi 
1891 olarak gösterilmesine karşın, spor 
faaliyetlerine 1893 sonlarında, futbola ise ancak 1900'lü senelerde başlamıştır. 
Aynı şekilde Panionios da tıpkı Apollon gibi 1890'da kurulan Orpheus Filarmoni Kulübü'nün içinden doğmuştur. Bu kulüpten 189'de ayrılanlar Apollon Filarmoni Kulübü'nü kurmuşlar, Panionios ise içinde bulunduğu Orpheus'tan 1893'te spor kulübü olarak ayrılmış, 1898'de bu sefer Panionios çatısı altında Orpheus ile yeniden birleşmiştir. Bu sebeple İzmir'in en eski Rum kulübü Panionios'un logosunda 1890, Apollon'un ise 1891 yazmaktadır. 
Diğer Rum kulüpleri Pelopas, Peraia ve Hermes'in kuruluş tarihleri hakkında kesin bir bilgi olmamasına karşın, süreli yayınlar vasıtası ile elde edilen istihbarattan tesis tarihlerinin 
1895 ile 1900 arası olabileceğini düşünebiliriz. 
İzmir'in en kadim kulübü olan İngiliz 
Bornova'nın 1883'te, Smyra'nın ise 1885 
veya 1886'da kurulduğunu Osmanlı Melekleri'nde yazmıştım. Bu iki kulüpten başka HMS Nymphy gemi kulübünün ilk spor faaliyetlerinin 1897 senesinde başladığını 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belirtebilirim. HMS Nymphe, İzmir Limanı'nda bulunduğu gibi İstanbul'u da sık sık ziyaret ediyor ve bu şehirde de spor faaliyetlerine iştirak ediyordu. İzmir Ermeni cemaatinin en eski iki kulübü Ermeni Birliği ve Vartanyan kulüplerinin de yine yirminci asır dönemecinde kurulduklarını, bu kulüplerin spor faaliyetlerini icra ettikleri tarihlerden tespit etmek mümkün. 
Bunlardan Ermeni Birliği kulübünün 1910”lu senelerin ilk yarısında Rum kulübü Panionios ile büyük bir rekabete girdiğini söyleyebilirim. 
Müslüman-Türk kulüplerine gelince; bunlardan Karşıyaka 1912, Altay ise 1914'de kurulmuştur. 
Siyah-beyazlı kulübün bünyesinden yirmili senelerde iki kulüp daha doğmuştur: Altınordu (1923) ve Göztepe (1925). Türk kulüplerinin erken dönem İzmir Ligi'nde varlıklarından 
söz etmek olası değil. İzmir Ligi'nin 1909 
senesinden itibaren İzmir Rum Jimnastik 

ve Atletik Birliği tarafından tertip edildiği düşünülürse bu son derece doğal. Zira Karşıyaka, Balkan Harbi; Altay da Harb-i Umumi sırasında kurulmuş kulüpler. Gerek Balkan Harbi ve devamında 1. Dünya Savaşı, gerekse İzmir'in işgali sırasında Rum ve Türk kulüplerinin aynı çatı altında özellikle Rum cemaatinin teşkil ettiği bir organizasyonda yer almaları pek mümkün gözükmüyor. 
Bunlardan başka İzmir'de Musevi kulübü Maccabi ve İtalyan Levantenlerin Siyah Müselles ve Garibaldi gibi kulüplerinin kuruluş tarihleri bilinmemektedir. İzmir'de kurulan 

ilk kulüpleri orijinlerine göre aşağıdaki gibi özetlemek mümkün: 

1- İngiliz kulüpleri: Bornova (1883) ve Smyrna (1885/1886), HMS Nymphe, Ramblers, Amerikan Koleji. 

2- Rum kulüpleri: Panionios (1890), 

Apollon (1891), Pelopas, Peraia Spor 

Kulübü ve Hermes. 

3- Ermeni kulüpleri: Vartanyan ve 

İzmir Ermeni Birliği. 

4- Türk kulüpleri: Karşıyaka (1912) ve 


Altay (1914) 

5- İtalyan kulüpleri: Garibaldi ve 

Siyah Müselles. 

6- Musevi kulüpleri: Maccabi. 

İzmir Ligi'nin ilk defa kimler tarafından ne zaman kurulduğu hakkında elimdeki en somut veriler The Levant Herald'da yayımlanmış 

bir makale ile James La Fontaine hakkında yazılmış hatıralar. Galatasaray ve dolayısıyla Türkiye futbol tarihi hakkında çok mühim hatıralar nakleden Ali Sami (Yen) ve Ruşen Eşref (Ünaydın), La Fontaine'in İstanbul'a gelmeden İzmir'de de bir lig inşa ettiğinden 
bahsediyorlar. Bu hatıralardan başka 1 
Aralık 1906 tarihinde The Levant Herald'da yayımlanan bir makaleden İzmir'de 1906- 
1907 sezonunda lig maçlarının yapıldığı 
açıkça yazmaktadır. 

Bu tarihten önce neler olup bittiğini 

mevcut bilgiler altında kestirmek pek olası görünmüyor. 

Yunan araştırmacı Andreas Baltas'ın “İzmir'de Yunan Sporları 1890-1922”* adlı kitabında İzmir Ligi ile alakalı bölümde, “7970 senesinde ikincisi tertip edilen İzmir Futbol Kupası'nı geçen sene olduğu gibi yine Rum Panionios'un kazandığı” yazıyor. Panionios takımının 1909 İzmir şampiyonu olduğunu belgeleyen bir fotoğraf da Baltas'ın bu savını destekler nitelikte. 

Bu bilgiler ışığında İzmir Ligi için tarih kadrajını 1906-1907 sezonundan başlatmak doğru olur düşüncesindeyim. 

İzmir'de çıkan Rumca gazeteleri referans alan aynı kitaptan 1909 senesinde şampiyon olan Panionios'un 1910 senesindeki rakiplerinin Pelopas ve Hermes olduğunu ve sıralamanın şu şekilde olduğunu görüyoruz: 

1910 İZMİR LİGİ SIRALAMASI: 

T- Panionios 

2- Pelopas (Karataş) 

3- Hermes (Bornova) 


* İzmir'de Yunan Sporları 1890-1922 - O eAAnviköç aBAnrıoyoç on Xuvpvn 
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1911 senesi İzmir Ligi ile ilgili bir bilgi mevcut i i ici 
olmamakla birlikte -İtalyanların 12 Adaları işgal e etmesi de buna sebep olabilir- 1912 senesinde ligin Kulüp (e) G B M P 
düzenlendiği ve bu sefer dört kulübün iştirak ettiği 1.İzmir Ermeni Birliği 3 2 1 > 6 
görülüyor. 1910 senesinde ligi oluşturan kulüplere ilave olarak İzmir Ermeni Birliği de bu sezon ligde 2.Panionios 3 1 2 zi & 
mücadele ediyor ve oldukça başarılı maçlar çıkartıyor. 3.Pelopas 2 E 1 1 1 
Müsabaka sonuçlarından elde ettiğim bilgilere göre bu 

4.Hermes 2 - - 2 - 


senenin puan cetveli yandaki şekilde oluşmuş. 


1913 senesi için İzmir basınında İzmir Ermeni Birliği ile Panionios 1915 İZMİR “VALİ RAHMİ BEY VAZO TURNUVASI” PUAN CETVELİ 
arasında yine büyük bir çekişmenin yaşanacağı yazmakla birlikte 


bu sene ligde neler olduğu hakkında maalesef başka bir bilgi Kulüp o G B M P 


yok. İzmir'de düzenlenen futbol yarışmalarına vereceğim diğer 1.Altay 5 1 z T bir örnek iki Türk kulübü Altay ve Karşıyaka'nın da iştirak 
ettiği Vali Kupası'dır. 1915 senesinde İzmir Valisi Rahmi Bey'in 2.Karşıyaka 6 4 z 2 8 
tertip ettiği turnuvaya dört kulüp katıldı. Midilli ve Trablusgarp o 3.Midilli 6 2 1 3 5 
kulüplerinin milliyetleri hakkında kesin bir bilgi maalesef yok. 

4.Trablusgarp 6 - - 6 z 


Bununla birlikte Midilli'nin bir Rum kulübü olması muhtemel. 
Müsabakalar neticesinde puan cetveli yandaki gibi oluştu. 


1914-1915 sezonu İzmir Ligi şampiyonunu yine bir fotoğraf vasıtası ile öğreniyoruz. Rum Panioinios kulübünün kulüp binası önünde çekilen fotoğrafında lig kupası ve madalyalar ile birlikte futbol topunun üzerinde o devrin temayülleri gereği sezonun tarihi de yazıyor. 

İzmir Apollon kulübünün tarihini anlatan kaynaklara başvurduğumuzda ise harbin ortalarından İzmir'in işgalinin sona erdiği seneye kadar, 

yani 1917 ile 1922 arasında bu kulübün İzmir futbolunu domine ettiğinin iddia edildiğini görürüz. 

Bu iddianın doğru olup olmadığı hakkında elde belge bulunmasa da Apollon kulübünün 1918-1919 ve 1921-1922 sezonlarında İzmir lig kupası ile çektirmiş olduğu fotoğraflar ile Andreas Baltas'ın 1920 Ocak ayı içinde yayımladığı mektuplar en azından bu üç sezon için söz konusu kulübün ligi kazandığını ispatlar nitelikte. Söz konusu mektuplar Panionios kulübü başkanı Dimitra Dalla tarafından kaleme alınmış. Mektuplarda müsabaka sonuçları ve neticede 1920 senesi liginin Apollon kulübü tarafından kazanıldığı net bir biçimde ifade edilmiş. 

Bu bilgiler ve belgeler sayesinde İzmir Ligi için aşağıdaki gibi kronolojik bir tablo oluşturmak yanlış olmayacaktır: 


1906-1907 öncesi İngiliz, Rum ve Ermeni kulüplerinin iştiraki ile muhtemelen düzenlenmişti. Mamafih bu sezonlarla ilgili bilgi bulunmuyor. 

1906-1907 Smyrna Association Football League ismi ile 

Izmir Ligi maçları yapıldı. 

1909 izmir Rum Jimnastik ve Atletik Birliği'nin düzenlemeye başladığı ligde 
Panionios şampiyon oldu. 

1910 Panionios ikinci defa şampiyon oldu. 

1911 Muhtemelen İtalyanların 12 Adalar'ı işgali sebebi ile yapılmadı. 

1912 Ermeni Birliği Kulübü şampiyon oldu. 

1913 Panionios ve Ermeni Birliği'nin çekişmesi. Şampiyon belirlenemedi. 1918-1919 sezonu İ 
1915 Müslüman-Türk kulüplerinin iştirak ettiği Vali Kupası turnuvasını 

Altay kazandı. 

1914-1915 Panionios, İzmir Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. 

1917-1918 Apollon tarihini anlatan kaynaklara göre kulübün İzmir Ligi'ndeki üstünlüğü bu sezon başlamış. Ancak bu iddiayı kanıtlayacak 

bir belgeye rastlayamadım. 

1918-1919 Bu sezon Apollon'un şampiyon olduğunu kupa ile çektirilmiş fotoğrafı sayesinde biliyoruz. 

1919-1920 Apollon kulübü İzmir Ligi'ni bir defa daha kazandı. 

1920-1921 1921-1922 sezonu anlatılırken Apollon için şampiyonluğu elinde tutan kulüp ifadesi kullanılmış. Muhtemelen bu sezon da Apollon şampiyon oldu. 
1921-1922 Apollon, İzmir Rum Jimnastik ve Atletik Birliği'nin düzenlediği ligin son sezonunda şampiyon oldu. 


zmir Ligi şampiyonu Apollon kulübü. 


ir 


4 a 
Kadim İzmir Ligi'nin son şampiyonu Apollon'lu futbolcular kupaları ile. 


Cumhuriyet öncesi İzmir Ligi hakkında bildiklerimiz -en azından benim bildiklerim- şimdilik bunlardan ibaret. Müsabakaların ekseriyetle 

Bornova, Panionios ve Apollon sahalarında oynandığını da ilave edeyim. İzmir futbolu için dört başı mamur bir araştırma yapılırsa 

İzmir Ligi hakkında bildiklerimiz bu makale ile sınırlı kalmayacak kuşkusuz. Yeni bilgilerle tıpkı İstanbul gibi İzmir'in de erken devir 

futbol tarihi aydınlanmaya başlayacak. 

Esasen şimdiye kadar hakkında hiçbir bilgi olmayan İzmir Ligi'nin erken dönemi hakkında bu türden toparlayıcı bir bilgiye sahip olmamız çok mühim. Bu makale ligin kadim dönemini araştıracak gönüllüler için referans noktası olabilir. Buradan yola çıkılarak daha da eski 

tarihlere yolculuklar yapılacağı gibi, lig ilk defa ne zaman başladı, savaş ve işgal senelerinde İzmir Ligi'nde neler oluyordu gibi 

soruların yanıtları bulunabilir. 

Memleket futbol tarihinin sadece İstanbul'a has olmadığı unutulmamalı. Kent kütüphanelerinden edinilecek bilgiler ışığında Anadolu ve Trakya'nın hemen her yerleşkesinde oynanan futbolun tarihini araştırmak ve bulunan kanıtlı bilgileri meraklılarla paylaşmak futbol tarihi ile uğraşan gönüllüler için son derece heyecanlı ve zevkli bir uğraş olacaktır. En azından benim için öyle... 
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ALEN MARKARYAN 


ORKESTRA ŞEFİ GİBİ VAKUR 
DURUŞU, ÖZGÜVENİ, 
HAKİMİYETİ VE DAHA ÖNCE 
GÖRMEYE PEK ALIŞIK 
OLMADIĞIM KARİZMASIYLA 
KOCA BİR TRİBÜNÜN 
ÖNÜNDE DEVLEŞİYORDU. BİR HAREKETİYLE BAŞLAYAN, 
DESİBEL REKORLARI KIRAN O 
GÜRÜLTÜ, BİR HAREKETİYLE 
YERİNİ KORKUNÇ BİR 
SESSİZLİĞE BIRAKIYORDU. 


GÖKHAN DAĞISTANLI 


delikti o zamanlar. Henüz baba iznine 

tabiydi evden çıkışlarım. Tabii Beşiktaş maçlarına gidebilmek içindi en büyük ısrarlarım. Artık, maç öncesinde mezarlık sabahlamalarının bitmeye yüz tuttuğu dönemlerdi. Ancak hâlâ akşam 8'deki maçın bilet sırasına öğlen 12'de giriyorduk. Kapıları saat 3 gibi açıyorlardı. Kapalı tribünde 4-5 saati muhabbetle geçiyorduk. Zaten ilk düdükle beraber dünyanın en büyük orkestrası olan Beşiktaş kapalısı kutsal görevine başlıyordu. Bu görevin bir parçası olmak, kendi yeri kolay doldurulabilir olsa da insana büyük bir gurur veriyordu. Kale arkasında başlamıştım taraftar olmaya. 
Uzaktan hayranlıkla seyrederdim kapalı tribünün ahengini. 90 dakikalık koreografiyi kusursuz canlandırıyorlardı. O zamanki küçücük dünyamda kısa vadeli ilk planım kapalıya gidip bu şahane manzaranın seyircisi değil bir parçası olabilmekti. İnsan bir şeyi çok isterse şartlar da olgunlaşıyor. Sanırım evrenin gizli kuralı bu. İmkanlar kendiliğinden gelişti ve kendimi ilk kez tribünün kalbinde buluverdim. 
Çekimserlikle karışık bir heyecan yakamdan çekiştiriyordu. Maç başlamadan önce futbolcular ısınmaya çıktığında ufak bir demo yapmıştık. Daha o an kendimi ait hissetmeye başlamıştım işte. Henüz 14 yaşındaydım onu tanıdığımda. Mareşal tribününe giden herkesin 


| iseye yeni başlamıştım. Cep delik cepken 
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gözü sahadan önce ondaydı. Hayretler içinde izlemiştim bütün jest ve mimiklerini. 
TRT'de her pazar yayınlanan klasik müzik konserindeki orkestra şefi gibi vakur duruşu, özgüveni, hakimiyeti ve daha önce görmeye pek alışık olmadığım karizmasıyla koca bir tribünün önünde devleşiyordu. Bir hareketiyle başlayan, desibel rekorları kıran o gürültü, bir hareketiyle yerini korkunç bir sessizliğe bırakıyordu. Babacan bir fedakarlığı vardı... 
Beşiktaş sevgisinden sual olunmazdı elbet ama belki de hayatındaki en büyük aşkına, sadece ona hizmet etmek uğruna bütün maç arkasını dönüyordu. Heyecanı, üzüntüsü, sıkıntısı, coşkusu gözünden okunuyordu 

ama bir saniye 


şimdi gözlerimin önüne. O sakin gücü geliyor. Koskoca tribünden esirgemediği abiliği şimdi bu satırlara ilham oluyor. Bilen bilir, tribünde bir hiyerarşi vardır. Aslında Beşiktaş tribünleri de bir kişi tarafından temsil edilmiyordu. Yıllarca tribüne abilik etmiş, takımı hiçbir yerde yalnız bırakmamış insan sayısı az değildi. Ama Alen Markaryan, bütün bu grubun içinde, tribün liderliğini en iyi yapan kişiydi. Yerinde olmayı isteyecek çok insan vardı elbet ama kendisine ve yaptığı işe hakimiyetine duyulan saygı öylesine büyüktü ki bu görev kendisine bırakılmıştı. 
Optik Başkan'ın mirasını omuzlama şerefi ona kalmıştı. Delikanlılık çağım boyunca gittiğim her maçta gözlerim 


bile bu duygulara 


ilk onu bulmaya devam etti. Bir gün, 


kaptırmadan kendini, bu büyük koroyu ve takımı motive etmek için yönlendiriyordu. 
Sakindi... Herkes bilir, tribüncü insanlar sert adamlardır. 
Yakıp yıkmaları, 

kırıp dökmeleri an meselesidir. Hele omuzlarına sorumluluk verilmiş olanları, dileseler bu gücü 


Beşiktaş sevgisinden sual olunmazdı elbet ama belki de hayatındaki en büyük aşkına, 

sadece ona hizmet etmek uğruna bütün maç arkasını dönüyordu. 

Heyecanı, üzüntüsü, sıkıntısı, coşkusu gözünden okunuyordu ama bir saniye bile bu duygulara kaptırmadan kendini, bu büyük koroyu, takımı motive etmek için yönlendiriyordu. 


İstanbul Boğazı'nda bir balıkçıda buluştuk. 
Restorana girdiği anda 10 masadan 8'i alkışladı onu. Ayağa kalkıp selamlayanlar oldu. O gün senelerce verdiği emeğin karşılığının sadece tribünde olmadığını anladım. 
Yıllar oldu Beşiktaş 


korkunç bir şekilde de kullabilirler. 
Alen Markaryan, bu hoyratlıktan çok uzaktı. Gücünü sindirmiş 

bir sakinliği kuşanmıştı. Her kesimden ve yaş grubundan insanla diyalogda müthiş başarılı yapısıyla amigoluğun en modern sürümü olarak karşımızda duruyordu. 

Maçın gidişatından motivasyonunu yitirmiş tribüne bazen mimikleriyle sitem ederdi. Ve anlardı onu kardeşleri. Bu şahsi bir mesela değildi. Her şey Beşiktaş içindi. Sesimin tükenmeye yüz tuttuğu bir anda bile o sitemkar ifadesini gördüğümde, boğazımı yırtarcasına bağırmaya devam edişim geliyor 


tribününü bıraktı Alen 
Markaryan. Üzücü olaylar yaşadı. Hak etmediği halde kalbini kırdılar. Yeni stata gelip ilk üçlüyü çektirdiğinde yer yerinden oynadı. 
Dönüyor sandık, dönmedi tribünlere. Zaten yeni stadın mimarisinde, alt bölümüyle üst bölümünün mesafesi açılmıştı, bir de o gidince kapalı tribün hepten öksüz kaldı. Geçen gün duydum, Alen dönüyor dediler. Ne güzel söylediler. Sanki binlerce kardeşinin gönlüne çiçek bahçelerini devirdiler. Sonra öğrendim ki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına davet edilmiş, icabeti bile belli değilmiş. 

Ah be Alen abi, gel üzme bu kardeşlerini. 
Sen, derdini Ahmet Arif dizeleriyle 

anlatan adamsın. Şimdi kulak ver 

sesimize: Hasretinden prangalar eskittik. 

İki direk arasında kıyılmış bir parçası var kalbimizin. Dön de kapalısına bahar gelsin tribünlerimizin... 


Gökhan Dağıstanlı 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gibi y Yarım ip İŞ bir yemek 
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KAFA dergisinin en çok okunan yazarlarından Gökhan Dağıstanlı'nın 


merakla ve ilgiyle beklenen ilk kitabı... 


YUPSIŞEJ UEYŞYSD 


İSTANBUL / Merkez Yenibosna e İSTANBUL / Sanal Mağaza e İSTANBUL / Fatih Historia e İSTANBUL / Avcılar Pelican Mall e İSTANBUL / Levent Metrocity İSTANBUL / Acarkent Coliseum e İSTANBUL / Bahçelievler Metroport e İSTANBUL / Beykent Perla Vista e İSTANBUL / Ataşehir Migros İSTANBUL / Cağaloğlu Sirkeci İSTANBUL / İNKILAP KIDS Acarkent e ANKARA / Atlantis City Avm e İZMİR / Balçova e İZMİR / Çiğli e BURSA / Nilüfer 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NAPOLİ 


DIEGO 


KALBİMİZ, 
İTALYA * 
ŞARKIMIZ! 


| 


MARADONA, NAPOLİ HALKINDAN BU MAÇTA İTALYA YERİNE RESMEN ARJANTİN'İ DESTEKLEMELERİNİ İSTİYORDU! MAÇIN BAŞLAMASINA RAMAK KALA SCHILLACI'NİN FORMU, ZENGA'NIN GOL YEMEME REKORU VEYA ARJANTİN'İN FİNAL ŞANSI YERİNE İTALYA'DAKİ “GÜNEY” SORUNU VE NAPOLİ'NİN BU KONUDAKİ YERİ KONUŞULUYORDU. MARADONA BİR ANLAMDA OYUN 


SAHASINI DEĞİŞTİRMİŞTİ. 


MUSTAFA AKKAYA 


1990 Dünya Kupası'nda ilk düdük çalmadan 
önce en çok ilgiyi iki takım çekiyordu. İlki doğal olarak son şampiyon Arjantin'di. Acaba 
10 numaralı formasıyla herkesi şaşırtmaya 
devam eden kısa boylu, tıknaz ve esmer adam ile arkadaşları aynı başarıyı tekrarlayabilecek miydi? Onların yanı sıra İtalya da ev sahibi olmanın getirdiği rüzgarı arkasına alma niyetindeydi. İki ekip de birer yıldızlar topluluğu değildi belki ama birkaç kilit adamın varlığı onlara sınıf atlatabiliyordu. 
Bu iki renkli ekip yarı finalde karşılaşana dek bambaşka 

birer yol izlemişti. 
Arjantin, sakatlığı sonucu düşük verimle oynayan Maradona'yı 
özlüyordu. 10 
numaralı efsane fiziken sahadaydı ama performansı kesinlikle 10 numara değildi. İtalya karşısına çıkana dek hiç gol bulamamış, hatta uzatmaları golsüz biten çeyrek finaldeki Yugoslavya maçında bir 

de penaltı kaçırmıştı. Bu durum Arjantin'i de etkilemişti. Nitekim Tangocular o güne dek oynadıkları beş maçta sadece dört gol bulabilmişti. Kısacası Carlos Bilardo'nun ekibi, Maradona'nın yarısı sahadayken neredeyse vasat bir görünümdeydi. 
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Yılın 364 günü kendi ülkenizde yabancı olarak görülüyorsunuz. 
Bugün sizden milli takımı desteklemeniz bekleniyor. 
Ben ise yılın 365 günü Napoli'liyim. 


Ev sahibi İtalya ise fazlasıyla neşeli sayılırdı. 
İlk iki grup maçında yedek olarak düşünülen ve sonradan oyuna giren Salvatore Schillaci, bulduğu gollerle takımını sırtlıyordu. O güne dek Arjantin'in attığı toplam gol sayısına Schillaci tek başına ulaşmıştı! Üstelik İtalyanların yüzünü güldüren tek unsur bu değildi. Kaleci Walter Zenga, turnuva başından beri bir kez bile gol görmemişti. 

Özetle tüm maçlarını gol yemeden kazanan İtalya'nın yarı finale kadar olan performansı neredeyse kusursuzdu. 

Arjantin ve İtalya'nın final mücadelesi vereceği kesinleştiğinde tartışmasız favori 
Gök Mavililer'di. 
Azeglio Vicini”'nin ekibi ev sahibi olmanın avantajını gayet iyi kullanmış ve bunu temeli sağlam bir özgüvene çevirebilmişti. Öte yanda ne Maradona ne de Arjantin dört yıl önceki gibiydi. 
Fakat yine de 

sular beklendiği gibi akmayabilirdi. Maç, Maradona'nın 6 yıldır formasını giydiği ve “ikinci evim” dediği Napoli'nin San Paolo Stadı'nda oynanacaktı! Bu durum Maradona ve doğal olarak Arjantin için umut, İtalya için ise problem manasına gelebilirdi. 

Nitekim El Diego, bu 10 numaralı fırsatı değerlendirmekte hiç zaman kaybetmedi! 
“Yılın 364 günü kendi ülkenizde yabancı 


olarak görülüyorsunuz. Bugün sizden milli takımı desteklemeniz bekleniyor. Ben ise 

yılın 365 günü Napoli'liyim.” Kulübünün taraftarlarına yönelik söylediği bu sözler bir anda maçı bambaşka ve pek alışılmadık bir eksene taşıdı. Zira Maradona, Napoli halkından bu maçta İtalya yerine resmen Arjantin'i desteklemelerini istiyordu! Maçın başlamasına ramak kala Schillaci'nin formu, Zenga'nın gol yememe rekoru veya Arjantin'in final şansı yerine İtalya'daki “güney” sorunu ve Napoli'nin bu konudaki yeri konuşuluyordu. Maradona bir anlamda oyun sahasını değiştirmişti. 

Peki Napoli'nin İtalya ile olan derdi neydi? Kirli su, trafik keşmekeşi, harabeye dönmüş evler, durmayan gürültü, çürük kanalizasyon sistemi ve elbette ünlü mafyasıyla Napoli, bir İtalyan vilayeti görünümü vermekten fazlasıyla uzaktı. 
Sosyal anlamda neredeyse çökmüş olan 

şehir, sanki başkent Roma ve gelişmiş kuzey bölgeleri tarafından göz ardı edilmiş gibiydi. 
Adeta unutulmuş kalmışlardı. Napoli'den veya herhangi bir güney kentinden kuzeydeki 

bir deplasmana giden taraftarlar “İtalya'ya hoş geldiniz!” veya “Hayvan deneylerine hayır, onun yerine Napolili kullanın!” gibi pankartlarla karşılanıyordu. 

İşte bu eziklik ve unutulmuşluğun doğurduğu öfke, bizzat Maradona tarafından zafer 
duygusuna evrilmişti. El Diego 1984 

yazında Napoli'ye imza atana dek Roma'nın güneyinden bir tane bile Serie A şampiyonu çıkmamıştı. Başkentteki Lazio ve Roma bile toplamda 3 kez mutlu sona ulaşabilmişti. 
Kuzeydeki Juventus, Milan ve Inter üçlüsü 

ise ülke futboluna hâkim konumdaydı. 


Tıpkı ticaret ve iş dünyasında olduğu gibi... 
Maradona bu ortama adım atar atmaz Napoli halkının tüm o ezikliğini ve dertlerini en 


azından pazar günleri unutturmaya başlamıştı. 


Önceleri Plasebo etkisi olarak baş gösteren bu kıpırdanma, 1987'deki Serie A ve Coppa Italia zaferleri sayesinde bölgenin kaybeden havasını muzaffer olarak değiştiriverdi. 
1989'daki UEFA Kupası ve bir sonraki sezon gelen ikinci Serie A şampiyonluğu ise Maradona'yı Napoli 


Sahaya adım attığımda 
Ilk duyduğum şey alkıştı. 
Tüm pankartları okudum: 


“halkına” yaptığı o çağrıda en az politik fırsatçılık kadar dürüstlük ve açık sözlülük de vardı aslında. Elbette bu sözler cevapsız kalmadı. Resmi makamların yanı sıra, bir Sicilyalı olan Schillaci de Maradona'yı yalanladı: “Napoli İtalya'nın geri kalanı tarafından hor görülmüyor. Taraftarların Diego'yu desteklemeye ihtiyacı yok.” Oysaki aynı turnuvadaki performansına ithafen daha birkaç maç önce “Hey Toto, bir Sicilyalı için hiç fena değil!” 


halkının gözünde kahramandan da öte bir mertebeye taşıyordu. O varken Napoli kaybedemezdi. O varken kuzeyliler istediği kadar burnundan kıl aldırmasın, Napoli güneyli haliyle mutluydu. El Diego 
şehrin havasını değiştirmişti. Napoli artık 10 
numara bir kentti. 

İşte Maradona, 3 Temmuz 1990 akşamı 

San Paolo'nun çimlerine böyle bir kimlikle ayak basacaktı. Birkaç hafta önce birlikte şampiyonluk kupası kaldırdığı taraftarların karşısına aynı sahada bu kez rakip takımın kaptanı olarak çıkacaktı! Maç öncesinde 


Tur atlayan taraf Diego ve arkadaşları olmuştu. Tüm 
İtalya'nın kalbi kırılmıştı. San Paolo'nun ise kalbinin bir yarısı kan ağlıyordu. Öteki yarısının sahibi Maradona'ydı ve orada final sevinci yaşanıyordu. 


pankartı asılmıştı onun adına. İtalya ve Napoli arasındaki bu vukuata dair daha doğal görünen taraf Maradona, daha politik davranansa 
Schillaci'nin kendisiydi sanki. 

Nihayet maç 

saati geldiğinde karşılaştığı ortama otobiyografisinde değindi Maradona. “Sahaya adım attığımda ilk duyduğum şey alkıştı. Tüm pankartları okudum: 'Diego kalbimizde, İtalya şarkılarımızda', “Maradona, Napoli seni seviyor ama İtalya bizim evimiz” ve daha nicesi. 

Tüm turnuva boyunca ilk kez Arjantin Milli Marşı baştan sona alkışlandı. Bu benim için yeterli bir zaferdi. Etkilenmiştim. Onlar benim 


Diego kalbimizde, İtalya şarkılarımızda”, “Maradona, 
Napoli seni seviyor ama Italya bizim evimiz” ve daha nicesi. 
Tüm turnuva boyunca ilk kez Arjantin Milli Marşı baştan sona alkışlandı. Bu benim için yeterli bir zaferdi. Etkilenmiştim. Onlar benim insanlarımdı. 


insanlarımdı.” 

Halkının gücünü yanında hissedişi maç içinde fazlasıyla belli olacaktı. Maradona turnuva boyunca üzerinde var olan tutukluğu atmışçasına sahadaki etkisini gösteriyordu. 
Henüz 17. dakikada “Sicilyalı” Schillaci'nin golüyle yenik duruma düşseler bile 

67. dakikada Maradona'nın hazırladığı pozisyon sonucu Walter Zenga'ya ilk kez gol yeme acısını tattırdılar. Final bileti penaltılara kalmıştı. Heyecan içindeki tribünler topun başına geçen her Arjantinli'yi ıslıklıyordu fakat sıra 10 numaralı olana geldiğinde o kadar da sesleri çıkmamıştı! Nitekim tur atlayan taraf Diego ve arkadaşları olmuştu. 
Tüm İtalya'nın kalbi kırılmıştı. San Paolo'nun ise kalbinin bir yarısı kan ağlıyordu. Öteki yarısının sahibi Maradona'ydı ve orada final sevinci yaşanıyordu. 

San Paolo'daki o akşamdan 4 gün sonra İtalya, yine Schillaci'nin hediye ettiği galibiyet golüyle Dünya 3.'sü olacaktı. Sicilyalı'nın zirve yapan kariyeri o günden sonra yokuş aşağı tepetaklak gidecekti. Maradona'nın Arjantin'i ise finalde Batı Almanya'ya kaybedecek, 

tüm dünya 10 numaralı o içten adamın gözyaşlarına şahitlik edecekti. Napoli halkı, Diego'nun kulüpteki son sezonuna girdiğinden habersizdi. Bilselerdi onlar da kalplerinin 

bir parçasından gelen bu gözyaşlarına eşlik ederlerdi. 
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NAPOLİ 


KERAMET — 


Kimileri için bir mana taşımasa da bazıları için adeta bir fetiştir günün öyküsünü okumak. Bazen bir tutkudur, kimi zaman da sadece bir meraktır. Kim bilir sevdiklerinin ölüm veya doğum günlerinden yola çıkılan bir serüvendir belki de bir tür tarih koleksiyonculuğudur. 
Öyle günler vardır ki üzerine kalem oynatamazsınız. Takvimin o yaprağı pek önemsizdir. 

Fakat öyle günler vardır ki içinde kaybolur gidersiniz... 

İşte 5 Şubat, futbolseverler tarafından bayram olarak kutlansa yeri. 
Neden mi? 


C. Ronaldo 

Bir Yunan tanrısını andıran vücudu, aklın sınırlarını zorlayan gücü, maç başına 1 gol ortalaması... Cristiano Ronaldo şüphesiz dünya futbolunun bugün Messi ile birlikte en önemli değeri. İkisinin rekabeti bu oyuna gönül veren milyarları mest ededursun, onlar da çıtayı adeta sonsuza çekiyor. Portekizli yıldız bugün pastasındaki mumları üflüyor. Tabii kafa kâğıdında artık 33 yazıyor olması da uçup giden zamanı hatırlatıyor. 


Carlos Tevez 

Yeşil sahaların biricik problem çocuğu. Neşesi yerindeyken yeryüzünün en büyüklerinden biriydi, kimi zaman küstüm çiçeği. 
Bugün 35'inden gün almaya başlayan forvet, düşman Brezilya topraklarını da fethetmişti, çayın beşte içildiği muhafazakâr İngiltere'yi de. Hep aynı filmi izletti; önce kahramandı, sonradan hain. Carlitos kariyerine Boca Juniors'ta devam ediyor; sanki günler onun için artık kısalmışa benziyor. 


Hazırlayan: Ali Murat Hamarat Çizim: Caner Demircan 
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Maldini 

Yıllardır tüm dünyada müseccel marka değil mi... İşte bu adı hafızalara kazıyan ilk adam gözlerini 5 Şubat 1932'de dünyaya açmıştı. Bazıları Cesare'yi Paolo'nun babası olarak tanımlasa da Milan ile 4 lig, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi tadan kaptan camiada asla unutulmuyor. İkilinin 1998 Dünya Kupası'nda yaptığı ise tarih kitaplarını süslüyor. Baba İtalya'yı çalıştırırken, oğul takımın kaptanıydı. 2016'da gelen vefat haberi gözleri yaşartmıştı. 


Francisco Varallo 

5 Şubat 1910'da doğan Arjantinli yaşlı adamı sadece bu oyuna gönül 
verenler biliyordu. Martin Palermo Boca tarihinin en golcü oyuncusu unvanını ele geçirdiğinde bir anda kitaplar açılmış, bir insan ömrü boyunca rekorun sahibi Francisco Varallo'nun adı öğrenilmişti. Yüz sene yaşayan futbol efsanesi, 4.5 yıl önce yeryüzünün her köşesinde haber olmuştu. Zira ilk Dünya Kupası finalinin son canlı tanığı da ölmüştü. 
Uruguay tarih kitaplarına geçerken o da Tangocular için ter dökmüştü. 


Hagi 

O, sarı-kırmızılı renklere gönül verenler için aşk demek. 
Bir camiayı ayağa kaldıranlardandı, kulübün tarihini baştan yazandı. Duran toplardaki ustalığı, bir sanat eserini andıran sol ayağı... Teknik adamlığı hayal kırıklığı olsa da o çimlerde öyle şeyler yapmıştı ki... 

Hagi'nin 53. yaşı kutlu olsun! 
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VAR 


Dünya futbol tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Video Yardımcı Hakem/VAR Avrupa liglerinde testlerden geçiyor. Sezon başında uygulamaya başlayanlar ise tam bir karmaşanın ortasında kaldılar. Başta Almanya olmak üzere VAR kimi zaman imdat çekici bazen de baş ağrısının ta kendisi oldu. Ülkemizde kapalı devre testleri yapılan ve IFAB tarafından hâlâ geliştirme aşamasındaki VAR ile ilgili her geçen gün yeni bir gelişme oluyor ve sisteme dair pek çok şey henüz netleşemedi. Uzun 

lafın kısası, bugünden bakınca, GORA filminin ünlü repliği “Komutan Logar, bi” cisim yaklaşıyor”u andırıyor ve biz de soruyoruz: “VAR, kimsin sen, kimsin?” 


58 fitbol 


VAR 


ULUSLARARASI 3 ESKİ 
HAKEME SORULAR 


ALMAN KICKER DERGİSİ, 3 
ÜNLÜ ESKİ HAKEME VİDEO 
HAKEM (VAR) İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞLERİNİ SORDU, HÜSEYİN 
ÖZKÖK DE FİTBOL DERGİSİ 
OKUYUCULARI İÇİN DERLEDİ. 


Çeviri: Hüseyin Özkök 


1- Video hakem uygulaması futbolu daha adil yapıyor mu? 

Bernd Heynemann: Aslına bakarsanız daha adil hale getirmeli. Ama iyi niyetli düşünmek yapılanın her zaman iyi olacağı anlamına gelmez. Şu ana kadar uygulamada adil olmaktan çok adil olmayan kararlar verildi. 
Hatta bazı kişiler ligin daha haksız hale geldiğini iddia ediyor. Birçok karar takım 

ve taraftarlar tarafından anlaşılamadı. Lig başlamadan önce söylenenler çok farklı gerçekleşti. 

Urs Meler: Şu ana kadar yapamadı. En azından genel olarak. Bazı durumlarda adil kararlar verildi. Ama genel olarak değil. Örneğin; Frankfurt-Bayern maçında Frankfurt'lu Marius Wolf'e gösterilen kırmızı kartın geri alınması iyiydi. Ama daha önce Arturo Vidal çoktan sahadan atılmış olmalıydı. Frankfurt 1 kişi fazla oynama imkanına sahip olacaktı. 

Markus Merk: Birçok kişi teknik yardımın her şeyin çözümü olacağını ve yanlış kararların tamamını düzeltebileceğini düşündü. 

Tabii bu olmadı. 5 yanlış karardan 3-4'ünü önleyebiliyorsam bunu yaparım. Bu yaşamın içinde de böyledir. Ama kendi kendime şunu soruyorum: Eğer bir maçta bir hatayı önlüyor diğerinde bunu yapmıyorsam o zaman bu adil mi? 


2 - Şu ana kadar yapılan test uygulamasında 
en zayıf noktalar nelerdi? 

Bernd Heynemann: Karanlık oda. Yani Köln'deki stüdyo. İlk önce video hakemin yanına iki operatör kondu. Sonra video 


hakemin yanına bir yardımcı daha getirildi. 
Teknik ve personel olarak iş çok karmaşık hale geldi. Hal böyle olunca sahadaki 

hakem çok zorlandı. Ayrıca sahadaki bir pozisyonun gelişimi görüntülerde farklı anlaşılabilir. Sadece çok açık ve net hatalar değerlendirmeye alınmalı. Bunun yanında kim kiminle daha iyi anlaşır şeklinde işin kişiselleştirilmesi hakemle video hakem arasında olumsuz rol oynadı. 

Urs Meier: Çok açık olarak video hakemin stadyumda olmaması gerçeği. Köln'deki stüdyoda veya bir canlı yayın aracında oturmanın farkı yok. Video hakemler kesinlikle stadyumda hatta bir canlı anlatım kabininde oturmalı. Video hakem maçı ancak bu şekilde hissedebilir. Oyunun bir parçası olmaları ve sahada ne olduğunu bilmeleri gerekiyor. 
Böylece gelecek bir video kararı için çok daha hazır olabilirler. 

Markus Merk: Uygulama teknik problemlerle başladı ama bu çabuk halledildi. Ofsayt 

için uygulanmak istenen çizgiler hâlâ kullanılamıyor. Yine de hakemler bunu iyi çözdüler. Herkesi düşündüren ve bu sistemin en zayıf noktası nedir diye sorduran şu: Açık hatanın tanımlaması nedir? 


3 -DFB ve DFL başka bir sistem denemeli mi? 
Bernd Heynemann: Bana göre takımların 

da karar aşamasına dahil edilmesi iyi olurdu. 
Buna destek veren birçok teknik direktörle konuştum. Yedek kulübelerine monitörler konulmalı ki sorumlular da pozisyonu bir kez daha görme imkanına sahip olsunlar. Bana göre iki kez itiraz hakları olmalı. Beşinci bir hakem sahadaki video bölgesinde görev alarak video hakemin bazı görevlerini üstlenebilir. Bu da onun stadyumun atmosferini ve oyunun karakterini daha 

iyi hissetmesini sağlar. Ancak tartışmalı pozisyonların stadın ekranından gösterilmesini doğru bulmuyorum. 

Urs Meler: Hayır. FIFA ve IFAB'ın talimatları çok açık. Bunu değiştirmek DFB veya DFL'in elinde değil. Video hakem uygulamasının 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başlatılması futbol tarihinin en büyük kararlarından biri. Artık bunun önüne geçilemez. 

Markus Merk: Bu DFB ve DEFL'in inisiyatifinde değil. Başta IFAB'ın 3-4 sistemi test etmesini ve tek bir uygulamaya bağlı kalmamasını savunuyordum. Şu ana kadar denemeye katılan çok sayıda federasyon, değişik varyasyonları test edebilirdi. Ne kadar çok deneme yapılırsa o derece çok şey öğrenilir. 
Örneğin; Almanya'daki testte oyuna çok müdahale edildiği ortaya çıktı. Şu anda çok konuşulan ve benim tam 10 yıl önce önerdiğim itiraz sistemi IFAB tarafından kesinlikle kabul edilmiyor. Ama ne kadar çok şey denenirse sonunda en iyinin ne olduğunu bulmak daha kolay olur. 


4 - Video hakem uygulamasının bir 

geleceği var mı yoksa bu devre arasında sonlandırılmalı mı? 

Bernd Heynemann: Ligin ikinci yarısında 

da testin devamından yanayım. Ancak 

ekim ayında bazı değişikliklere gidildi. Bu olmamalıydı. Eğer bir pozisyon beşinci ağır çekimde ancak anlaşılıyorsa bu video hakemin işi değil. Maçın hakemi monitör başına gidip kendi değerlendirmeli ve kararı kendi vermeli. 
Urs Meier: Bütün diğer büyük futbol ülkeleri video hakem uygulamasına başlamayı planlıyor. Almanya'nın bundan vazgeçmesi doğru olmazdı. Ben FIFA ve IFAB'ın bundan sonra neler olacağı ile ilgili açık bir şekilde tavrını ortaya koymasını bekliyorum. 

İş dünyasında da böyledir. Bir ürünü test edersiniz ve bir zaman sonra karar vermek gerekir. O ürünün zayıf noktaları ile devam 

mı etmeli yoksa onu elemeli mi? Kimse bu projenin sürekli “dövülmesinden” mutlu değil. 
Çoğu zaman az daha fazla kazandırır. Video kontrolü bir hava yastığı gibi. Acil durumda yardımcı oluyor. Ama sadece gerçek bir acil durumda olmalı. 

Markus Merk: Video hakem uygulaması iyi bir fikir. Fakat başından kötü uygulanırsa sonradan oluşan zararı ortadan kaldırmak 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zor. Ligin ilk yarısının son 2 haftasında daha iyi olacağı konusunda benim umudum arttı. 
Yine de şu anda durum tam aksini gösteriyor. 
Büyük futbol ülkeleri İspanya, İngiltere ve Fransa uygulamayı devreye sokacaklar. Genel olarak benim dileğim şeffaflık ve anlayışın daha fazla olması. Taraftarlar şunu dememeli: Onlar istediklerini yapıyorlar ama benim görmek istediğim futbol bu değil. 


5 - Rusya'daki Dünya Kupası'nda video 
hakem uygulaması olmalı mı? 

Bernd Heynemann: Kesinlikle hayır. Biz Almanya'daki uygulamayı sadece | yıllık bir 


hazırlık ile devreye soktuk. Dünya Kupası'nda kendi ülkelerinde bu uygulamayla henüz tanışmamış hakemler olacak. Bu eksiklik 6-8 haftalık bir hazırlıkla giderilebilir ama mümkün görmüyorum. 

Urs Meier: Ben 2006 Dünya Kupası'nda 

gol çizgisi teknolojisinin uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek komisyondaydım. Birçok testin ardından uygulanmamasına karar verdik. Çünkü teknik henüz yeterli güveni vermiyordu. Zaten ilk olarak 2014 Dünya Kupası'nda uygulamaya kondu. Rusya'daki Dünya Kupası'nda bu uygulamayı henüz hiç tanımayan hakemler de 


görev yapacak. 

Bu hakemler belki birtakım çalışmalarla eğitilebilir ama maçlar sırasındaki gerçek baskı ve oyunun sürati söz konusu. 
Konfederasyonlar Kupası'nda yapılan uygulama çok da güven verici olmadı. 
Markus Merk: Bu projeyi başlatanların mayıs ayında aniden hayır diyeceklerini pek düşünmüyorum. Bu nedenle Dünya Kupası'nda video hakem sisteminin uygulanacağından eminim. Ama memnun edici bir sonuç alınacağını sanmıyorum. 
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YAŞASIN, DÜNYA FUTBOLU KARIŞTI, HAKEM ELEŞTİRME VE ART NİYET ARAMA KONUSUNDA AÇIK ARA “LİDER” OLAN ÜLKEMİZİN YANINA ONLARCASI GELDİ! HER NE KADAR ONLAR SEVİYELİ ELEŞTİRİ YAPSALAR DA BU ELEŞTİRİLERİN DOZAJI ARTTI. PRENSİP VE DİSİPLİN SEMBOLÜ 

DAĞ GİBİ BUNDESLİGA KARIŞTI YAHU, DAHA NE OLSUN! 


MURAT FEVZİ TANIRLI 


ünya futbolu, video hakemliği 
|) had safhada tartışır duruma geldi. 

“Uygulayalım mı?” kararından ziyade “nasıl yapacağız?”, “sağlıklı test için ne kadar süre beklemek gerekir?”, “yaşanan kötü örnekler korkuttu mu?”, “VAR'ın karışma sınırı ne seviyede olacak?” gibi soru işaretleriyle dolu bir süreçteyiz. VAR protokollerini çıkardığından bu yana yama üstüne yama yapan IFAB ise bir başka mücadelede. “Futbol Zirvesi”nde IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud'un, birkaçı kulüp başkanı olmak üzere ne yazık ki 10-15 kişiye yaptığı sunumdaki anayasa maddeleri değişmedi. “Skandal karar” tanımına girecek kırmızı kart (2. sarı kart değil), gol, penaltı, yanlış oyuncuya kart gibi kararlarda VAR devreye girecekti. Ancak uygulamalarda öyle sıra dışı ve olumsuz örnekler yaşandı ki genel başarı yüzdesi yüksek olsa da başarısız pozisyonlar daha ön plana çıktı. VAR konusunda hakem dünyasının önemli isimleri ile görüştüm. İsterseniz önce onların sözlerine bir kulak verelim: 


JAAP UILENBERG 

(UEFA Hakem Komitesi Üyesi) “Futbolun geldiği nokta, en iyi kararları almak için hakemlere daha fazla teknik destek verilmesi gerektiğini sorguluyor. 
Geçtiğimiz yıllarda, bazı ülkelerde ilave yardımcı hakemleri, bazılarında ve Euro 2016'da 'Gol Çizgisi Teknolojisi'ni kullandık. 
Anlaşıldı ki çok kritik kararlar için daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Maçın sonucunu ve/ veya sonraki dakikalardaki gelişimi için çok önem arz ediyor bu kararlar. Bu yeni yardım araçlarından biri VAR sistemidir. Hakemlik için doğru kullanıldığında uzun vadede kesinlikle iyi noktaya gelecek. Biz Hollanda'da 4 yıl önce başlamıştık ve sadece kupa maçlarında 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kullanıyoruz. Yeni sezondan itibaren en üst ligimiz Eredivisie'de kullanacağız. 4 yıllık süreçte hakemler iyi hazırlandı; oyuncular, teknik adamlar ve hatta medya dahi artık hazır. Almanya'daki sorunların büyük oranda nedeni yeterli hazırlık ve test süreci yapılmamış olmasıdır. Futbolun her öğesi için çok yeni bir değişimden bahsediyoruz. 
Ülkeler, IFAB'ın kurallarına ve tavsiyelerine 96100 bağlı kalarak uygulamalıdır, kendi yerel federasyonlarının görüş veya kararına göre asla değil. Böyle olursa 


bozmamalı. “Gol çizgisi teknolojisi” futbolun içine girdi ve büyük bir sorunu çözdü. Ancak gol çizgisi teknolojisinin tartışılmaz oluşunun yegane sebebi, ucunda karar verici olarak insan olmaması. VAR sisteminde karar verici yine insan olacak. Bir düğmeye basıp hakem hatalarını gideremeyeceksiniz. Bu nedenle tartışmalar asla bitmeyecek. Umudumuz en aza inmesi, lakin çok zor. Esas olan hakemliğin kalitesine yatırım yapmak ve teknolojiden faydalanarak doğruya yürümek olmalı. 
Konfederasyon 


daha karmaşık hal alması kaçınılmaz. 
Bana göre en iyi 

yol öncelikle kupa maçlarında online yöntemle başlamak. 
Ayrıca Belçika ve birkaç ülkedeki gibi en üst liglerindeki “birkaç maçta” uygulamak yanlış bir yaklaşımdır. 
Ya tamamında uygularsınız ya da çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmeden başlamazsınız. Aksi durumda çok adaletsiz bir yapı oluyor. 

FIFA Başkanı Infantino, “VAR'ın olmadığı 

bir Dünya Kupası düşünmüyoruz' şeklinde konuştu. Şubat ayında Doha'ya hazırlık kampına davet edilen birkaç VAR hakemimiz mevcut. FIFA, 2017'deki Konfederasyon Kupası'nda uygulama başarısız olsa da ancak en iyi VAR hakemlerine uygulayacağı uzun bir hazırlık dönemiyle başarılı bir Dünya Kupası çıkaracağına inanıyor.” 


MUSTAFA ÇULCU (MHK Eski Başkanı, FIFA Eski Hakemi) 

“Teknolojinin futbolun içindeki yeri kaçınılmaz ancak önemli olan dozunu iyi ayarlayabilmek. 
Futbolun doğasını, hızını, seyir zevkini 


“Hatalı gole neden olan karar” cümlesinin VAR kapsamında sınırının netleşmesi şart. Orta 

sahada yapılan ve hakemin atladığı bir faul için 50 saniye sonrasında atılan gole VAR'ın karışıp karışmayacağı örnek 

pozisyonlarla gösterilmeli. 


Kupası ve 
Bundesliga'da yaşanan kötü örneklere tanık olduktan sonra bizde neler olabileceğini tasavvur dahi edemiyorum. 
Tartışmalar, kavgalar, gruplaşmalar... 

VAR konuşulmaya başladığından bu yana IFAB 8 kez protokol değiştirdi. 
Dünya Kupası'na kadar belki 10. kez değişecek. Sonrasında yenileri eklenebilir. 
UEFA yetkilisi David Alleray “Eğer futbolun 
hızını keser ve seyir zevkini bozarsa 6100 
doğruluk oranını yakalasak bile sistemden vazgeçebiliriz” demişti. Biz 'nemen geçelim” heyecanı içindeyiz. Öyle bir algı yaratıldı 

ki tüm hakem hataları bitecek. Yok böyle bir şey. TFF Başkanı taşıdığı endişeleri her platformda ince mesajlarla dile getirirken, MHK bu algı yönetimi ile kendi üzerlerindeki baskıyı azaltma, hakem hatalarının üstünü örtme çabası içinde. Sürecin basamaklarını tamamlamadan, altyapı tam olarak hazırlanmadan, kadroyu layıkıyla eğitmeden bu acelecilik niye?” 


BURÇİN KESKİN (UEFA Hakem Koçu, Hakem İşleri Eski Müdürü) 

“VAR sistemi, sıfır hatayı veya hakem hatalarını azaltmayı hedeflemiyor. “SKANDAL veya 'BUNU HAKEM NASIL GÖRMEDİ?” 
hatalarını ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü Avrupa ve dünya hakemliği, Fransa-İrlanda maçında Henry'nin elle düzeltip attığı golü hazmedemiyor ve sistemde bir değişiklik olmadığında bu tarz bir hatanın tekrarlama ihtimalini engelleyemeyeceğini biliyor. 
Türkiye için çok net olan nokta, VAR uygulaması gelecek. Çünkü müşteri durumundaki kulüpler, hizmet sağlayıcı olan TFF'den bu yönde talepte bulunuyor. TEF Başkanı'mızın çekincelerini anlıyorum ancak iyi bir ekip kurarak hem saha içi hem saha dışı iyi bir giriş yapılabilir. Olmazsa da kaldırılır ama sonuçta artık bu sistemden kaçmanıza 

imkan yok.” 


HİLMİ OK (MHK Eski Başkanı) 

“VAR gelince “insan” faktöründen kurtulmuş olabilecek misiniz veya gol çizgisindeki gibi teknoloji! direkt karar verecek mi? HAYIR. Kale arkalarına ilave yardımcı hakem geldiğinde ceza alanı içindeki sorunlar bitti mi? HAYIR. 
Bu yüzden tartışmaların biteceğini beklemek hayal olur. Bakınız Almanya karıştı. Onlar bu haldeyken, ülkemizde VAR uygulamayı değil, önce hakeme bakış kültürünü değiştirmeliyiz. 
VAR gelince sahadaki hakemlerin hepsi kararlarına şüphe ile bakmaya başlayacaklar. 
Her kritik kararın kontrolünü teknoloji üzerinden vereceksek, sahadaki hakem sadece taç, aut, korner göstermek için mi orada olacak? Yakında “hakeme gerek yok, teknoloji yönetsin” diyecekler! Hakemlik mesleğinin melekelerini geliştirmek yerine teknolojiyle hataları örtmeyi istemek yanlış bir yaklaşım. Futbolun zevki, sahadaki 

her üyesinin hatasıyla güzel. Futbol endüstrisindeki paranın çok büyümesi, her kararın 2100 doğru olması gerekliliğini asla getirmiyor. Öyle düşünen yatırımcılar, futbola değil, başka sektöre paralarını yatırsınlar. Bizi yeşil zeminde rahat bıraksınlar.” 


İSMET ARZUMAN (FIFA Eski Hakemi) “Üst düzey hakemlik, deneyim ve yaşanmışlıklarla gelişir. VAR hakemliğinde görev alacak hakemlerin, en az maçın hakemi 


kadar yetiye ve bilgiye sahip olması gerek. 
Sahadaki hakemin de o masada oturan hakemlere güvenmesi, gelecek yardımların hangi aşamalarda olacağını net bilmesi şart. 
Sadece bir veya iki skandal kararı düzeltmek için yapılan bu kadar emeğe ve masrafa değip değmeyeceğini göreceğiz. Futbolda sadece gol çizgisi teknolojisi kullanılmalıdır. 
Diğerleri bir tarafı yapayım derken bir başka tarafı bozar.” 


NURETTİN DEHMEN 

(Hakem Eğitimcisi, Üst Klasman Eski Hakemi, Eski Gözlemci) 

“Bu teknolojiyi düşünmeden önce genlerimizdeki hakem kavramı üzerine eğilmek şart. İlave yardımcı hakemler, kulaklıklar, mikrofonlar, bipli bayraklar... Bu yenilikler ülkemizde hakemlik adına neler getirdi? Dışarıdan hakemliğe bakışı ne yönde değiştirdi? Tartışma seviyesini düşürdü mü? 
VAR konusunda kulüplerin baskısıyla “kobay” konumuna sürüklenen ve kötü yönetilen hakemliğimiz, ne yazık ki sadece Cüneyt Çakır'ın son yıllardaki yurt dışındaki başarısına sığınıyor. Yaratıcı özelliği olmayan ve yazılanları okumakla görevli eğitimcilerle, hakem ataması yapmayı bile zor başaran MHW'yla, “nasıl bir maç daha alabilirim?” 
hesabı yapan hakem ve gözlemcilerle VAR tartışması bitmez.” 


SONUÇ 

En gençleri Burçin Keskin'den, 86 yaşındaki Hilmi Ok gibi duayenine kadar hakemliğe emek ve gönül vermiş insanlar farklı 

noktalara dikkat çekiyorlar belki ama hemen hepsinin içinde Türkiye'deki hakem ve tribün kültürünün, kulüp ve futbolcu yaklaşımının endişelerini taşıdıkları aşikar. 

IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud'un, skandal hata olduğunda sahadaki didişmelerden ve hakeme yapılan itirazlardan dolayı geçen sürenin uzun olduğunu, VAR ile bu sürenin 

en fazla 1,5 dakikaya düşeceğini belirtmesi özellikle sahadaki adrenalin açısından 

mantıklı bir yaklaşım. Fakat belirttiği bariz ihlallerden en karmaşıklık yaratacak nokta “Hatalı gole neden olan karar” cümlesinin VAR kapsamında sınırının netleşmesi şart. Orta sahada yapılan ve hakemin atladığı bir faul için 50 saniye sonrasında atılan gole VAR'ın 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karışıp karışmayacağı örnek pozisyonlarla gösterilmeli. “Sana göre, bana göre” konusunda şüphe barındırmayacak, “pes artık” dedirtecek pozisyonlarda uygulanacağını ve bunların ne olduğunu herkes bilmeli. Burada tribünlere ve izleyenlere kulaktan dolma bilgi gitmemesi adına, maçı anlatan spikerin de kurallara hakim olması ve maçı iyi takibi şart. 
Büyük problemlerden biri de VAR kapsamına girmeyen 2. sarı karttan ihraç noktasında çıkacak. “İlki yanlıştı” diyen de olacak, “buna 2. sarı mı gösterilir!” diyen de olacak. 
Neticede VAR karışmayacak. Hakem çok basit bir faule bile sarı kart gösterebilir. Oyun içindeki yorumu, oyuncunun sürekli ihlal yaptığı yönünde olabilir. Bu nedenle hakemin oyun içindeki yorumunda, bir oyuncuya toleransını VAR bilemez. 

En taze şekilde kupada denemeye başlayan İngiltere'nin en büyük avantajı hakemlerin 

ve futbolun arkasındaki otoritenin varlığı. 

Lig maçlarında hakem “disiplin” anlamında skandal hata yapsa da görmediği yumruk, dirsek, aldatma gibi hareketleri hafta tamamlandıktan sonra 3 kişilik kurul harika bir şekilde cezalandırıyor. Dolayısıyla Premier Lig'de VAR sistemine geçiş daha yumuşak olacaktır. 

Büyük hata yapılan maçların ardından “kulüplerin hakemleri yemesine müsaade ettiren MHK sistemimizde” yardımcı 

hakemin böyle bir hatasını VAR düzeltse 

dahi, nihayetinde FIFA yardımcı hakemi 

Cem Satman'ın durumuna düşmeyeceğini kestirmek çok güç. VAR ile Avrupa'nın pek çok liginde hakemler daha özgüvenli maça çıkacaklarını belirtirken, bizde ise “MHK tescillileri” dışındakiler, VAR'ın müdahale ettiği kritik her kararda psikolojilerini bir adım daha kaybedeceklerdir. 

VAR'ın tartışması ve dertleri uzayıp gidecek. 
Teknolojinin baş döndürücü hızında çok yakında yapay zeka hakemler gündeme gelecek. İşte asıl rüya o zaman gerçek 

olacak. Tarihin tozlu sayfalarına dönüp, efsane hakemlerin günümüz hakemleriyle harmanlanıp, “Futbolcularla diyaloğu çok 

iyi, 1.85 metre boyunda ve 75 kilo, atletik, herkesin güvenip sevdiği bir yapay zeka hakem” istenecek. Hal böyle olunca da federasyonlardan hemen ilk istek gelecek: 

70 kiloluk kısmı Collina olsun lütfen! 


A 


VAR 


ol 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m imi sanatçılar hayatları boyunca ortaya iyi eserler koyar, kimi sanatçılar ise hayatlarını bir esere 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LEFTER'İ DÜŞÜNEN HERKESİN 


İMGELEMİNDE BİR ÜSTÜN VARLIK CANLANIR. HAKKIMIZ VAR; İNSAN SADECE TANRILARINI HİÇBİR KANIT GÖSTERMEDEN HAYRANLIKLA ANLATIR. 
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dönüştürür. İlk mesele anlaşılır, “nasıl yani?” diye sormazsınız. İkincisi ise 

ilk seferde kavranması güç bir tanım olabilir. Daha iyi anlatabilmeme yardım edin ve bilhassa şairlerle ressamların hayatlarını düşünün. Anlayacaksınız. 
Yetmezse, Stefan Zweig'ın o çok büyük Alman şair Rilke için söylediklerine kulak verin; “Zamanımızda katıksız şaire artık ender rastlanıyor ama belki ondan daha azrastlanan bütün bir yaşamın salt şiirsel bir varoluşa dönüşmesidir. Böyle bir uyumun bir insanın kişiliğinde örnek bir biçimde gerçekleştiğini görebilme mutluluğuna erişene düşen, hem kendi kuşağına hem de belki bir sonraki kuşağa bu manevi mucizenin tanıklığını yapmaktır.” Diyorum ki size, Zweig'dan dayak yeme pahasına diyorum ki, 

bu cümlelerde işaret edilenin Lefter Küçükandonyadis olduğunu düşünün bir an. Futbolu mesleği ya da tutkusu değil, hayatı, varoluşu yapmış o 

adamı düşünün. Tek bir sözcük fazla gelmeyecektir eminim. 


ŞÖLEN VE GÖZYAŞI 

1964'te 10 numaralı formasını soyunma 
odasına bırakıp giden Lefter, 42 

sene sonra tekrar dönmüştü oraya. 

Bir gün içeri giriverdi, 10 numaralı çubukluyu aldı, öptü kokladı ve ağladı. 
Peki Odysseia'nın 8. kantosunu bilir misiniz? Ulysses bir gün bir ülkeye varır ve henüz kendini oradakilere tanıtmamıştır. 


varlıklarıyla sonsuzluğun sembolüdürler. 
O an, bir yabancı gibi kendi efsanelerine tanıklık etmektedirler. 

Benim, ona dair bildiğim hemen hemen tüm görüntüler futbolu bıraktıktan çok sonralarına ait. Birçoğumuzun öyledir. 
Fakat Yunan tanrılarından bu yana “efsane” kavramında çok değişim yok; Lefter'i izlemiş olmamız gerekmiyor. 
Çünkü söz konusu futbol olduğunda bu ülkedeki erkeklerin neredeyse tamamı halk ozanıdır. Evlerin mutfaklarında ya da okul önlerinde destanlar anlatılır, kahvehane köşelerinde rakip taraftarlar aşık atışmasına tutuşur. Ortada, tek bir kitapta toplanamayacak kadar sözlü ve yazılı futbol destanı vardır. Lefter ise o destanların Ulysses'idir. 


HAYRANLIĞIN HAKLILIĞI 
Bu yazının muharriri, inancınıza sığınarak bir itirafta bulunacak şimdi; yazıya başlamadan evvel Cemal Süreya'nın Lefter'e dair cümleleri olduğunu hatırladım. Fakat açıp bakmadıydım, “yazıda yeri gelince” dedim. Lefter'in, Ulysses olduğunu söyledikten sonra, yani şimdi Cemal Süreya'ya yöneltmek istedim sözcükleri ve garip, güzel, sarsıcı bir denklikle karşılaştım. 
Şöyle diyor Cemal Süreya çünkü; “Lefter yalnızlığın büyük serüveninden dönen Ulysseus. Evde kimseyi bulamadı. Attığı golleri bir de İstanbul surlarının burçları arasından geçirirdi. 
Metin Oktay jimnastikçi, Lefter sanatçı. 
Metin'den destan, Lefter'den roman.” 
Lefter'le hiç tanışmadım. Lefter'in hiçbir golünde ayağa 


Şölendeki fırlayamadım. 
oyunlarda, Benim, ona dair bildiğim hemen O Lefter'i yalnızca 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bilmezler onun yüce Ulysses olduğunu. Sonra ziyafetin ortasında bir gezgin ozan gelir ortaya ve onun, Ulysses'in kahramanlıklarını anlatan şarkılar söyler; onun orada olduğunu bilmeden. Ulysses, yüzünü örter 

ve ağlamaya başlar. 2 boyutludur Lefter'in ve Ulysses'in çok benzer ağlama anlarındaki kardeşliği; birincisi vardıkları yer zirvenin ötesinde, ulaşılmaz bir noktadır. İkincisi ise Lefter'in forma ellerindeyken, Ulysses'in de adı kalabalık tarafından öğrenilmemişken “orada olamayış” halleridir. Oradadırlar ama efsanevi formalarıyla değil. Vardırlar ama yokturlar. “O an”daki halleriyle ölü, esas 


üzerindeyken gördüm. Fakat anlamama yetti. Ona dair şarkılar dilden dile dolaşırken, koltukları kabaran biri gibi hissettim kendimi; bu sevdiğim oyunun içinden o geçmişti. Bir zamanlar baktığım kaleleri o sallamış, şehrin sokaklarında dostlarıyla maç sohbetleri etmişti. Bütün toprakları en yukardan gören sakin bir evde bizi izliyordu sonra. Fakat büyük bir tevazuyla kudretini kramponlarının içinde taşıyarak biz ölümlülerin arasından ayrılmıyordu. 
Kısacası, Lefter'i düşünen herkesin imgeleminde bir üstün varlık canlanır. 
Hakkımız var; insan sadece tanrılarını hiçbir kanıt göstermeden hayranlıkla anlatır. 


YENİ SAYI ÇIKTI! 
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*Turgut Uyar-Kan Uyku, Büyük Saat, YKY, 2015 


sanamak. 
İnurtarmak için aşka miz bora 

belki de her şeyin yansır? 
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İHRACAT 


MEHMET AYAN 


“Devlet bize yardım etsin!” Devlet kuramının alabildiğine tek taraflı, birey olmaktan uzak, 
sürekli “o bize versin” tadında kullanıldığı 4 
kelimelik haykırış... Sosyal adalet duygumuzun pekişmediğini gösteren bir anlayış... Alt metninde “bu devlet aslında benim mensup olmadığım toplum katmanlarına veriyor, bana da versin” ifadeleri yer alan bu sözcüklerden uzun yıllar kurtulmamız mümkün görünmüyor. 
Hayatın her alanında olduğu gibi futbol sektörü de devletten istiyor. Hatta bu isteme işini abarttılar, aldıklarının yanında obeziteye gidişi bitirmek bilmiyorlar. Stadı yapan, borcu silen, kredi musluklarını açan, alacağını erteleyen devlet yetmezmiş gibi 2017'de bizzat Cumhurbaşkanı eliyle yayın gelirlerini de yükseltti. Siyasi görüşünüzün ne olduğu önemli değil; okuma-yazma biliyorsanız bilmelisiniz ki “590 MİLYON DOLARLIK 

YAYIN GELİRİ” bizzat Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu ülke futbolunun kasasına sokulmuştur. Yoksa senin futbolun alabildiğine çirkinliğiyle 200 milyon dolar eder miydi? Ya da senin 1 milyar doların olsa bu ligin yayınına ne verirdin? Hiç düşündün mü? Benim o kadar param olsa bu lige vereceğim en kabadayı para 150 milyon dolar! KDV'si de içinde olmak kayd-ı şartıyla! 

Peki devlet bize yardım etsin mi? Evet 

şimdi devlet bize yardım etsin! Şimdi devlet üretebilenlerimize yardım etsin, teşvik versin! 
Prim versin! Prim alalım ki daha da üretelim. 
Konumuz Cenk Tosun. Everton'a Beşiktaş'tan 
23 milyon avroya transfer olan, çeşitli 
bonuslarla 29 milyon avroyu yani bugünkü kurla 135 milyon lirayı bulan futbol ihracatımız! 
Biz yetiştirmesek bile Gaziantepspor ve Beşiktaş bu oyuncuyu geliştirdi, büyüttü. Ülke kasasına 135 milyon liralık bir ihracat girdisi sağladı. Türkiye rekoru kırdık bu icraatla... 
2018'in ilk günlerindeki bu harika ticareti tüm ülke mutlulukla karşılarken çok iyi ekonomi 

ve maliye bilen, yurtdışında eğitim almış, uluslararası piyasaları koklayabilen, ihracatın 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DEVLET BİZE 
YARDIM ETSİN 


ŞİMDİ DEVLET ÜRETEBİLENLERİMİZE YARDIM ETSİN, TEŞVİK VERSİN! PRİM VERSİN! PRİM ALALIM Kİ DAHA DA ÜRETELİM. 
KONUMUZ CENK TOSUN. EVERTON'A BEŞİKTAŞ'TAN 23 
MİLYON AVROYA TRANSFER OLAN, ÇEŞİTLİ BONUSLARLA 
29 MİLYON AVROYU YANİ BUGÜNKÜ KURLA 135 MİLYON 
LİRAYI BULAN FUTBOL İHRACATIMIZ! 


goriPesom 


ne demek olduğunu iyi kavramış Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuyla ilgili bir tivit attı anımsarsanız. 

Şimşek tivitinde, “Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı teşekkür ederim. 
80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan 
muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla i vermeli... (04.01.2018, 11.14)” ifadelerini ' kulandı. 

Kuşkusuz sayın Bakan'ın temennisi, yani “Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli” cümlesi şimdilik bir çıkış noktası olsun. Ve biz gelin ekranda, radyoda, sosyal medyada kendimizce yaptığımız öneriyi burada ete-kemiğe büründürelim. 
Evet “DEVLET BİZE YARDIM ETSİN”... 


“Tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendir. Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve 

AR-GE içeriği yüksek yatırımlara yönel!” 
Ben de, uygunlukla ilave edeyim. 
Uluslararası rekabet gücümüze 

tanıtım desteği verecek katma 

değeri yüksek yatırımlara git... Tıpkı Cenk'te Beşiktaş'ın, hatta öncesinde Gaziantepspor'un yaptığı gibi. 


Aslında devlet bize teşvik versin. 

2017 yılı Türkiye ihracat geliri 130 milyar 

501 milyon avro... 15 Haziran 2012 tarih 

ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkındaki Karar”, 19 Haziran günü Resmi Gazete'de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Devlet buradaki metinde mealen 

diyor ki “Tasarruflarını katma değeri yüksek yatırımlara yönlendir. Uluslararası rekabet gücünü arttıracak ve AR-GE içeriği yüksek yatırımlara yönel!” Ben de, uygunlukla ilave edeyim. Uluslararası rekabet gücümüze tanıtım desteği verecek katma değeri yüksek yatırımlara git... Tıpkı Cenk'te Beşiktaş'ın, hatta öncesinde Gaziantepspor'un yaptığı gibi. Devlet de marifetini iltifata tabi tutsun sana teşvik versin. 

Gelin pratik yapalım. Ne maliyeci ne muhasebeci ne matematikçiyim. Anne 

ve babamın devlet memuru olmasından sebep devlet işleyişini ninni gibi dinledim. 
Zorluklarını da baba şefkatini de “ol derse nasıl olacağını da” çocukluğumdan beri bilirim. Hele de bugünkü siyasi konjonktürde şu yapacağım öneriyi düşünmek 1 gün, hayata geçirmek 1 saat, kağıda dökmek 1 dakika sürer. Ertesi gün yazacağın bir A4'e bakar; yürürlüğe girer. Tartışalım... Ben bunu diyeyim, siz başkasını... 

Örneğin Arda Turan'ı alalım ele... 
Altıntepsispor, Galatasaray altyapısı, Galatasaray, Atletico Madrid... 12 milyon avroya 2011 Ağustos'unda İspanya'ya ihracat... Devlet şunu yapsaydı keşke... (Ne oranlara ne paralara takılın nolur, anlatmak istediğimi anlıyorsunuz!) 

Altıntepsispor: “0.5 Filiz lisans primi 

(60 bin avro) 


Devletin yetiştiricilere sağladığı teşviklerle herkes hem işine 

hem aşına daha çok sahip olur. 
1500 liraya altyapı antrenörü 
çalıştırmak durumunda kalmayız. 
Tepeden tırnağa bir yatırım düzeni gelir. Herkes mutlu olur... Bizim çocuklarımız da dünya çapında ay-yıldızlı al bayrağımızı göklerde, dünyanın her yerinde gururla 


dalgalandırır. 


Galatasaray Altyapısı: W2 Yetiştiricilik primi 
(240 bin avro) 

Galatasaray A Takımı: 910 İhracat teşviği (1.2 milyon avro) 

Altıntepsispor'a: “-Yeni Arda'lar bul yetiştir, mahallene iyi bak!” mesajı... 

Galatasaray altyapısına: “-Eline gelen Arda'ları iyi geliştir, A Takım'a bol Arda ver!” 
mesajı... 

Galatasaray A Takımı'na: “-Hinterlandındaki yeteneklerine kulak kesil, onları altyapılarına dahil et. Altyapını iyi denetle, oradan yeni 

Arda'ları A Takım'ına al, onları sağlıklı 

oynatacak sistemi kur, uluslararası pazara sat!” mesaj... 

Bunu geliştir, büyüt! De ki... 2 ile 10 
milyon avro arası ülkeye döviz girdisi sağlarsan kategorik olarak 
60.5-92-9610 olsun. 10 ile 20 
milyon avro arası bu rakamlar ikiye katlansın. 20-40 arası 
4'e katla... 40 milyon üzeri 

futbolcu ihracatı için gel 
bana özel bonuslarla 20 
milyon avro vereyim. 
Kulüpleri bu teşvik ile terbiye et! Mali durumlarına kadar etki eder inan! Dünya futbol marketindeki 


yerin de sağlamlaşsın. Desinler ki buradan 20-30-40'a oyuncu alınabiliyor arkadaş! 

Peki devlet parayı nasıl nereden bulsun? 
Başta TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajans Başkanlığı) olmak üzere ülkemizin tanıtıma destek veren birçok kamu kuruluşu var. Sözü edilebilecek, yani devletin kasasından çıkacak her yıl ben diyeyim 5, siz deyin 10 milyon avro olsun! Sana bana büyük, devlete devede kulak! Verir o teşviği, yapar 

o ödemeyi. Hem de peşin. Beşiktaş, Cenk'i sattığının ertesi günü kasasında devletten 

5 milyon avro olacağını bilse, yeni Cenk 
ihracatı yapmaya koyulmaz mr? 

Böylelikle 2018 ve sonrasında yerli-yabancı tartışması biter. İyi oyuncu yetiştiririz. Devletin yetiştiricilere sağladığı teşviklerle herkes 

hem işine hem aşına daha çok sahip olur. 
1500 liraya altyapı antrenörü çalıştırmak 
durumunda kalmayız. Tepeden tırnağa bir yatırım düzeni gelir. Herkes mutlu olur... Bizim çocuklarımız da dünya çapında ay-yıldızlı al bayrağımızı göklerde, dünyanın her yerinde gururla dalgalandırır. Bir sonraki aşamada 

bu toprakların yetiştirdiği oyuncularla milli takımlarımız da abâd olur. Yine ülke, yine millet dolayısıyla devlet kazanır. 

O yüzden DEVLET BİZE YARDIM ETSİN... 
Yardım ederse sportif ve ekonomik 

anlamda yeni Cenk'ler kazanırız... 
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BENİM 11'İM 


EN İYİ LL'İM 


DÜNYA KUPALARI VE UEFA FİNALLERİNİN SESİ OLARAK AKLIMIZA KAZINAN LEVENT ÖZÇELİK, TÜRKİYE'DE FORMA GİYMİŞ EN İYİ 17'İ FİTBOL DERGİ OKUYUCULARI İÇİN SEÇTİ, ANILARI İLE SÜSLEDİ. 


LEVENT ÖZÇELİK 


1- TAFFAREL 

1990 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın grup maçları 
ile tanıştım. Taffarel ile ilgili en önemli anım elbette ABD 94 Finali'ydi. Meslektaşım Hüseyin Başaran ile birlikte tanıklık ettiğimiz Tafi'nin büyük performansı, kurtarışları, son penaltıda Baggio'nun topu dışarı atması, Taffarel'in sevinci ve Brezilya'nın Dünya Şampiyonluğu. Fransa 98'de yine adını duyurmuş ve o yaz Galatasaray'a transferi olay olmuştu. Kariyerimin en önemli anı kuşkusuz 2000'de Galatasaray-Arsenal finali. 
Uzatmalarda Henry'nin yakın mesafeden kafasını Taffarel'in çıkarması, belki kupanın kazanılacağını gösteren kurtarışı... 


2-GOKHAN GONUL 

Bek ihtiyacının yaşandığı ligimizde son 30 yılın tartışmasız en iyi sağ beki. Sprintleri, uçurtma edasında koşuları, enerjisi, isabetli ortalarıyla hem Milli Takım'ın hem geçmişte Fenerbahçe bugün Beşiktaş'ın en büyük kozlarından. Hücuma katkısı sağ açık kadar etkili. 


3- BÜLENT KORKMAZ 

1980'lerin sonunda Galatasaray ile Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yol alırken çeyrek finalde rakip Monaco'nun en etkili silahı Fofana'yı başarıyla susturan Bülent... Galatasaray ile yaşadığı sayısız başarılar, anlatımlarıma denk gelen Galatasaray-Arsenal UEFA Finali ve Galatasaray-Real Madrid Süper Kupa Finali'ndeki performansları hâlâ herkesin aklında. Kuşkusuz Arsenal finalinde omzu çıkık ve sarılı biçimde oynaması... Son 30 yılın en iyi stoperlerinden. 


4- GEORGE POPESCU 

Stoper ikilisi son yıllarda en iyi anlaşması gereken konum olarak karşımıza çıkıyor. Bülent, Popescu'yu, Popescu, Bülent'i tamamladı. Ve yıllarca herkes kendi Bülent-Popescu'sunu aradı. 
Galatasaray, Arsenal'i penaltılarla geçerken, son penaltıda hep birlikte “Haydi Popescu” demiştik... 


5- ROBERTO CARLOS 

Tüm zamanların belki de en iyi sol beki. Bu konuda ona yaklaşan olmadı sanırım. Real Madrid, Brezilya Milli Takımı'nın değişmez ismi. 
2002'deki Brezilya-Türkiye yarı finalinde onu anlatmış ama 1-0'lık yenilgiyle üzülmüştüm. 


6- OĞUZ ÇETİN 

Sahalarımızın beyefendi ve 10 numara maestrosu... Sakaryaspor, Fenerbahçe ve Milli 
Takım'ın vazgeçilmeziydi. Orta sahanın son 350 
yıla damga vuran isimlerinin başında. 103 gollü 
1989 Fenerbahçe şampiyonluğunda gollerini ve 
güzel oyununu anlattığım klas bir ayak... 


7- UNAL KARAMAN 

1980'lerde Malatyaspor önce Feyzullah gibi bir güçlü orta sahayı ardından Ünal gibi daha klas ve oyun okuyan bir beyni çıkardı futbolumuza. 
Sonrasında Trabzonspor'daki inanılmaz performanslar, özellikle 1991'deki tarihi Lyon-Trabzonspor maçlarındaki rakibi bitiren paslarıyla tanıdım Ünal'ı... Ve tabi Wembley'e çıkan en genç Türk futbolcu unvanı Ünal'a ait. 


8- RIDVAN DİLMEN 

Tanıştığımız günler 1980”lerin başıydı. 
Boluspor'da pırpır gibi hareketli, etkili, fizik olarak zayıf olsa da bitirici koşularla o eksiği tamamlayan bir isimdi. Daha sonra Sarıyer'de unutulmaz Çelebiç ile serenatları, lige verdiği 

tat. Fenerbahçe'de unutulmaz anlar. 1989'da 103 
golle Fenerbahçe şampiyonluğunun baş mimarı. 
Bitmez tükenmez sakatlıklar Rıdvan'ı erken kopardı aramızdan. Herkesin damağında yarım kalan bir tat oldu. Anlattığım ve unutamadığım anım ise 1992-1993 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanşında 2-2 biten Botev-Fenerbahçe maçında attığı 2 gol ve getirdiği muhteşem turdu... 


9- SERGEN YALÇIN 

Yetenek, kalite, raket gibi bir sol ayak ve kreatiflik... Biraz daha futbola ve kendine inansa Real Madrid'e giden ilk Türk olurdu der otoriteler. 


1994'te 5-0 kazandığımız Türkiye-İzlanda maçındaki golü bugün bile akıllarda. Sergen 

hem mesleğimizin önemli röportaj isimlerinden hem de yıllarca anlatımlarımızın en önemli figürlerinden oldu. Yıllar sonra arşivlerden ortaya çıkan Sergen'in 21, benim 30 yaşımdayken onunla bir maç dönüşü uçakta yaptığım röportaj, “virtüöz”ün zor sorulara verdiği direkt cevaplarda da ne denli usta olduğunu göstermesi açısından güzel bir örnektir. 


10- GHEORGHE HAĞGI 

1989 Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finalinde 
Steaua Bükreş-Galatasaray maçlarıyla tanıdık TRT ekranlarında. Adeta tek başına Galatasaray'ı eleyip Bükreş'i finale taşıyan Hagi, 7 yaz 

sonra hem hayatımıza hem de Galatasaray'ın kalbine girdi. Üst üste 4 yıllık şampiyonluk, 2000'de Galatasaray ile UEFA ve Süper Kupa zaferlerinde başroldeydi. Hagi ile ilgili en 

önemli 2 anıma gelince... İlki 1994 Amerika Dünya Kupası ikinci turunda Arjantin-Romanya maçı. Gol ve asistleriyle tek başına Arjantin'e karşı 3-2 kazanmış ve çeyrek finale çıkmıştı. O gün 2 Maradona sahada olabilirdi ama sadece Romanya'nın Maradona'sı vardı. Diğer anım ise Kopenhag'daki finaldir... Uzatmalarda Arsenal'li Adams ile girdiği mücadele sonunda kırmızı kart gören ve takımını önemli bir anda 10 kişi bıraktığında “Neden Hagi?” diye haykırmamdır... 


Ti- TANJU ÇOLAK 

Gol deyince Tanju, Tanju deyince gol gelir akıllara... Futbol tarihimizin bence Gerd Müller'i ve en iyi golcüsü... Bugün bile kırılamayan 1988'deki 39 gollük rekoru ve Altın Ayakkabı 

ile en zirvede... Anlatımlarım içinde Tanju ile 

ilgili en önemli an ise şüphesiz, hâlâ dillerdeki Galatasaray-Xamax maçı... 1988'de Galatasaray'ın 3-0'lık yenilginin rövanşında 5-0 kazandığı ve TRT Radyoları'ndan anlattığım bu maçta Tanju 

3 gole ve tura imza atarken, özellikle attığı son 
golüyle bana da tüm zamanlarda anlattığım goller içinde zirve yaptırıyor ve adeta beni de Ali Sami Yen'in çimlerine indiriyordu... 
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BEŞİKTAŞ İLE BAYERN MÜNİH 
ARASINDA OYNANACAK 
ŞAMPİYONLAR LİGİ 
MAÇLARINDA ŞENOL GÜNEŞ 
İLE JUPP HEYNCKES'İ ÇOKÇA KONUŞACAĞIZ... İKİSİNİN 

İNŞA EDEN, EĞİTİCİ VE 
SÜREKLİ KENDİNİ YENİLEYEN KARAKTERLERİNİN ANALİZİ 
YAPILACAK. BİZ DE BU SAYIDA 
KONUYA HER ZAMAN OLDUĞU 
GİBİ EN ERKEN GİRİŞ YAPAN 
OLMAK İSTİYORUZ. YAŞLI 
KURT'UN BİYOGRAFİSİNİ 
OKUMADAN MAÇLARA 
BAKMAYALIM DİYE DÜŞÜNDÜM. 


ELİF BEKFELAVİ 


eynckes 50 yıllık profesyonel futbol — kariyeri boyunca kupalarla taçlanan 

birçok başarı kazandı. Oyuncu olarak 4, hoca olarak 3 Almanya Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Oyuncu ve hoca olarak Almanya Kupası, yine oyuncu olarak 1 kez UEFA Kupası kaldırdı. 
Belki de hoca olarak elde ettiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu içlerinde en değerlisiydi. 
Ulusal ve uluslararası gol krallıkları, oyuncu ve hoca olarak binden fazla Bundesliga maçı sıradan bir kariyerin rakamları değil! 
Heynckes şüphesiz en göz kamaştıran başarısını 68 yaşında üçüncü Bayern Münih döneminde takıma aynı sezon 3 kupa getirdiğinde yakaladı. Her yaşına kupalar, başarılar armağan eden, birlikte yaşadığı tüm kuşaklara ben buradayım diye göz kırpan, öğütler verip yol gösteren bir futbol fenomeni Jupp 
Heynckes... Şimdi bu büyük hocayı şubat ve mart aylarında futbol gündemimizde karşımıza almak üzere hazırlanıyoruz. 
Okuyucu son dönem hocalarının kazandığı büyük paralara, genç yaşta elde edilen başarılara, adını bile karıştırabileceği kadar çok kupaya sahip futbol adamına alıştı, yazar olarak farkındayım. Yüzler yenileniyor, istatistikler yenileniyor, belki de yeni başarı kulvarları açılıyor. Bu genç kumandanların hakkını vermeden geçmeyelim. Bugün değişen, hızla gelişen ne varsa Jupp Heynckes gibi “eski nesil” futbol adamlarının kattıklarının üzerine inşa ediliyor. 
Örneğin 2013 Şampiyonlar Ligi Finali'nde iki Alman takımı, Bayern Münih ve Dortmund karşı karşıya geldiğinde Bundesliga'da 


Her yaşına kupalar, başarılar armağan eden, birlikte yaşadığı tüm kuşaklara ben buradayım diye göz kırpan, öğütler verip yol gösteren bir futbol fenomeni Jupp Heynckes... 


zaten şampiyondu Bavyera ekibi hem de en 
yakın rakibinin 25 puan önünde. Toplam 98 
gol atmış ve sadece 18 gol yemişti “ofans makinesi” Bayern. Kader Almanya Kupası çeyrek finalinde yine karşı karşıya getirmişti bu iki takımı ancak kaybeden yine genç Klopp'un Borussia Dortmund'u olmuştu. 
Gözü pek, genç Klopp daha sonra Şampiyonlar Ligi arenasında yaşlı kurt Heynckes'i, kendi sistemini “kopyalamak” ile suçladı. Ah sevgili Klopp, kelimelerin savaşı asla sonlanmaz..! Bayern Münih'in kopyaladığını söylediği “gegenpressing” ne Klopp'a aitti ne de bu taktiği odönem çok iyi kullanan Bayern Münih'e! 1970”lere geri gitmek gerekiyor, Hollanda'ya Feyenoord'un başındaki Ernst Happel'e... Jupp'un idolü ve eski hocası Hennes Weisweiler de 80'lerde Jupp'un oyuncu olduğu Borussia Mönchengladbach'ta bu taktiği zaten kullanıyordu... Klopp'a kadar kullanılmıyor olması unutulduğu anlamına gelmiyordu. Bu arada 2017'nin Mayıs ayı Fitbol Dergi'de bu 


konuda hazırlanmış muhteşem bir dosya vardı, 


hatırlatırım. 


“HAYATIMIN EN BÜYÜK 

HAYAL KIRIKLIĞI” 

Jupp Heynckes'in futbolculuk ve hocalık kariyerinde o kadar çok hayal kırıklığı 

var ki! Ancak karakterinin en çarpıcı yanı, her hayal kırıklığının ardından daha güçlü devam ediyor olması. En iyi örneklerden biri, 
3 kupanın geldiği 2012-2013 sezonu öncesi 
yaşadığı 2012 Şampiyonlar Ligi Finali için “Hayatımın en büyük hayal kırıklığı Chelsea yenilgisidir” diyor Jupp. Ancak iyi şeylerin hakkı üçtür düsturu Mario Mandzukic'li, Xherdan Shagiri'li, Dante'li, Javi Martinez'li kadroyu kurmasına vesile oluyor. Tatile 

bile çıkmadan çalışıyor. Bu arada Athletic Bilbao'dan alınan Martinez 40 milyon avro ile kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu oluyor. Jupp kader çizgisinin şifrelerini çözme yetisine, kas hafızasına kaydettiği geçmişin izlerini sürme becerisine öylesine hakim ki nerede durup nerede harekete geçeceğini bir formül gibi hayatına iliştiriyor. 

Şimdi biraz başa dönelim, adım adım 

nasıl inşa edilir meslek ve karakter biraz 

ona bakalım. Jupp Heynckes teknik direktörlük görevine oyunculuk kariyerinin ardından jübilesini yaptığı takım olan Mönchengladbach'ta hocası Udo Lattek'in yardımcısı olarak başlıyor. Ancak yardımcı hocalığı sadece 1 sezon sürüyor. 1979-1980 sezonunda henüz 34 yaşındayken takımın başına o dönemin Bundesliga hocaları arasında en genç teknik direktör olarak geçiyor. En genç hocanın en genç takımı çalıştırıyor olması tesadüf değil. Udo Lattek 


YAŞLI KURT 


bu duruma çok sinirleniyor. Biraz da Lattek'in etkisiyle eleştiri sesleri yükseliyor ama o buna kulak asmıyor. 

Vizyonu ve hırslarıyla Gladbach'ı yukarılara taşımak istiyor. Henüz oyuncuyken çokça gözlem yapmış, çoğu hocanın eksiğini biliyor. 
İşlerinde uzman ve bilgili olabilirler ancak gözden kaçırdıkları bir şey var; oyuncularıyla olan ilişkileri. İlk senelerinde çok başarılı olamasa bile takım da taraftar da hocalarını seviyor. Sanırım günümüz futbolu için pek de anlayamayacağımız bir şey bu. 

1970'li yıllar Real Madrid'in Gladbach ve çevresine bol bol alışveriş turu düzenlediği zamanlar. O bölgedeki tüm takımları tarar 

ve en parlak olan oyuncuları Real Madrid 

için seçerlerdi. Ancak Lothar Matthâus'u keşfeden Jupp Hoca oluyor ve onu da Real'e kaptırmamak için henüz 18 yaşındayken Gladbach'a imza atmasını sağlıyor. Jupp, himayesine aldığı genç oyuncuyu hem futbolcu olarak geliştiriyor hem de baba-oğul ilişkisi kuruyor. 

Jupp Heynckes'li Gladbach en iyi zamanlarını 1983-1984 sezonunda yaşıyor. Almanya Ligi'ni 3. bitirirken Almanya Kupası'nda eski hocası Udo Lattek ile karşı karşıya geliyor. 
Karşılaşma, haliyle Almanya futbolunun 

en gerilimli maçlarından biri olarak tarihe geçiyor. Tüm duygusallığın kenara itildiği bir prestij maçı. Penaltılarla mental olarak güçlü olan Lattek'in Bayern Münili önce maçı ve sonrasında Lothar Matthâus'u alıyor! Heynckes'in keşfi, büyüttüğü Lothar Matthâus 2.35 milyon mark bedelle Bayern Münih'e giderken 80'li yılların en büyük transferlerinden biri gerçekleşiyor. 


BİRİNCİ BAYERN MÜNİH DÖNEMİ 1986-1987 sezonu Jupp Heynckes'in Gladbach'taki son sezonuydu. Son 8 yılda çok şey değişmişti. Yaşadığı, biriktirdiği 

ve değiştirdiği her şey onu her geçen gün Bayern Münih hocalığına doğru eviriyordu. 
Bunun ne kadar farkındaydı tahmin etmek zor. Ancak Gladbach'ın artık küçük geldiği açıkça ortadaydı. Arkadaşı Uli Hoeness'in 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İki hafta sonra 
Münih Olimpiyat 
Stadı'nda henüz takımlar ısınmak için sahadayken futbol tarihinin 

en güzel görüntülerinden biri kaydedildi; stat hoparlörlerinden 
“Life is Life” 
çalarken Maradona maçın heyecanını ve kendine olan güveni dengelemek için başladı 
“gösteriye”... 


teklifini geri çevirmedi ama kader bir minik şaka daha hazırlıyordu ona. Kendisinden önce Bayern'in başında yine Udo Lattek vardı! 
Lattek bu sefer çok ama çok sinirliydi. Jupp, Lattek ile olan sorunu Hoeness'e bırakmış sadece işini yapmak istiyordu. Lattek her yerden saldırmaya ve sesini yükseltmeye devam ediyordu. Hatta Bavyera'nın 

önemli festivallerinden Oktoberfest”te karşılaştıklarında yaşanan kavga uzun süre medyada yankı buldu. 

Bu arada takım bedenen güçsüzdü. Heynckes, Bayern Münih büyük takım olduğu için işinin daha kolay olacağını düşünmüştü ama öyle olmadı. İlk sezon kupa göremedi. Lattek'ten devraldığı liberolu takımı (gittiği her takımda olduğu gibi) yeniden evirmesi gerekiyordu. 
Antrenman alanları, fitness salonları yeterli değildi, çünkü henüz Sâbener Strasse yoktu. 
Jupp 1987'de göreve gelir gelmez bazı oyuncular gönderildi. Bunların başında Lothar Matthâus vardı. Starların yerine yetenekli ve umut veren gençlere yöneldi. Eski metotlar kaldırıldı ve Bayern Münih'e yeniden atılım ve canlılık geldi. Taktiksel değişikliklerin yanında mental gelişim süreçleri eklendi; moral, disiplin, irade ve arzu yeniden resmedildi. Oyuncular ona güven duymaya başladılar. Yenilmez T”i kuruyordu. Tüm deneyimlerini Bayern devrimi için ilmek 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ilmek işleyerek kullandı. 

Kitapta okumayı en çok sevdiğim bölüm 
1989 UEFA Kupası Yarı Final maçında Diego 
Armando Maradona'lı Napoli maçı oldu. 3-5-2 dizilişiyle çıktıkları karşılaşmada henüz maç başlamadan yanan bir stattan bahsediyor yazar. Napoli olağanüstüydü. İki hafta sonra Münih Olimpiyat Stadı'nda henüz takımlar sınmak için sahadayken futbol tarihinin 

en güzel görüntülerinden biri kaydedildi; stat hoparlörlerinden “Life is Life” çalarken Maradona maçın heyecanını ve kendine olan güveni dengelemek için başladı “gösteriye”... 
Bayern Münih elendi! 

Ligde devam ettiler sıkı sıkı. Yenilmez Köln'ün tanıdık kocası Christoph Daum yine futbol dışında ne kadar alan varsa saldırıyordu Jupp Hoca'ya. Ancak aradığını saha dışında bulamadı Daum. 1989 yılının şampiyonu Bayern olurken Jupp Hoca 44 yaşında ilk Bundesliga kupasını kazandı. Kimilerine göre iyi bir “öğretmen” olmuştu ancak hâlâ iyi bir teknik direktör değildi! 


İSPANYA DÖNEMİ 

Bayern Münih ile geçirdiği ilk dönemin ardından Jupp ara verip ailesine vakit ayırıyor. Topun peşinden koşarken hayatında ertelediği ne varsa yerine koyuyor. Taraftar oluyor. Mönchengladbach kombinesiyle maçlara gidiyor. Evine 100 km uzaklıktaki Eindhover'e gidip PSV maçlarını izliyor. 
Milan, Londra devleri ve Barcelona maçlarını takip ediyor. Televizyon dünyasına girip yorumculuk yapıyor ve bir de 47 yaşında İtalyanca öğreniyor! Bir bakıma hayatını yeniden şifreliyor. Ya da şifreleri çözüp yeni başarı için doğru zamana hazırlık yapıyor. 
Eski Hocası Udo Lattek ile tuhaf bir bağları var. Hep ardından Heynckes geliyor. Belki aynı takımda değil ama Lattek'den sonra İspanya'ya gelen üçüncü Alman oluyor. 
Athletic Bilbao Başkanı Jose Julian Lertxundi'nin yaptığı ilk teklifi reJdedince başkan Jupp'u bir derbiye davet ediyor. 

San Mames'teki atmosfer bu küçük ama geleneksel kulübü kabul etmesinde önemli nedenlerden biri oluyor. Tek kelime İspanyolca bilmese de takım tarafından çok sıcak karşılanıyor. Seviyorlar hocayı. Jupp Hoca herkesle ayrı ayrı ilgileniyor; oyuncular, 

kulüp çalışanları ve hatta taraftarlarla bile güzel ilişkiler kuruyor. Sponsorlara sevdiriyor kendini. Beckenbauer gibi bir yıldız karizması, Hoeness gibi dilbazlığı, Netzer gibi mizahi tarafı güçlü olmasa da Jupp doğal ve direkt ilişki kurma yeteneğiyle işleri hızla geliştirmiş. Geleneklerine kuvvetle bağlı olan Bask bölgesine “Modern Futbol Okulu” kavramını getiriyor. Takımı 8. sıradan alıp 5.liğe yükselterek Avrupa kupalarının kapısını açıyor. O dönem İspanya ve hatta Avrupa'da tatlı tatlı Johan Cruyff-Jupp Heynckes karşılaştırmaları yapılıyor. Bir zamanlar sinirlerine hakim olamayan ve yüzü kıpkırmızı kesilen “Osram* Jupp” zamanla “Don** Jupp”a dönüşüyor. Genç oyuncuları keşfi sürüyor. Oyuncuları onu dinliyor, onların 


# Osram: Alman ampul markası 
**Don: İspanyolca beyefendi 


ne zaman dinleneceğini ne zaman yüklenmesi gerektiğini biliyor. Kendini bu Bask takımında iyi hissediyor. 

Bilbao yıllarının ardından Eintracht Frankfurt macerası kısa sürüyor, “uyuşamadık biz” diyor ama aslında alışamadığı şey takımın sert ve kaba ses tonu. Bilhassa Türk futbolseverlerin Fenerbahçe formasıyla tanıdığı Okocha başta olmak üzere bazı oyuncularla anlaşamıyor. 
Çünkü bu tarz ona göre değil! 

Kanarya Adaları'na Tenerife'ye yolu düşen Jupp 15. sırada aldığı takımı agresif oyun taktiği sayesinde 5. sıraya çıkarıyor ve Avrupa kupaları vizesi aldırıyor. İkinci sezonun sonunda takımın savunması da güçleniyor. 
Tenerife'deki başarısı, Real Madrid teklifi almasıyla başka bir boyut kazanıyor. Yüzünü 
Real Madrid'e döndüğünde kulüp ondan 32 
yıldır alamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını almasını yani “La Septima”ya oynamasını istiyor. Raul, Roberto Carlos, Fernando Morientes, Clarence Seedorf, Predrag Mijatovic, Christian Karembevw'lu liste korku saça saça uzayıp gidiyor. Alman hoca daha ilk antrenmanında 80.000 kişinin doldurduğu Bernabeu'da baskıyı hissediyor. Burada 

hırs ve tutkudan başka fanatizm de mevcut. 
Takım Avrupa'da iyi ligde kötü gidiyor. 
Bununla birlikte kralın takımında kendi krallıklarını kuranlar olduğu gibi takıma ve hocaya gösterdiği uyumla takdir toplayan oyuncular da var; Raul gibi. Şampiyonlar Ligi finalinde Marcelo Lippi'nin Juve'si ile karşı karşıya geliyorlar. Finalde efsane Juventus karşısında Jupp Hoca; 4-4-2 ve 4-3-3 arasında gidip geliyor. Redondo ve Karembeu orta sahada geçit vermiyor. Alan savunması ve orta sahanın baskısıyla değiştirdiği taktik işe yarıyor ve kupa Real Madrid'in oluyor. 32 yıl sonra şampiyonluk başkente geliyor. Tam 

2 milyon taraftar sokaklardaki kutlamalara 
katılıyor. Bu başarı Jupp Hoca'nın hatıralarına “film gibiydi” olarak işleniyor. Ancak Madrid, ligi Barcelona'nın çok gerisinde, dördüncü bitirince görevine son veriliyor. 

Yine kendi rutinini bozmadan bir yıllık ara veriyor, ailesi ve evcil hayvanlarıyla vakit 


geçiriyor. Kurt köpeği Cando'yu gölgesi olarak nitelendiriyor. Ardından yolu bir kez daha Athletic Bilbao'ya düşüyor. 2 sezon çalıştığı Bilbao'da kendini yeniden mutlu hissediyor. 
Benfica yılları yine onun istediği ses tonunda geçmiyor! 8 yıllık İber Yarımadası tecrübesinin ardından Bundesliga'ya, Schalke'ye gidip ligi 
7. bitiriyor ve “eski okul hocası” yakıştırmalarının yapıldığı, taktik ve konsantrasyonunun tartışıldığı bir ortamda büyük hayal 


gibi anlatılmış kitapta. Zor hoca Bruno Labbadia'nın ardından takımda uyumsuzluklar ve yerinden oynayan taşlar sebebiyle tam da Jupp Hoca gibi takımı tepeden tırnağa düzenleyecek, oyuncuların takıma olan inancını sağlamlaştıracak bir “kurtarıcı”ya ihtiyaç vardı. Mizacı değişmişti. Eskiden oyuncularından disiplin ve mükemmeliyet beklerdi. Şimdi daha rahat, bazen yüzünde bir gülümsemeyle ortamı değiştiriyordu. Ardından başarıya giden 


kırıklığının ardından, sadece Asamoah ile kurduğu iyi ilişkiyi cebine koyarak takımdan ayrılıyor. 


BAYERN MÜNİH 
YİNE KRİZDE... 
2006'da Klinsmann'ı büyük umutlarla takımın başına getiren 
Bayern Münih 2009'da evinde Schalke'ye yenildiği gün maçı izlemek üzere Allianz 
Arena'daydı Jupp. 
Klinsmann'ı “telafi” 
edecek daha yakında kim olabilirdi ki? 
Hoeness yakın arkadaşı Jupp'u çoktan seçmişti; belki şampiyon olamazlardı ancak bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi vizesi için hâlâ şansları vardı. Kalan son 5 maçın 4'ünü kazandılar. (Tıpkı 2017-2018 sezonunda derginin yazarı bu yazıyı yazarken şu ana kadar alabilecekleri toplam 36 puanın 33'ünü aldıkları gibi!) Bayern Münih sezon sonunda Louis van Gaal ile çoktan anlaşmıştı. Hoeness bunun pişmanlığını yaşadı mı acaba? 

Bayer Leverkusen'de geçirdiği dönem 

adeta olgunluğun tadını çıkardığı günler 


İlk kez izlemek istediği bir filme gitmek için 10 pfennig eksik olduğundan filmi izleyemedi ve o gün büyüdü sanırım. Çocukluğunun bilinçaltına, zamanın kırık dökük Almanya'sında, B planı olarak mimar olmak istedi. Sıvacılık öğrenmekle başladı. Ancak içindeki futbol aşkı her daim ağır bastı... Yazıya üst üste koyup inşa etmekle başlamamın sebebi işte bu çocukluk anılarıydı. 


yolları ve ihtimalleri paylaşıyordu. 
Gladbach'ta hocayken bir oyuncusu bütün cesaretini toplayıp ona “Oyuncuların senden korkuyor!” 
demişti. Disiplin hâlâ başarının anahtarıydı. 
Ancak şimdi parmaklarının ucunda gelişen duygularla kime nasıl dokunması gerektiğini daha 

iyi biliyordu. Şilili 
Arturo Vidal onun en büyük eserlerinden biri! Disiplini, yeteneğini güçlü bir şekilde gösterebilmesi için yeterince alan bırakarak sağladı... Kroos da 20 yaşındayken, daha önce kimsenin ona güvenmediği kadar güven veren isim olarak Jupp Heynckes'i gösterir. Leverkusen'i 4. 
sıraya kadar getirerek bir takıma daha Avrupa kupaları kapılarını açtı. Ukrayna'da bir basın toplantısında tercümanın 2 kez üst üste soyadını yanlış (Heineken) telaffuz etmesinin ardından Jupp mikrofonu alıp “Dilersen bana Don Jupp diyebilirsin” demişti. Kim bilir belki eski Jupp olsa derhal kırmızı bir kafayla 


YAŞLI KURT 


tepki verecekti! 

Joseph Heynckes, 9 Mayıs 1945'te yakıcı, yıkıcı 2. Dünya Savaşı'nın bittiği günün ertesinde dünyaya geldi. Gri ve korku dolu Kıta Avrupası'nın umuda doğduğu günde. 
Ailesi kalabalıktı, 10 kardeşi vardı. Herkes evin geçiminden yaşı kadar sorumluydu. Küçük Jupp evdeki hayvanların beslenmesi için gerekli malzemeyi kazanmaktan sorumluydu. 
Komşularına patates soymaya yardım ediyordu! Kazandığı tüm parayı annesine teslim ediyordu. Daha sonra günlük 5 mark için tenis kortlarında top da topladı ama ilk 
kez izlemek istediği bir filme gitmek için 10 
pfennig eksik olduğundan filmi izleyemedi ve o gün büyüdü sanırım. Çocukluğunun bilinçaltına, zamanın kırık dökük Almanya'sında, B planı olarak mimar olmak istedi. Sıvacılık öğrenmekle başladı. Ancak içindeki futbol aşkı her daim ağır bastı... Yazıya üst üste koyup inşa etmekle başlamamın sebebi işte bu çocukluk anılarıydı. 

Jupp Heynckes'in biyografisini kitapçıda ilk gördüğüm an çok heyecanlanmıştım. Kitap yazım biçimi olarak biraz hayal kırıklığı oldu bende. Sadece herkesin bildiği ya 

da Wikipedia üzerinde bile bulabileceği detayların toplanıp yazılmasından ibaretti. 
Sonuna kadar bir şeyler bekleyip okudum. 
Bu kadar büyük bir kariyer sahibinin seyahatnamesi bu kadar kestirmeden mi anlatılır diye az söylenmedim! 

Kendi ağzından daha çok şey duymak, okumak ve aktarmak isterdim. Sanırım biyografi geleneğinde hâlâ ilk olarak İngilizler ve hemen ardından İtalyanlar fersah fersah önde... Ya da ben iş hayatı müthiş, hikaye anlatmakta üşengeç bir Alman'a denk geldim! 
Kitabın künyesi: 

Kitabın aslı: “Yupp Heynckes - Die Biografie” Kitabın yazarı: Christoph Spöcker 

Basım Tarihi: Riva Verlag, 2018, 175 sayfa 


z 


Six Feet Under'ın finalinde Claire, ailesiyle vedalaştığı o anın fotoğrafını çekmek ister. O sırada abisi Nate, o müthiş tespiti yapar; “Bu anı fotoğraflayamazsın. Çünkü çoktan yaşandı...” Anı yaşamak yerine yaşadığı ani kayıt altına alma hastalığı türedi bu yüzyılda. Yaşamak yerine 

anın dışında kalmayı göze alip, o anı kaydetmek. Ne büyük paradoks. Oysa bir gol atıldığında tribünde yapılması gereken yegane şey avazın çıktığı kadar bağırmaktır, telefon kamerasını açıp selfie çekmek değil... Önemli olan anı yaşamaktır, onu kaydetmek değil. Zaten hakkını verirseniz, 


beyniniz o anı sonsuza dek sizin için saklar... 


ike 


OKAY KARACAN 


bucaksız çölün denize kavuştuğu son 

toprak parçasında inşa edildiğinde ortaokul öğrencisiymişim. 
Ajda Pekkan o yıl Petrol isimli parçasıyla Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıştı. 
Kendinden ve aslında şarkıda bahsedilen çapkından ziyade dünyanın tüm dengelerini bozan Petrol birden bire mizah konusu 


S heraton Grand Doha, 1980 yılında uçsuz 


olduğu için ilgimi çeker, körfez tarafını merak eder, haritayı tarayıp yerini bulurdum. Bayraklı Ülkeler Ansiklopedisi'nde gördüğüm tüm bayrakları ezbere bilir; Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve Kuveyt'i aklımca aynı ligde görürdüm: Para Ligi... Deloitte Money League daha hayata sirayet etmemişti! 

Aradan tam 42 yıl geçtikten sonra Sheraton Grand Doha ülkenin en eski oteli olarak 22. 
Dünya Kupası'nı izlemeye gelecek misafirlere ev sahipliği yapacak. Bugün bir zamanlar çölden stabilize bir yolla ancak ulaşılan 


oluvermişti... otelin çevresinde “Aman Petrol, Katar ilk lüks otelin yapımından 36 oManhattan'ı 

Canım Petrol, artık sene sonra binlerce modern binası, hatırlatan rengarenk dizginlerim senin gökdelenler 


elinde Petrol!” 

Bir zamanlar bizim için o diyarlar “artık sana sana muhtacım petrol” nakaratındaki zengin vefasızdan öte değildi... 

İki yıl sonra küçücük bir ülke olan, daha önce adını futbol dünyasında hiç duymadığımız 
Kuveyt, İspanya'daki 1982 Dünya Kupası'na katılmıştı. Şeyhin sahaya inip takımı sahadan çekmeye çalıştığı o sene... Ben o kupaya atfen kitap bile yazdım. Kuveyt para birimi TRT bültenlerinde bol sıfırlı en pahalı para 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geniş yolları, devasa havaalanı, alışveriş merkezleri, spor alanları, limanları, adaları, müzeleri, yeni bir hayat kurmak için çalışılan inşaat halindeki binlerce noktasıyla ve gelişen sosyal hayatıyla bir başka dünya mümkün diye fısıldıyor sanki! 


yükseliyor. Sahil şeridinde uzun bir yürüyüş parkuru, otelin içindeki La 
Veranda Restoran'ın bahçesine oturduğunuzda ışıl ışıl bir deniz manzarası var. Tam karşı kıyıda yüzlerce ahşap taka demirli oturuyor. 
Yüz yıl önce buranın sakinlerinin geçimlerini balıkçılık ve inci arayıcılığıyla sağladığını kimse unutmuyor böylece... Arkadaki İslam Sanatları Müzesi, Central Park büyüklüğündeki yeşillik alanın yamacında dimdik duruyor. 


Katar ilk lüks otelin yapımından 36 sene sonra binlerce modern binası, geniş yolları, devasa havaalanı, alışveriş merkezleri, spor alanları, limanları, adaları, müzeleri, yeni bir hayat kurmak için çalışılan inşaat halindeki binlerce noktasıyla ve gelişen sosyal hayatıyla bir başka dünya mümkün diye fısıldıyor sanki! 
Katar Turizm Otoritesi'nin davetiyle bulunduğum Doha'da geçen 5 günün izlenimlerini burada paylaşırken amacım 2022'de Katar'da bizi neyin beklediğini bulmaya çalışmak. 

Oteldeki basın toplantısı Ooredoo Doha 


1980 


Maratonu katılımcılarını bir araya getirdi. 
Ülkenin spor kültürü inşa çabasını hemen oracıkta görebiliyorsunuz. La Liga Lounge toplantıya ev sahipliği yapıyor. Burası maçların birlikte izlendiği çok amaçlı bir bar-caferestoran-ürün satış alanı. Otel bir bakıma ülkenin tarihsel dönüşümünün yaşandığı 

son 35 yılın tanığı olmuş. Sanat, spor ve siyaset dünyasından önemli misafirler burada ağırlanıyor. İçinde batı dünyasında bulunan her şey yer alıyor. İtalyan restoranı, spor salonları, et satan ünlü bir Türk restoranı, etkinlik ve fuar alanları, havuzlar, sahil, olağanüstü zengin açık büfe mekanlar... Büyüklük, kullanışlılık 

ve uluslararası standart çok dikkat çekici. Bu arada otel genelinde çalan müziklerin çoğunun Türk müziğinin modern düzenlemeleri olduğunu söylemeliyim. 

Tur rehberimiz Hamid'in beni elimdeki telefonla hoparlörlerden kayıt yaparken görüp gülümsediği an Ajda Pekkan'ın zihinlerimize yerleşen parçalarından birinin modern versiyonu çalıyordu. 1970”lerde 

Türk hafif müziği Cezayirli Enrico Macias ve Fransız ezgilerinden aranjmanlar üretiyordu. 
Kökeninde Arap duygusu olan müzik buraya da Türkiye'den giriş yapmış... Her şey aslına bir şekilde rücu ediyor diyerek gülüştük. 
Sırasıyla 2012 ve 2016 Olimpiyatları'nda 5 

ve 10 bin metrelerde şampiyon olan Somali asıllı İngiliz Atlet “Sör” Mo Farah doğal olarak etkinliğin yıldızıydı. Elit atletlerin davetli olduğu maraton 2400 kişinin katılımıyla koşulacaktı ve Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Türkiye'ye onlarca ülkenin sporcusu 


üm 


bir araya gelmişti. Uluslararası siyasetin Katar gerginliği yaşadığı günlerde insan ister istemez sporun birleştiriciliğine şükrederken buluyor kendini. 

Katar Turizm Ofisi çok uluslu bir karaktere sahip. Yerel çalışanların dışında başka ülke pasaportları taşıyan profesyoneller ülkenin tanıtımı için çalışıyor. Dünyanın çeşitli noktalarında ofisler var. Misal İtalyan, İngiliz, Fransız, Alman, Türk, Çinli ve Singapurludan oluşan grubumuzla OTA* New York ofisinden Amerikalı Samina Sabır yakından ilgileniyor. 
Sabır Hindistan'dan İrlanda'ya göç etmiş Müslüman bir ailenin kızı... İşini son derece ciddi ve özenle yapıyor. Keza grubun gezilerini organize eden 

operatörden Hamid, 

Abdullah, Sami ve 

diğerleri olağanüstü 

eğitimli ve işlerini 

seven çocuklar... 

Organizasyonda 

güçlü bir İngiliz etkisi 

hissediliyor ama bu 

zaten normal. Buraya 

50'lerde petrol 

çıkarmaya gelen onlar 

olduğu için işbirliği 

yapma anlamında 

kültürel yakınlık 

kurulmuş. (Ya da bana 

öyle geliyor.) 

Basın toplantısında bizim sporcular Bekir Karayel ve Esma Aydemir de ilgi görüyor. 
Yıllık planlarında sürpriz değişiklik yaparak 


* Katar Turizm Otoritesi 


daveti kabul etmişler. Esma Ankara'dan Bekir Kenya'dan gelip yarıştılar. Gazetecilik hayatımın büyük bölümünü futbol ve Formula 1 yollarında tepmiş olsam da atletizm ve diğer dallara uzak olduğumu söyleyemem. Çocuklarla geçen zamanda batının atletizmde ulaştığı bilimsel çalışma metotları ile bizim sporculara yaklaşımımız arasındaki farkı bir kez daha gözlemledim. 
Dünyaca ünlü elit atletlerle 5 gün boyunca kısa uzun birçok sohbet yaptık. Onların imkanlarının bizimkilerden fersah fersah önde olduğunu anlamak için zorlamaya gerek yok. 
Hemen belli oluyor. Yine de bizim çocuklar hiç hazırlık yapmadan geldikleri yarı maratonda iyi dereceler yaptılar. 
Maraton birkaç ufak tefek aksiliğe rağmen keyifli geçti. 2022 yılındaki Dünya Kupası'na kadar ülke yüzlerce spor etkinliğine ev sahipliği yaparak spor kültürünü inşa etmeyi planlıyor. Önce ülkede yaşayan 400 bini yerel kökenli 2.4 milyon Katarlının hayatına spor girecek, ardından ülkenin sportif etkinliklere ev sahipliği yapma iştahı dünyaya anlatılacak. 
Bu yıl içerisinde 130 etkinlik planlanıyor. 
2023 sonuna kadar her yıl 5.6 milyon turist 
hedefiyle çalışılıyor. Yüksek ve ihtişamlı binalar, kongre merkezleri uluslararası şirketlerin iş toplantılarına ev sahipliği yapıyor. Burada elde edilen gelirin Gayri Safi Milli Hasıla'nın 262.3'üne tekabül ediyor. 
Rakam oldukça yüksek değil mi? 
Çölün altından 200 yıl yetecek doğalgaz çıkıyor olsa da Katar ekonomisini tek kaynağa bağımlı olmaktan çıkarmanın yollarını arıyorlar. 
Deniz, güneş, kum ve eğlence arayanlar için yeni bir dünya kuruluyor. 2022 yılında Dünya Kupası için buraya gelecek olanlar karşılarında hayal ettiklerinden fazlasını bulabilir. Bu satırların yazarı yola çıkarken tahmin ettiklerinden kat be kat fazlasını gördüğü için bir parça şaşkın. Zaten bu yüzden kendilerini uluslararası algının yarattığı yanlıştan arındırmak için çabalıyorlar. Misal bir katılımcı, tur rehberine çekinerek “Sokaklarda dolaşabilir 
miyim?” diye sorunca cevabı nazikçe verildi. 5 
günün sonunda katılımcı buranın ülkesinden bile daha güvenli olduğuna karar vermiş olmalı. Zira onu sürekli dışarılarda bir yerlerde gördüm. 
Mo Farah ve 
arkadaşları 2022 
için yapılmakta olan tesisler ve kupanın işleyişini anlatan bir toplantıya katılmışlar. 
Biz bu amaçla burada olmadığımız için haliyle gezide yer almadık. İnşaatların çoğu Türk şirketleri tarafından yapıldığı için Katar'da olduğumu duyup ziyaretime gelen birkaç mühendis arkadaşın anlattıklarından gidip görmüş kadar oldum diyebilirim. Ne var ki Farah'a akşam Türk restoranı Şazeli'de 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KATAR 


KATAR 


İskender tercih etmesini tavsiye ederken ayaküstü sordum. Çok detay vermedi ama “Sanırım tarihin gördüğü en yüksek teknoloji ve izleyici konforu bizi bekliyor” demekle yetindi. 

1994 Amerika'dan beri Dünya Kupalarının 
çoğunu yerinde izleme şansım oldu. 
Hepsinden bir şeyler öğrendim. Zaman hızla akarken insanlığın gelişimi, teknolojinin yükselişi ve oyunun ticarileşmesine yerinde tanıklık ettim. Hiçbirisi 1982 İspanya kadar doğal olamadı. Güvenlik her geçen sene önem kazanır oldu. Zira insan sayısı artıyordu. Büyük ülkelerde güven tesis etmek için çok geniş bir alana yayılmak, çok güvenlik elemanı tahsis etmek zorundasınız. Kontrol kolay olmuyor. Tabii bir de şehirlerarası mesafenin fazla olması izleyicileri maçların çoğunu televizyondan izlemeye zorluyor. Takımlar 

ve taraftarlar ülkenin dört bir yanına dağıldığı için o karnaval havasını koklamak tarih oldu. 
Devasa büyüklükteki Rusya 2018'den sonra Katar, ülkenin alan itibarıyla küçük olması nedeniyle tarihin en renkli turnuvasına ev sahipliği yapmaya aday... Ev sahibi hariç 
31 ülkeden gelecek 
misafirlerin saatlerin çakışmadığı maçlar dışında her yere yetişmesi mümkün olabilir. Zira büyük bir ulaşım altyapısı inşa ediliyor. Muhtemelen sokaklar, oteller, deniz kıyıları ve parklar rengarenk bayraklarla donanacak, şarkılar söylenecek ve tarihte ilk kez tüm taraftar grupları birbirlerine bu kadar yakın olacak. 

Detayları ve senaryolarına girmiyorum. 

Zira bununla ilgili sadece hislerimle nereye 


Gatar Tribune, Gulf Times, Peninsula gibi gazetelerde eksik bir şeyler de var. Tamam şimdi buldum! Sert polemikler açacak köşe yazıları yok! Onu da bizimkiler götürsün o zaman süper olur. Çok ciddiyim! 


gidecek bu iş diye düşünerek yazdım bunları... 
İşin özeti sadece binaları, altyapıyı inşa etmiyorlar, bir Dünya Kupası düzenleyecek ülkede bulunması gereken spor kültürünü 

de yaratıyorlar. Tur ekibinden Abdullah'ın tabiriyle adım adım ilerliyorlar. 

Benim için ülkenin spor yatırımları, sportif düşünceleri ve nereye gittiği kadar tarihi 

de önemlidir. Katar büyük ve uzun bir 

tarihe sahip değil. Ancak İslam kültürünün evrenselliğini içselleştirmeyi önemsemişler. 
İslam Eserleri Müzesi son derece modern çizgilerde yapılmış, içinde Osmanlı dönemi ağırlıklı olmak üzere binlerce eser sergileniyor. 
İçine girince ülkenin kendi tarihini olmasa da ait olduğu kültürün tarihine olan saygısını görebiliyorsunuz. Yabancı turistlerin çokluğu ilgimi çekti. Dünyanın her yerinden insanla doluydu o gün... 

Katar tarihinin detaylarını eski şehrin konumlandığı SUK Bölgesi'nde görebiliyoruz. 
Kapalı çarşıda el sanat ürünlerinin satıldığı dükkanlar, Türk, 

İran, Lübnan, Suriye restoranları, Şahin 
Hastanesi, geleneksel kahveler dikkat çekiyor. Tüm alanı kaplayan baharat kokularının arasında dolaşıyorsunuz. 
Sanırım bir ortalama turistin bir hafta dolu dolu yaşayacağı, 

her güne yeni bir etkinlik programı yapılabilir hale gelmiş. 
Grup arkadaşlarımla çöl turuna katılamadım ve KATARA Bölgesi'ne gidemedim ama olağanüstü etkilenmişlerdi. O saatlerde milli atletlerimiz Esma Aydemir, hocası Mehmet Kiper ve Bekir Karayel küçük eski şehir turumuzda kendilerine gösterilen ilgiden mutluluk duyuyorlardı. Esma bir ara bana dönerek “Hayatımda ilk defa her gittiğim yerde kameralar takip ediyor, müthiş iyi hissediyorum” deyiverdi. 

Ünlü bir futbolcu olsaydı neler olurdu ama neyse...! 

Bu arada Sneijder'in ilk maçı ülke gazetelerinde geniş yer aldı. Bülent Uygun ve ondan bahseden maç yazısını okudum; dümdüz, yorum yoktu. Aslında Katar'da çıkan İngilizce gazeteler biraz İngiliz-Amerikan çizgileri taşıyor. İçerikte Türkiye haberleri bir hayli fazla. Gatar Tribune, Gulf Times, Peninsula gibi gazetelerde eksik bir şeyler de var. Tamam şimdi buldum! Sert polemikler açacak 

köşe yazıları yok! Onu da bizimkiler götürsün o zaman süper olur. Çok ciddiyim! Dünya Kupası'na kadar geçecek bu dönemde yapılacak 600'ü > | aşkın organizasyonun spor kültürünü hızlı geliştirmesi için bir parça agresif 


Ça sportif tartışmaya ihtiyaç var! 
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Bilemedim belki de vardır! 

Petrol için gelen İngilizlerin ilk zamanlar konaklayıp çalışmalar yaptıkları bina “Company” bir müzeye dönüşmüş... 

Katar'ın tüm dönüşüm hikayesini mantıksal ve tarihsel bir dizin halinde anlamanızı sağlayacak detaylar arka arkaya sıralanmış. 
Kendinizi an geliyor petrolün keşfedildiği günde, an geliyor bağımsızlık günlerinde hissediyorsunuz. Müzede çöl kumunun yakıcılığı da var, havaya sindiğini sandığınız doğalgaz bulutları da! 

Hatta müzede bulunan spor aletlerini görünce “buraya futbol topunun gelişinden yarım 

asır sonra Dünya Kupası gelecek” fikri içinize düşüveriyor. 

İngilizler bir yandan petrol ararken bir yandan da yanlarında getirdikleri tenis raketleri ve futbol toplarıyla hobilerini aksatmamışlar. 

İlk çıkan petrolün limana taşındığı kamyon hâlâ ilk günkü gibi sağlam görünüyor. Bu arada Osmanlı'nın izlerine dair çok bir şey yok. 
1871'de gelip bir süre Tani ailesinin himayesini üstlenmiş bir kaymakamlık ihdas edilmiş. Kalıcı eserler yapılmamış. Haliyle imparatorluğun durumu o dönem buna pek müsait değildi. 
Müzede birkaç resim dışında bir şey yok! 
Dikkatimi çeken detaylardan birisi babaları 

az İngilizce konuşan 8-9 yaşındaki çocukların çatır çatır bu dili kullanıyor olması. Eğitimin 
10 numara olduğunu aynı bu cümlelerle 

Türk arkadaşlardan işittim. Tabii az sayıda örnekle yola çıkarak çıkarım yapmak bilimsel olmaz ama 20 sene içinde herkesin esas dilinin İngilizce olmasını kimse engelleyemez. 
Naçizane görüşüm..! Katar bölgede Avrupa'nın sıkıcı bulutlarından, soğuk havasından kaçıp güneş görmek, spor yapıp iyi vakit geçirmek 
isteyenler için yeni bir seçenek hazırlıyor. 2022 
Dünya Kupası'nın ardından ülkenin nüfus, yapı stoku, spor kültürü muhtemelen bambaşka bir şekle bürünecek. Bölgede rekabet arttıkça spor etkinlikleri için yapılacak olağanüstü yatırımların burayı cazibe merkezi haline getirmesi pek muhtemel... 

Önyargılarla gittiğim bir ülkeden çok şey öğrenerek döndüm. Onlar için yapılacak 

çok şey var. Katar Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yapmış ve yapmaya devam ediyor. Bankaları, televizyon kanalları, üretim tesisleri vs. var... Türkiye'den şimdilik müteahhitlik hizmetleri ağırlıklı satın almalar yapıyorlar. Çevre ülkelerin kurduğu ablukaya karşı Türkiye'nin desteğine minnettar görünüyorlar. Ne var ki iyi yetişmiş Türk aklının onların bu yolda ilerlemesi için bir İngiliz ya da bir Fransız'dan az tecrübesi olduğunu unutmamak zorundalar. 

Katar kaçıp tatil yapılacak bir yer. Kesinlikle... 
Hatta parlak iş fikirlerinizi onlara iletip 2022'ye kadar iş birliği yapabilirsiniz... 

Katar Turizm Otoritesi'ne daveti için teşekkür ederim. Hem önyargılarımdan büyük ölçüde kurtuldum, hem de dünyanın her yerinden birbirinden güzel dostlar edindim. 

2022 yolunda başarılar... 

“amaaan petrol canıım petrol, artık dizginlerim senin elinde petrolllilii......” 


> 


BAM BAM BAM BAM, 


Röportaj: Onur Koray GÜLŞEN 


Futbol kendimi bildim bileli hayatımda var. 
Beşiktaş aşkı da. Çocukluğum tribünlerde bağırarak, Fulya'da antrenmanları izleyerek, gidemediğim maçları radyodan dinleyerek geçti. Hâlâ en büyük tutkum. Reklam yönetmeni olarak da futbolla yan yana gelen işler yaptım. Çeşitli markaların Milli Takım sponsorluk filmlerini çektim. Başka bir marka için Şampiyonlar Ligi filmleri yaptım. Ama her zaman heyecanla Beşiktaş için bir film çekmeyi bekledim. Ve sonunda Beşiktaş kulübüne film yapma şansına sahip oldum. 
Üstelik tüm dünyaya “Kim olursan ol gel” diye seslenen bir film. Bu çok büyük bir gurur. 
Küçücük bir kız çocuğunun koskocaman hayalinin gerçek olması... 

Bu duygunun tarifi yok. 


Spor ve sanat ayrı disiplinler ama birbirinden her zaman çok beslenmişlerdir ve birbirlerini çok geliştirmişlerdir. Markalar hedef kitleleri üzerindeki etkilerini keşfettikçe bu konuda yaratıcı fikirlerle birçok alanda çarpıcı işler yapmayı başardılar. “Come to Beşiktaş” tam da böyle bir proje. Yönetmen olarak 


2 di 


bu yakınlaşmanın çok kreatif sonuçlar 


doğurduğunu, daha özgür alanlar yarattığını, 


bu yüzden de çok daha keyifli ve etkili işler üretebilir hale geldiğimizi söyleyebilirim. 


Dünyada daha önce futbol kulüplerinin bu tür çalışmaları oldu. Ama bu kadar felsefesi kuvvetli bir yaklaşım olduğundan emin değilim. Zaten dünyanın hiçbir futbol kulübünün sahip olmadığı bir taraftar grubu var Beşiktaş'ın; inancı, felsefesi, bakış 

açısı olan. “Come to Beşiktaş” taraftar grubunun transfer döneminde ürettiği bir slogandı. Bir dünya markası olma yolunda başkanımız Fikret Orman'ın vizyonuyla tüm dünyayı kucaklayan bir slogana dönüştü. 
Ama bu tesadüf ya da anlık bir başarı 

değil. Çok profesyonelce alınan bir yol. 
Beşiktaş kulübünün yıllardır bir reklam ajansı var, Muhabbet Ajans. Hedeflenen vizyon doğrultusunda ses getiren projeler üretiyorlar, “Come to Beşiktaş” filmi de onlardan biri. 


Yönetmen olarak bu filme imza atmış olmak birçok açıdan benim için çok önemli. Bundan sonrasında da yeni projeleri hayata geçirmek için çok heyecanlanıyorum. 


Bundan daha güzel ne olabilir derim. İnönü Stadı'nın yıkıldığı gün çok ağladım. Anılarım, çocukluğum, gençliğim var orada. Metin, 

Ali, Feyyaz var. Süleyman Seba var. 100. 

yıl şampiyonluğu var, daha neler neler... Ve kimlerin ne anıları... Bunu anlatan bir kısa film çekmek harika olurdu. 


Bu film benim için tamamen gönül işiydi çok büyük heyecanla sahiplendiğim. En önemlisi benimle aynı duyguları paylaşacak bir ekiple çalışmaktı. Projeyi anlattığımda gözleri parlayan, kalbi çarpan harika insanlarla dolu bir ekibim oldu. Hepsine tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varlar. Bu projenin bir vizyonu, bir fikri, bir çağrısı vardı. 
Evrensel bir anlatım diline ihtiyaç duyuyordu. 
En çok dikkat edip özen gösterdiğim şey, koyu bir taraftar olan tarafımı bu işin dışında tutmaya çalışmaktı. Beşiktaş'la özdeşleşen ve görmeye alışık olduğumuz, beklediğimiz resimler bu filmin anlatım dili değildi. Bu konuda içimde çatışmalar yaşadım. Ama sonuç, hedeflediğimiz noktaya ulaştığı için çok mutluyum. 


GAFLIK 
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AHMET ÇAKAR 


Ertem Şener, son twitlerini inceledim. 
Sende şizofrenik bir kayma hissediyorum. 


ERMAN TOROĞLU 


Gomis o köşeye hasta. Domuza 


vurur gibi vuruyor. 


SERDAR ALİ ÇELİKLER 


Arda şu anda Başakşehir'e gidemezse, Survivor Ünlüler'de Turabi ile yarışacak. 


CARLOS TEVEZ 


ÜMİT ÖZAT 


Ben sinirli değilim, insanlar bana yumuşak. 


FİKRET ORMAN 


Soru: Şenol Güneş'i tek kelimeyle ifade ederseniz ne dersiniz? 
Fikret Orman: Laz 


Çin'de ne yaptım ben de 


bilmiyorum. 7 ay tatil yaptım. 


SERDAR ALİ ÇELİKLER 


Robin van Persie, emperyalist bir sömürgecidir. 
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GAF 


JURGEN KLOPP 


Muhabir: İlk kez yaptığınız zamanı hatırlıyor musunuz? 

Klopp: Umarım geri dönüp baktığımda Hoffenheim'a karşı ilk kez yaptığımızdan daha iyi yapacağız. 


AHMET ÇAKAR 


Ertem! Sen güce tapan biatçı bir sıvacısın. 


EMRE BOL 


Fatih Terim, Galatasaray'ın SEMİH >ENTURK 


Süleyman Demirel'idir. Zico dedi ki, “Seni oynatmak istiyorum ama Aziz Yıldırım, Kezman'ı oynat diye baskı yapıyor. Satacakmış çünkü.” 


DAVID BECKHAM YILMAZ VURAL 


Tam anlamıyla bir Feministim. Çocukluğumdan beri cumaya giderim. 
Orada Allah'a dua ederim “Ne olur Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 


ya da Milli Takım...” Nk 


TURGAY DEMİR ğ 
Mederl'in bacak kadar boyu var, türlü 


türlü huyu var. Ü 
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Hazırlayan: Emrah Akbaş 


İNÖNÜ 


YILLAR BOYUNCA BU HİSSİ ANLATMAN GEREKEN BİR KONUŞMA AÇILDIĞINDA AKLINA O YEMYEŞİL SAHA GELECEK HEP. KAPAL''NIN ÜZERİNDEKİ BEŞİKTAŞ YAZISI GELECEK. GÖZLERİN DOLACAK ÇÜNKÜ O GÜZEL ÇOCUKLARIN İÇİNDEKİ BEŞİKTAŞ SEVDASI, KAÇ YAŞINA GELİRLERSE GELSİNLER 


DEĞİŞMEZ. DEĞİŞMEYECEK. 


KERİM AKBAŞ 


oyundan daha büyük... Bütün gücünü 
3 kullanıyor bayrağı sopasından çıkartmak 

için. Ya çıkartamazsam endişesi var, gözleri dolu dolu, arada bir gülümsüyor. 
Çok hareketli olduğu belli, yine de içindeki sabırsızlık çok hareketli oluşundan değil. 
“Başka türlü bir şey...” Dur sana yardım edeyim, diyorum. Çok uzun zamandır görmediği birine sarılır gibi içten, bayrağın bir ucunu uzatıyor. Heyecandan, zoraki bir şeyler söylüyor. Gülümsemeye çalışıyor. Ben bu bayrağı okula götüreceğim, diyor, beni çok üzdüler, bu bayrağı oraya asmam gerekiyor. 
Bayrağı sopasından çıkartıyoruz, muazzam bir ifade yerleşiyor suratına. Beyaz çiçekler açan fesleğen, ardı ardına çiçekler veren küpeli, çam ağaçlarıyla kaplı upuzun ormanlar, üzerindeki çubuklu forma, ilk defa İnönü Stadı'nı görüşüm, son dakikada gelen şampiyonluk gölü, ilk meşale yakışım, ilk Kapalı'ya atlama çabam, ilk sesimin kısılması... Kısacık sarıldıktan sonra, bayrağı tutup ailesine doğru koşarken duraksayıp geri dönüyor. 
Seni de üzüyorlar mı, sana da bayrak çıkartalım mı, diye soruyor. Üzemezler, üzdürme kendini, gardını düşürme, diyorum. 
Ne söylediğimin bir önemi yok. Duyabilecek gibi değil, çok mutlu: Şampiyon olduk, diyor gülerek... Koşarak uzaklaşıyor. 8 yaşında mı? 
Kartal Yuvası'na şampiyonluktan önce ailesiyle bayrak almaya gelen bu çocuğun yaşı benim için hiç önemli değil. Ankara'da deplasman otobüsleri çok erken saatte yola çıkar. Milli Kütüphane'nin karşısında buz pateni pistinin önünden kalkar bu otobüsler, milyar defa mola vererek devam eder. Belpa'nın duvarları her deplasman öncesi taraftarlarca, her deplasman sonrası yetkililerce tekrar tekrar boyanır. Bu artık bir zıtlaşmaya dönüşmüştür: “Abiler selam, şampiyon Beşiktaş.” Yola çıkmadan önce genelde sabahlanır. Bu kadar beste nereden çıkıyor diye merak edenler deplasman karneleri olmayanlardır. O mevkide 
16 otobüs görmüşlüğüm vardır, 16 otobüs 
Beşiktaşlı. Düşünmesi büyülenmeye yeter. 
Ben o çocuğun yaşlarında, Ankara'da, sağ kanattan topu alıp çizgiye inip orta yapmakla meşguldüm. 8 yaşındaydım, 8 numaraydım, Nihat'tan öyle gördüm çünkü. Sırtında 8 ve Kerim yazan o siyah beyaz altyapı formam, bu hayatta başardığım en önemli şey olarak en güzel köşemde durur. O forma sahanın en güzel yerlerinde, kanatlardaydı genellikle. 
Sahanın en güzel yerleri her zaman kanatlardı bana göre: Ortayı iyi yap, gerisi bir şekilde gelir. Çalım, çok zorda kalmazsak yasaktı ama hızlıydım, pası son dakikaya kadar vermezdim, bunu'da Üzülmez'den öğrendim: Ne olursa olsun koşmayı bırakma! Orta açmak 


incelik ister, yerden açarsan engellenebilir, volelik açmak marifet ister, ortayı bırakıp kaleye göndermek veya içeri hamle yapmak da öyle kolay iş değildir. Dibine girip, falsolu, tam kafaya göndermen gerekir iyi ortayı. 
Kartal Yuvası'nda 8 yaşındaki çocuğun okuluna (umarım) astığı bayrakla (eğer astıysa) açtığı orta, bence hem onun maçının en afili hareketidir hem de ona maçı çoktan kazandırmıştır. Sıra olur genellikle. Beklersin. 
Geçersin sonra turnikeden. Merdivenleri çıkarken arkadaşlarına bakınırsın. Sana önceden anlattıkları gibi, hiç oyalanmadan, hemencecik tellere gidip Kapalı'ya atlaman gerekiyor. Kutu'da buluşursunuz nasıl olsa. 
Küçücüksün, sakalların dahi çıkmamış, otobüsle gelirken üç gün sonraki coğrafya sınavın var aklında. Bütün coğrafyalara Beşiktaş yazmak istiyorsun. Girersin Yeni Açık'a. Dünyan değişir, göğsün sıkışır, gözlerinden yaşlar akmaya başlar istemsiz. 
O yemyeşil zemin, kaleler, yavaş yavaş dolan tribünler. Kurtulamazsın oraya bakmaktan. 
Görmekten. İnandın çünkü bunu kendine 
defalarca anlattın, ama yine kilitlendin. 13 
yaşında mısın, 14 mü? Sonrasında kaç maça gittin? Kim diyebilir her seferinde aynı duyguları yaşamadığını? 

Yıllar boyunca bu hissi anlatman gereken bir konuşma açıldığında aklına o yemyeşil saha gelecek hep. Kapalı'nın üzerindeki Beşiktaş yazısı gelecek. Gözlerin dolacak çünkü o güzel çocukların içindeki Beşiktaş sevdası, kaç yaşına gelirlerse gelsinler değişmez. 
Değişmeyecek. “N'aptınız çocuklar” diyecek Sancar abi, Alen abi ellerini iki yana açacak, ardından şşşş sesi duyulacak, derin bir sessizlik, Ayhan abi güçlüüüü diye bağıracak o sırada. Kısacık, ama bitmez o sessizlik, bitmeyecek, büyüdükçe büyüyecek. İşte, 


mabetteki ilk üçlünü de çekeceksin. Artık iflan olmayacaksın, Türkiye'de gitmediğin deplasman kalmayacak. Hayatım boyunca o günkü kadar heyecanlandım mı, sanmıyorum. 
Küçücüktüm, “tribüncü abilerimle” içeride bir Fener maçıyla ilk defa İnönü'yü görecektim, görmüştüm. Az şey değil, öncesinde de sonrasında da geceler boyunca uyuyamadım. 
O gün Kartal Yuvası'nda, o çocuğa, Passolig çıktığından beri maçlara gitmediğimi söylemedim. O karttan almadığımı çünkü bu “mutluluk oyunu”nun taraftarlarının bir müşteri gibi gözükmesini, kendimi müşteri gibi hissedersem bunu kaldıramayacağımı söylemedim. Ben Beşiktaş'ın müşterisi değilim, Beşiktaş benim sevdam... Bunları anlar mıydı, umurumda değil. 

Bunları ona söyleyip söylememek de kendimi bildim bileli bu kadar bağlı olduğum bir şeye verdiğim değeri anlatmak anlamına mı gelecekti, bu yazı gibi, bu da umurumda değil. Kâğıt bilet koleksiyonuma ihanet edemeyeceğimi, futbolun bilet kuyruklarında ve tabii ki tribünde güzel olduğunu söylemedim. Yeni stadı görmeye hâlâ gitmediğimi, karşılaşacağım şeyin beni üzmesinden korktuğumu söylemedim. Evimi özledim, diyebilirdim, İnönü'yü, en çok da Kazan'ın önündeki büyük çöp tenekesine altıncıyı içmeden yedinciyi içtiğim rakı kadehini atıp, hazır hissettiğim o mis ağaçli yoldan yürümeyi... 

Loic Wacguant'ın Chicagos-Boks Kulübü'nden arkadaşı Mike'ın söylediği gibi: “Orada iyi hissedeceğini bilirsin.” 

O çocuğa; üzemezler, üzdürme kendini, gardını düşürme, dedim. O, bunu yıllar sonra anlayacak. Anlayacak, armaya daha çok sarılacak, her zaman daha soluklu Beşiktaş'a koşarak. 


Dur sana yardım'edeyim, diyorum. 
Çok uzun.zamandır görmediği 

birine sarılırıgıbı içten,“Bayrağın bir ucunu uzatıyor. HeyecamndanZorakl bir şeyler söylüyor. Gülümsemeye çalışıyor. Ben bu bayrağı okula götüreceğim, diyor, beni çok üzdüler, bu bayrağı oraya asmam gerekiyor. 
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RÖPORTAJ 


“JOHAN”IN 
MİRASI...” 


JOHAN CRUYFF ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRÜ MARIEL KOERHUIS, ANTALYA'DAKİ PROLİSANS SEMİNERİ-FIFEX İHTİSAS FUARI'NDA BİR SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİ. 
HEMEN ARDINDAN DA FİTBOL DERGİ EKİBİ OLARAK KISA BİR KAHVE SOHBETİ FIRSATI BULDUK VE KURUMUN YAPISINI, EĞİTİM SİSTEMİNİN DETAYLARINI KENDİSİNDEN DİNLEDİK. JOHAN CRUYFF'UN DÜNYAYA BIRAKTIĞI GERÇEK HEDİYENİN EĞİTİM KURUMU, VAKIF 


VE KÜTÜPHANE OLMASI BİZLERİ ŞAŞIRTMADI, BU BÜYÜK ADAMA BÖYLE MİRAS YARAŞIRDI. 


Röportaj: Didem DİLMEN, Can DURUKAN 


Biz bir eğitim kurumuyuz. Spor yönetimi, sportif pazarlama, sponsorluklar, futbol endüstrisi ve koçluk uzmanlık alanlarımız. 
Eğitimlerimizle sporculara, antrenörlere ve spor adamlarına spor endüstrisi içerisinde hem gelişim hem de kariyerlerinde ilerleme fırsatı yaratma konusunda yardımcı oluyoruz. 
İki ana kampüsümüz var, biri Barselona'da 


Canan — 
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İspanyolca, diğeri ise Amsterdam'da İngilizce ve Hollandaca eğitim veriyor. 
Ayrıca Peru, Meksika ve İsveç'te eğitim merkezlerimiz bulunuyor. Spor alanlarında uzmanlaşmak isteyen insanlar için bilgi 

ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, endüstri içerisinde çalışma olanaklarını çeşitlendirebilecekleri imkanlar yaratmaları için gereken eğitim şartlarını yaratıyoruz. 
Uzaktan eğitim merkezimiz sayesinde dünyanın her yerinden ulaşabiliyor ve 

mekan gözetmeden katılabiliyorlar ayrıca eğitimlerini de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda organize edebiliyoruz. Esnek zaman çizelgesi eğitimin sınırsızlığının yolunu açıyor. Cruyff Enstitüsü'nün en önem verdiği şey de bu. 


Cruyff Enstitüsü'nün kurucusu Johan Cruyff'tur. Johan, zamanının çok ötesinde 

bir vizyona sahipti. Sporcu olmak isteyen ancak bu esnada akademik eğitimlerini sürdüremeyen insanların farkındaydı. 

Ya yarışma ve maçlara hazırlanacak ya da derslere girip eğitim alacaklardı, ikisi bir arada yürütülemiyordu. Bu sporcuların profesyonel hayatlarının bir yaş haddi vardı. Öte yanda futbolcu olmak için yola çıkıp sakatlık gibi nedenlerle bu süreci tamamlayamayan sayısız genç olduğunu gördü. Hayatta yapabilecekleri fazla şey kalmıyordu. Belki binlerce genç insan, yaşamlarını tek bir amaç uğrunda hazırlanmak için geçirirken sonrası için 

tam anlamıyla hazırlıksız kalıyorlardı. 

Johan benzer hikayeleri yaşayan insanlarla karşılaşmıştı, takım arkadaşlarının veya çalıştırdığı öğrencilerinin nasıl bir boşluğa düştüğünü görmüştü ve bir çözüm üretmek istedi. Bahsettiğim zaman neredeyse 20 yıl öncesi ve bu tür düşünceleri hayata geçirmek çok da kolay değildi. Johan Cruyff'un 

ilk yaptığı bir eğitim enstitüsü kurulması fikrini geliştirmekti. Bu onun hayata olan bakış açısı ve vizyonunun belki en önemli örneklerinden biri olacaktı. Hollanda'da bir eğitim kurumu oluşturmak için akademiler ve akademisyenlerle ortaklıklar kurmaya başladı. 
Tam olarak nasıl bir eğitime ve sisteme ihtiyaç duyulabileceğine dair fikir üretmek kolay bir iş değildi. İlk eğitim programlarını oluştururken üniversitelerle ve iş yönetimi akademileri ile 


beraber çalıştık. Johan, enstitünün kuruluş aşamasından sonra yönetimi benim gibi profesyonellere bıraktı. Ancak hepimizin lideri, üst aklı ve kuruluşumuzun adeta manevi babası olarak konum aldı. Elbette onun hayattan ayrılışının ardından yerini doldurmamız asla mümkün olmayacak, o Johan Cruyff ve eşi benzeri olmayacak. 
Ancak onun vizyonunu, fikir enerjisini 

ve içindeki tutkuyu bizler -yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, ortak üniversitelerimiz yani tüm Cruyff Enstitüsütaşıyoruz ve onun bıraktığı yerden daha yükseğe çıkartabilmek için çabalıyoruz. 
Cruyff Enstitüsü Johan'ın bize bıraktığı mirastır. 


Enstitü için hazırladığınız sunum öncesi Johan Cruyff görüntüleri ekrana geldiğinde hepimizin içinde hüzünlü bir kırıklık vardı. 
Johan Cruyff isminin onun hayattaki varlığının sonrasında da devam ediyor olması enstitünün en önemli görevlerinden biri 

olsa gerek... 

Hem enstitü hem de vakfın görevi bu. Johan Cruyff'un hayatta iki büyük endişesi vardı; biri sosyal hayat, diğeri eğitimdi. Johan Cruyff Vakfı'nda engelli çocukların sosyal hayata karışması, hareket imkanı kazanması, spor yapabilmesi ve futbol oynayabilmesi Johan için çok değerli bir görüntüydü. Bu çocukların ailelerinin onları Vakıf'ta sürdürülen çalışmalar için evlerinden alıp getiriyor olması, Johan'ın gözünde en büyük fedakarlıkların başında geliyordu. Johan Cruyff'un bir diğer önemli mirası ise futboldu; bu oyun nasıl daha 

iyi oynanabilir sorusu onun hayatının en önemli parçasıydı. Johan Cruyff ve futbola bıraktıklarına dair sayısız kitap yazıldı ve ardında bir de kütüphane bıraktı. Johan elbette Hollanda'nın Kraliçe'den sonraki en büyük ulusal kahramanı ama Barselona'da futbol oynamak için transfer olmuş bir oyuncunun bıraktığı izler siyasi arenada 

bile görülüyor. Onun futbol adamı olarak 

rol almadığı ülkelerde, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de Cruyff sevgisini ve ona duyulan saygıyı görebiliyoruz. İnsanlar Cruyff'u konuşuyor, anıyor, saygı duyuyor 

ve hepsinden önemlisi Johan'ı kendilerinden biri gibi görüyorlar. Cruyff Enstitüsü, Cruyff Vakfı, Cruyff Kütüphanesi... Tüm bunlar onun dünyadaki varlığı boyunca hediye ettiklerinin yaşamasını sağlamak için çalışıyorlar. 


Cruyff Enstitüsü sunumunuzda kampüslerden, okullardan ve temsilciliklerden oluşan bir yapı anlattınız. 
Ve yakın gelecekte bu temsilciliklerden birinin de Türkiye'de açılacağını belirttiniz. 
Cruyff Enstitüsü Temsilciliği ne demektir? 
Türkiye'de temsilcimiz statüsünde bizimle beraber çalışan uzmanlarımız olacağı anlamına geliyor. Yerel spor endüstrisi içinde çalışan, iyi bir iş ağına sahip, Johan Cruyff'un fikirlerini özümsemiş insanlardan seçilecekler. 
Buradaki temel görevleri Cruyff Enstitüsü'nün marka bilinirliğini arttırmak, ne gibi çalışmalar 


yürüttüğümüzü kamuoyuna anlatmak, uzaktan eğitim merkezimizin gelişmesi ve öğrenci yapısı ile ilgili çalışmalar yapmak olacak. 
Enstitünün eğitim sisteminde en önemli avantajımız dil. Barselona'daki master programımız İspanyolca ve Latin Amerika başta olmak üzere dilin yaygınlığı sayesinde İspanya'nın ötesinde çok fazla sayıda öğrenciye ulaşabiliyoruz. Temsilcilerimiz dil ortaklıklarının geliştirilmesi ve materyallerin zenginleştirilmesi konusunda bize yardımcı oluyorlar. Ayrıca ülke federasyonları, spor kulüpleri, derneklerle iletişim kurmamızı sağlıyorlar. Temsilciliklerimizin nasıl çalıştığına dair Peru sanırım en önemli örneklerden biri: Peru'da spor yönetimi üzerine çalışmakta olan orta düzey yöneticilerle özel bir eğitim çalışması düzenledik ve çevrimiçi olarak yürütülen bu kurs 4 ay sürdü. İlk 2 haftalık eğitim için Barselona'daki eğitmenlerimizi Peru'ya gönderdik. Farklı gruplar halinde spor yönetiminin değişik dallarına dair kurslar içeren özel bir eğitim programı planladık. Tüm bu proje yerel temsilcimiz tarafından üretildi, planlandı, yürütüldü ve tamamlandı. 
Türkiye'den Cruyff Enstitüsü'nde eğitim 


almak bugün de mümkün. Ancak bu programı tamamlamaya yetecek kadar İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Temsilciliklerimizle beraber bunun koşulları çok daha kolaylaşacak. Bizim için asıl önemli olan ise bilgi ve yerel ilişki ağını oluşturmak. 


Cruyff Enstitüsü'nde eğitim görmek için sporcu ya da spor yönetimi eğitimi almış olmak gerekiyor mu yoksa sözgelimi 

Fitbol Dergi ekibi olarak biz ya da okuyucularımızdan kariyerlerini bu yöne taşımaya karar verenler de bu eğitimi alabilir miyiz? 

Cruyff Enstitüsü 20 yıl kadar önce ilk kurulduğunda sadece sporculara eğitim veriyordu. Ancak geliştik ve değişime ayak uydurduk. Bugün öğrencilerimizin sadece 3'te Ti profesyonel ya da aktif sporcu. 3'te T'i aktif olarak spor endüstrisinin içinde çalışıyorlar. 
Son 3'te 1 ise pazarlama, hukuk, teknoloji, gazetecilik gibi alanlarda eğitim almış ve kariyerlerinin spor alanında uzmanlaşmak isteyenlerden oluşuyor. 


İnsanlar Cruyff'u konuşuyor anıyor, saygı duyuyor ve hepsinden önemlisi Johan'ı kendilerinden biri 


gibi görüyorlar. 


Cruyff Enstitüsü, Cruyff Vakfı, Cruyff Kütüphanesi... Tüm bunlar onun dünyadaki varlığı boyunca hediye ettiklerinin yaşamasını sağlamak için çalışıyorlar. 
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FABRİKA 


KARABÜK'TE 


YENİDEN 
GÖSTERİMDE 


KARABÜKSPOR'UN YAKIN GEÇMİŞİNE DAMGA VURAN OLAYLAR, KARABÜKSPOR İLE DEMİR-ÇELİK FABRİKASI ARASINDA SON DERECE ORGANİK BİR BAĞIN BULUNDUĞUNU BİZE GÖSTERMEKLE KALMIYOR, KARABÜKSPOR'UN BUGÜNÜNÜ DAHA İYİ ANLAMAK İÇİN BAŞVURABİLECEĞİMİZ BİR KAYNAK GÖRÜNÜMÜNDE DE BULUNUYOR. PEKİ KARABÜK İNSANI BUGÜN HANGİ FİLMİ İZLİYOR? 


EMRE YAĞLI 


2016 sayısı varsa 51. sayfayı açabilirsiniz. 

Bu yazıya, Didem Dilmen'in Karabük gezisi sırasında sunduğu, “Karabükspor ile fabrika arasında organik bir bağ var” savına ek olarak bir Karabükspor taraftarından aktardığı, “2000 yılındaki demir-çelik krizinde takım küme düştüğünde sorun sahada değildi” sözünü anımsatarak başlamak istiyorum. Belirli dönemlerde Karabük halkı, Karabükspor'un sportif etkenler dışında gerçekleşen bu gibi düşüşlerine şahit oluyor. 
“Belirli dönemler” diyorum çünkü Karabük halkı canlarını sıkan bir filmi sanki yeniden izleyecekmiş gibi, belirli aralıklarla ekran başında buluyorlar kendilerini. İlk film bundan 24 yıl önceydi. 1993-1994 sezonunun ilk yarısını 7 puanla tamamlayan Karabükspor, ligin ikinci yarısında, Karabük Demir-Çelik Fabrikaları'nın kapatılmaması için çaba gösteren Karabük halkı ve çelik işçisi birlikte ölüm-kalım mücadelesine girer. Şehirdeki bu birliktelik Karabükspor'u yediği son saniye 


- ğer elinizin altında Fitbol Dergi'nin Aralık 


golüyle lige veda ettiği son maça kadar taşınır. 


Karabük halkı kazanır, fabrika kapanmaz fakat Karabükspor küme düşer. 

Karabük'ün 1994 yılındaki bu kazancı, dönemin liberal politikalarına teslim olur ve Karabük Demir-Çelik Fabrikaları 90”ların özelleştirme furyasının önemli adımlardan biri olarak 1995 yılında özelleştirilir. 
Özelleştirmeden bir buçuk sezon sonra Karabükspor Süper Lig'e yükselir. Ne 

var ki takım, dünyada patlak veren ve 2000'lerin başında ülkemizde de etkisini gösteren demir-çelik krizinin içinde kalır. 
Bu krizin etkisiyle 1999'da Süper Lig'den 
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1. Lig'e, hemen ardından da 2. Lig'e düşer. 
Karabükspor'un yakın geçmişine ait bu iki kesit, kulüp ile Demir-Çelik Fabrikası arasında son derece organik bir bağın bulunduğunu bize göstermekle kalmıyor, Karabükspor'un bugününü daha iyi anlamak için başvurabileceğimiz bir kaynak görünümünde de bulunuyor. Peki Karabük insanı bugün hangi filmi izliyor? Bugünkü durumu hem fabrika hem de Karabükspor açısından yorumlamak mümkün. 

Fabrikanın 1995'te özelleştirilmesinin ardından ortaya çıkan hissedarlar o yıllardan sonra Karabükspor yönetiminde yer almaya başlar. Örneğin 2013 yılında Karabükspor başkansız kaldığında ve takımın kayyuma devrinin söz konusu olduğu bir ortamda, şehir halkının fabrika hissedarlarından yardım talebinde bulunması Karabük'te herkes tarafından bilinir. 

Fabrika hissedarlarının kulüp yönetimine girmediği dönemlerde bile Karabükspor yöneticileri fabrikadan takım için maddi 


Karabükspor'un kurumsal olarak kendi insan kaynağını oluşturamadığı ve tüm kaynağını fabrikaya yönlendirdiği bir ortamda fabrikadaki olası yönetim krizinin takım üzerinde etki göstermemesi beklenemez. 
Tıpkı 2017 başlarında başlayan ve Karabükspor'un bugünkü durumuna etkileri gözlenen yönetim krizi gibi... 


destek talebinde bulunurlar. Görüldüğü gibi zaman içinde Karabükspor'un kurumsal olarak kendi insan kaynağını oluşturamadığı ve tüm kaynağını fabrikaya yönlendirdiği bir ortamda fabrikadaki olası yönetim krizinin takım üzerinde etki göstermemesi beklenemez. Tıpkı 
2017 başlarında başlayan ve Karabükspor'un 
bugünkü durumuna etkileri gözlenen yönetim krizi gibi... Fabrika hissedarları, fabrika yönetim kurulunun oluşturulmasında anlaşmazlığa düşer. Bu süreçte ekonomik krizin izlerini hisseden Karabükspor yönetimi de fabrika yönetiminden maddi yardım talebinde bulunur fakat yönetim kriziyle boğuşan fabrikadan bu yardımı alamaz. 
Geriye ise bir süredir maaşlarını alamayan futbolcular ve olanları çaresizce izlemek durumunda kalan Karabükspor taraftarı kalır. 
Süreç içinde kulüp yönetimi futbolculara maaşlarını ödeyemediği için istifa eder. 

Tam da burada film tekrar başa sarar. Bugün Karabükspor'da şehrin önde gelenlerinin ve fabrika hissedarlarının ortak kararla göreve getirdiği bir yönetim kurulu görev yapıyor. 
Mevcut yönetimin göreve geldikten sonraki zaman içinde, “Bize verilen destek sözleri tutulmuyor” söylemi Karabükspor taraftarını en çok belirsizliğe iten durumlardan biri... 
Karabük'te kime sorsanız size bu filmi tekrar izlemek istemeyeceğini söyleyecektir. Belki de bu yüzden bugün yaşadığımız süreçte takıma aidiyet duygusunu kaybeden taraftarlar sessiz kalmayı tercih ediyor. Şunu mutlaka söylemek gerek; bugün Karabükspor'u eli-ayağı gibi yakın hisseden kişi sayısı hayli az, geçmişte yaşanan yönetimsel ve sendikal krizlerden ciddi boyutta rahatsız olan bu insanların beklentisi üst akıldan bağımsız, sadece kendilerine ait bir Karabükspor görmek. 


VURDU GOL OLDU 


Teknik, topu 1000 defa sektirmek 

değildir. Herkes bunu bol tekrar ile 

yapabilir sonra da gidip bir sirkte çalışabilir. 

Fm ————— — 


JOHAN CRUYFF 


Futbol ayakla değil, kafayla oynanır. 
Ayaklar sadece araçtır. 


aa 
ANDREA PIRLO 


Liverpool üst seviye bir takım. 
Onlar Formula 1 aracı gibi ama Formula 1 aracını öğleden sonra 4'te Londra trafiğine sokarsanız pek de hızlı gitmez. 
ar eme a am 


CARLOS CARVALHAL 


Cumhurbaşkanımızla Sudan'a gittik. 
Bize “Sudan futbolunu kurtarır mısınız?” 
dediler. Dedim daha bizim Türk futbolu 

duruyor. Size sıra gelmez kardeşim. 

EEE a 


YILMAZ VURAL 


İmparator mu? İmparator dediğiniz insanlar topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara 

farklı bir ifadede bulunmalıyız. 
EEE 
OĞUZ ÇETİN 


Sabah akşam düşünüyorum Türk futbolunu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. 


RR 
SAMET AYBABA 


Hazırlayan: Emrah Akbaş 
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KELEBEK ETKİSİ 


RONALDINHO 


Bıraktı... Aslında bırakalı çok olmuştu belki... 
Futbol mu Ronaldinho'yu bıraktı yoksa Ronaldinho mu futbolu? Zor sorular bunlar... 
İyisi mi biz güzel şeyleri hatırlayalım muhteşem sihirbaza dair... Ne kaldıysa aklımızda, kelebeğin kanadına iliştirelim... 


; in pi 
O hep gülümsedi... Kazanılabilecek tüm başarıları, yüzünde kocaman bir gülümseme ile kazandı. Ronaldinho, 21 Mart 1981 günü dünyaya ilk geldiği anda da gülümsüyordu muydu? Belki... Tüm çocukluk fotoğrafları öyle... O futbol oynayan ve gülümseyen bir çocuktu. 
Futbolu hâlâ dünyalıların oynadığı son çağın simgesiydi. Topa vurmanın başka bir yolu olduğunu gösterdi, güzel oyundan fazlasını yaptı, dans ederek oynadı... Sadece şov değildi Ronaldinho, rakiplerini çaresiz bırakan bir zeka ile topa vurmanın en estetik halini birleştirdi. Başka bir şey yarattı, kendisinden sonraki dünyaya ilham 


kaynağı oldu. Dünyayı gülümseyerek değiştirdi. 


Hazirlayan: Didem Dilmen, Elif Bekfelavi 


2005 
BERNABEU 


El Clasico'yu neden sevdik? 19 Kasım 2005'te Ronaldinho'nun Bernabeu'yu kendisini alkışlamak zorunda bırakan performansı için... Real Madrid yıldızlar karması hatta Los Galacticos'tu ama Ronaldinho başka bir keyifti. Bir daha hiçbir zaman o yaşlara ve o performansa geri dönemeyecek, zamanı tutamıyorsunuz. O maçı canlı seyrederken zamana tanıklık ettiğimizi, unutulmaz bir ana şahit olduğumuzu bilmiyorduk. Bu da ders olsun bize, hayatı tekrarı olmayan gol pozisyonları gibi yaşamamız gerektiğine dair... 
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RONALDINHO 
2014 FIFA 


WORLD CUP SONG 


Brezilyalı Ronaldinho ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası öncesi rapçi arkadaşı Edcity ile Brezilya için yapılan şarkıyı söyledi. “Vai na fe” adlı rap şarkısını seslendiren Ronaldinho futbol 

sahalarındaki yeteneğini müzik alanında da 

herkese göstermiş oldu. Şarkının sözlerinde “İnan sen kaybetmeyeceksin, büyük zafere inanmak zorundayız ve başaracağız” diyor. 


SANKİ HİÇ 


KAZANMAMIŞ GİBİ 


Yıl 2012. Ronaldinho Flamengo'da geçirdiği kötü sezonun ardından Atletico Mineiro'ya transfer olur. Burada bir sezonda 31 maçta Tl gol ve 
15 asistle takımının ligi 2. tamamlamasını sağlar ve Copa Libertadores'e 
katılmaya hak kazanırlar. Mineiro, gruplarda oynadığı 6 maçta sadece 1 

yenilgi alır ve yoluna devam eder. Tabii bu başarıda Ronaldinho'nun 

rolü büyüktür. 14 maçta 4 gol 7 asistle takımını adeta sırtlar. 
3. tur, çeyrek final, yarı final derken sıra gelir finale... Mineiro tarihindeki ilk Copa Libertadores'i müzesine götürür. 


Ronaldinho kaldırdığı kupalarına bir yenisini daha ekler... Böylece hem Avrupa'nın hem de Latin Amerika'nın en büyük kupasını kazanma başarısı gösteren 7. futbolcu olur. 


ANNE 


Ronaldinho'nun çok farklı problemleri olduğundan bahsediliyor. Ailesinin yanında kalmak için Brezilya'da oynamayı seçtiği ve bu kararında tamamen duygusal davrandığı 

söyleniyor. Bu ailesinin yanında kalma haberinin temelinde, Ronaldinho'nun daha önce de itiraf 

ettiği, annesinin rahatsızlığı meselesi varsa, geçen yılların belki tek mantıklı açıklaması. Ronaldinho 2013'te verdiği bir röportajda, Avrupa kariyerini 

sona erdirmesinin annesinin yanında vakit geçirmek için olduğunu anlatmıştı, gözyaşları içinde... 


KELEBEK ETKİSİ 
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BİRBİRİNE 
“ FAZLASIYLA 


BENZEYEN iki ŞEY: 
FUTBOL VE AŞK 


FUTBOL VE AŞK... BİRBİRİNE SON DERECE UZAK GİBİ GÖRÜNSE DE ASLINDA BİR O KADAR DA YAKIN OLAN İKİ KAVRAM... METALLICA'NIN “NOTHING ELSE MATTERS” ŞARKISINDAKİ GİRİŞ CÜMLESİNİ HATIRLAYIN; “SO CLOSE NO MATTER HOW FAR” CÜMLESİ MİSALİ; “ÇOK YAKIN, NE KADAR UZAK 


OLSA DA.” KORELASYONU İSPATLANMIŞ AMA ÖZNEL BİR İLİŞKİ BU. 


SEMA TUĞÇE DİKİCİ 


“Eşini, siyasi görüşünü veya dinini değiştirebilirsin. Eğer bir futbol taraftarıysan asla tuttuğun takımı değiştiremezsin.” Eric Cantona'nın futbol taraftarlığını kısa ve net bir şekilde özetlediği sözcükler bunlar. Kimilerine göre köşeleri son derece keskin olan bu tanımlama, kimilerine göre 90'a giden gol misali yerinde ve şık. 

Futbolun kitleler nezdinde yarattığı büyünün izdüşümü olan taraftarlığın, geçmişten bugüne uzanan rengarenk öyküleri, “yok artık” dedirten örnekleri, birebir şahit olduğumuz anları var ki Eric Cantona'ya hak vermemek elde değil... Yeryüzünün en evrensel ve 

aynı zamanda da en karmaşık olgusu olan bu oyunun insanoğlunun sahip olduğu bütün içgüdüsel davranışları yaşatabilme potansiyeli belki de onu farklı kılan şey. 

Ait olma, hırs, mücadele, romantizm, sosyalleşme, dostluk, düşmanlık, sadakat, üzüntü, sevinç ve tutku. Bu kadar farklı 

ruh hallerini yaşayabileceğiniz, saniyeler içerisinde en uçlardaki duygu geçişlerini yaşayabileceğiniz kaç olgu 

var ki yeryüzünde? 


FUTBOL, KENDİ İÇİNDE “DUYGUSAL” 
BİR OYUN 

Futbol ve aşk... Birbirine son derece uzak gibi görünse de aslında bir o kadar da yakın olan iki kavram... Metallica'nın “Nothing Else Matters”daki giriş cümlesini hatırlayın; “So 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close no matter how far” cümlesi misali; “Çok yakın, ne kadar uzak olsa da.” Aynen böyle işte. Korelasyonu ispatlanmış ama öznel bir ilişki bu. Futbol, taraftar perspektifinden aşkın ta kendisi oluyor çoğu zaman. Ve kadın erkek ilişkilerindeki aşkı bile sığ ve sıradan bırakabiliyor. Cantona'nın o meşhur sözü gibi, eş, sevgili hatta din bile değiştirilebilir ama taraftar olunan takım çok zor değiştiriliyor. Sevgiliden sıkılınır, terk edilir ya hani, şayet gerçek bir 


Tezahüratlar, marşlar ve unutulmaz bestelerde de futbol, kadın-erkek ilişkisindeki aşkı küçümseyip, uhrevi bir kimliğe bürünmüyor mu sizce? “Zaten aşklar hep yalan dolan. 
Sonu hep acı hüsran. Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray” dizeleriyle Nevizade Geceleri ya da “Üzgünüm sevgilim anlaşamadık. Siyah beyaz aşkı paylaşamadık. 
İşte böyle bir şey Beşiktaşlılık, deplasmanda dersin soran olursa” diye sevgiliye bırakılan son mesaj... 


futbol taraftarıysanız takımınız sizi ne kadar hayal kırıklığına uğratsa da Üzse 

de asla arkanızı dönemiyorsunuz, terk edip gidemiyorsunuz. 
Tarihte yaşananlar, anılarda biriktirilenler, acılar ve sevinçler bu aşkı hep güçlendiriyor. 
Derinleştiriyor. 
Takvim yaprakları şubat ayını yazarken Galatasaraylı taraftara sorun. 14 Şubat mı? 
17 Mayıs mı? Sizce hangisini söyleyecekler? 
Ya da tribünlere şöyle bir bakın. Beşiktaşlı taraftarların “Sevgililer Günü hayal ürünüdür. 
Tek gerçek Beşiktaş tribünüdür”, “Tek aşk BeşiktAşk”, “Eros aşkı bizden öğrensin” mesajlarını; “14 Şubat'ta biz yalnız seninleyiz” pankartlarıyla Adana Demirspor tribünlerini, ellerindeki meşaleler ile “Bugün Sevgililer Günü, sana geldik sevgilim” diyen binlerce Bursaspor taraftarlarını hatırlayın. 


Tezahüratlar, marşlar ve unutulmaz bestelerde de futbol, kadın-erkek ilişkisindeki aşkı küçümseyip, uhrevi bir kimliğe bürünmüyor mu sizce? 
“Zaten aşklar hep yalan dolan.” 


14 ŞUBAT VE 
FUTBOL KÜLTÜRÜ 
Gelelim 14 

Şubat Sevgililer 
Günü'ne. Hikayesi 
Roma Katolik 
Kilisesi'ne uzanan, romantizmin bütün dünyada en yoğun gözlemlenebildiği, küresel tüketim kültürünün “sevgi” konsepti ile tavan yaptığı bir gün. Sevginin, aşkın fast-food misali hızlı tüketim mamülüne dönüştüğü bugünü iple çeken mağazalar, markalar, ekonomiler var. 
Yol kenarında çiçek satanların hasılatının en çok olduğu günlerden biri mesela 14 Şubat. 
Yerelden uluslararası pazara gidelim. 
Örneğin, ABD Ulusal Perakende Federasyonu'nun geçtiğimiz yıllarda açıkladığı resmi rakamlara göre 14 Şubat'ı kutlayan X55'lik kesimin o günkü harcaması 18.9 milyar doların üzerindeydi. Geçtiğimiz 


yıl dünya genelinde 1 milyardan fazla kart gönderilmiş bugüne özel. Futbol endüstrisi de son 10 yıldır 14 Şubat'ı es geçmiyor. Kulüp mağazalarının yapmış olduğu indirimler, sponsor markaların sevgililere özel tarifeleri mesela. Taraftar mağazaları özellikle kadınların hediye sıkıntısını zahmetsiz bir şekilde çözüyor. Bir erkeğe taraftarı olduğu takımın herhangi bir ürününü almak riski en az hediyelerden biri. 
Nasıl olsa ne alsanız beğenmeyecek mi? 
14 Şubat Sevgililer 
Günü'nü futbol aşkıyla birleştirenler de var. 
MKE Ankaragücü, 
Altay ile oynayacağı müsabaka 14 Şubat'a denk gelince, 

bütün biletlerini sevgililer maça birlikte gelebilsin diye 1 TL yapmıştı. 
Kulüp tarafından yapılan açıklamada 
“Sevgililer Günü'nde kalbimizdeki sonsuz 


MKE Ankaragücü, Altay ile oynayacağı müsabaka 14 Şubat'a denk gelince, bütün biletlerini sevgililer maça birlikte gelebilsin diye 1 TL yapmıştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada “Sevgililer Günü'nde kalbimizdeki sonsuz aşka, 15 bin kişiyle oynamaya tüm Ankara'yı davet ediyoruz” mesajları verilmiş, taraftarlar da maça yoğun ilgi göstermişti. 


Kırk yılı deviren aşkları ile sadece Fenerbahçe tribünlerinin değil bütün futbolseverlerin nazar değmesin dediği çift, rahmetli İhsan Teyze ile Mümtaz Amca da o gün sarı lacivert kalpleri ile objektiflere poz vermişti. 

En son Medipol Başakşehir Kulübü 14 
Şubat'a denk gelen Beşiktaş maçında, sponsorlarından biriyle stadyuma 

“Aşk Tribünü” kurdu. Çiftler, kendileri 

için hazırlanan 

özel masalarda yemeklerini yerken, kemancıların romantik müzikleri eşliğinde maçın başlamasını beklediler ve 2-2 biten maçın sonunda stadyumdan en mutlu ayrılanlar onlar oldu. 
Bir başka markanın 
Avrupa'da Bayern 
Münih, Tottenham gibi kulüplerle organize ettiği “Aşk Eşittir 
Futbol” kampanyasına benzer bir sloganla, 
“Taraftar Aşk İçin 


aşka, 15 bin kişiyle 

oynamaya tüm 

Ankara'yı davet ediyoruz” mesajları verilmiş, taraftarlar da maça yoğun ilgi göstermişti.. « Benzer bir organizasyon da 2011'de Fenerbahçe-Kayserispor maçında Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın o günkü ana sponsoru tarafından yapıldı. Kurum, tarifelerinden birini “Tek Aşkım Kanarya” konseptiyle kurgulamış, Saraçoğlu'nu sarı lacivert kalplerle donatmıştı. 


Söylüyor” isimli 

yarışması da yakın zamanlı örneklerden. Binlerce Eskişehirspor taraftarı sevdiklerine olan aşklarını sosyal medya üzerinden futbolseverlerin beğenisine sunmuş,'interaktif bir platformda yapılan oylama sonrasında kazanan tezahürat, ESES bandosu tarafından bestelenerek Eskişehir Atatürk Stadı'nda binlerce taraftarla hep birlikte söylenmişti. 


14 ŞUBAT 


Avrupa futbolundan bir başka örnek daha: Barcelona “One Love” sloganı ile Sevgililer Günü'nde Camp Nou deneyimi yaşamak isteyen çiftlere alternatifli maç paketleri 

ve müze ziyaretleri organize ederken, Bayern Münih o güne özel şarap, Liverpool ise kadehleri ile özel bir şampanya seti satışa sunmuş, Şampiyonlar Ligi'nin sponsorlarından bir marka da 14 Şubat'a özel kişisel bakım seti hazırlatmıştı. 

Sevgililer Günü ile ilgili şüphesiz en ilginç fikir Hollanda 2. Ligi ekiplerinden RKC Waalwijk'e aitti. Takım, Sevgililer Günü'ne denk gelen bir maçta seremoniye alıştığımızın aksine çocuklarla değil, iç çamaşırı modelleri 

ile çıkmış, bu yaratıcı fikir günlerce spor kamuoyunda konuşulmuştu. 

Bir kredi kuruluşunun Bayern LeverKusen-Barcelona maçının Sevgililer Günü'ne denk gelmesi nedeniyle iki arada bir derede kalan taraftarın imdadına yetiştiği reklam çalışması da son derece yaratıcıydı. Luis Figo'nun yer aldığı filminde, özel bir ekip sabahtan akşama kadar Bayern'li taraftarın kız arkadaşını küçük sürprizlerle oyalarken, kahramanımız da maç keyfini doya doya yaşayabilmiş, maç sonunda da kız arkadaşı ile buluşabilmişti. 

Kadın erkek ilişkilerinde aşk ve futbol bazen terazinin dengini bozabiliyor, bu bir gerçek. 
Kimisinde aşk, kimisinde futbol ağır basıyor. 
Oysa futbol ile aşk birbirine fazlasıyla benziyor. Dünyada kalp atışlarınızı bu 

denli hızlandıran, kahreden ama bir anda coşturabilen, ümit ettiren ve hayal kurduran, şiddeti, ihtirası ve mücadelesi her daim var olan kaç şey var ki futbol ve aşk haricinde? 


Sevgililer Günü ile ilgili süphesiz en ilginç fikir 
Hollanda 2. Ligi ekiplerinden 


RKC Waalwijk'e aitti. Takım, Sevgililer Günü'ne denk gelen bir maçta seremoniye alıştığımızın aksine çocuklarla değil, iç çamaşırı modelleri ile çıkmış, bu | yaratıcı fikir günlerce spor « kamuoyunda konuşulmuştu. 
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KARŞILAŞTIRMA 


O I2—-aA1cOnN 


Takas 160 milyon avro 
Kenardan hücum Ortadan hücum Beckham Cruyff 
Şili Brezilya 
Wenger Klopp 


Tocopillo RİO 
Udines 
A 
Teknik 
Liverpool 


in 


OOLÜ 


Geride bıraktığımız ayın en güzel golü aslında atılmadı, onu bu kadar özel ve güzel yapan da bu... 21 Ocak'ta oynanan, Elit UT7 Ligi'nde Altınordu-Balıkesirspor karşılaşmasına, Altınordu U17 takımında forma giyen Barışcan Altunbaş damgasını vurdu. 74. dakikada, hakemin ofsayt kararı verdiğini zanneden Balıkesirsporlu oyuncu, ceza sahası içinde topu eline aldı. 
Maçın hakemi de penaltı noktasını gösterdi. Balıkesirlilerden gelen yoğun itirazlara rağmen karar değişmedi. Barışcan Altunbaş penaltı noktasına geldi ve topu taca attı. 

Altınordu Kulübü resmi sosyal medya hesapları, pozisyonun videosunu, “Biz boşuna önce 'İyi birey” demiyoruz... Aferin 

be! Barışcan Altunbaş bugün taca attığın o penaltı, belki yarın yüzlerce 'İyi yürek” için örnek olacak” ifadelerini kullandı. 
Altınordu için U17 takımının aldığı 8-T'lik galibiyetin değil, Barışcan gibi “iyi birey” yetiştirmenin sevinci yaşandı. 


Şubat 2018 - Sayı: 30 
Aylık Futbol Dergisi - Aylık Yaygın Süreli Yayın 


Yayıncı: KAFA Grup Ltd. Şti. 

İmtiyaz Sahibi: Candaş Tolga Işık 

Sorumlu Müdür: Mert Çanga 

Yayın Yönetmeni: Can Durukan 

Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Didem Dilmen 


fitbol 


Yayın Danışmanı: Ekrem Okumuş Görsel Yönetmen: Dorukhan Varlık Grafik Tasarım: Ataberk Emlik Editör: Onur Koray Gülşen, Emrah Akbaş, Pınar Aksel Katkıda Bulunan: Elif Bekfelavi Reklam Grup Başkanı: Hande Gün Kapak illüstrasyonu: Ekin Başak Akgül 


we Uwl.ac.uk/bees 


İngiltere'de 38 yaşındaki Nick Goff adlı Wolverhampton Wanderers taraftarı, Brentford-Bolton maçının seremonisine ev sahibi takımın maskot çocuklarından biri olarak çıktı! 

Ocak ayının sonunda Barbados'ta evlenen Nick'in arkadaşları, damada cumartesi sabahı saat 11'de Londra'daki bir adreste olmasını söylediler. Kendisine tam bir Brentford forma kiti verdiler ve Nick'i alıp stada götürdüler. Ana giriş kapısından girip resepsiyona adını söyleyecekti ve onu bir sürpriz bekliyordu. Ancak asıl sürprizi resepsiyon görevlisi yaşadı: “Nasıl yani, siz maskot çocuk musunuz?” Nick bozuntuya vermedi, bu arkadaşlarının hazırladığı bekarlığa veda partisi şakasıydı. Kulübe Brentford taraftarları arasında toplanan para ile maskot başvurusu yapan arkadaşları Nick'in 40 yaşında 

ve hasta olduğunu, hayattaki en büyük hayalinin çok sevdiği takımı Brentford ile sahaya çıkmak olduğunu anlatmışlardı. 
Nick bekleme salonuna alındı, hepsi 9 yaş altındaki diğer maskot çocuklar gibi... Çocuklar için sorun yoktu ama aileleri için durum biraz karışıktı, bazıları komik bulurken bazıları kesinlikle çok sinirlenmişti. “Koridora geldik ve oyuncular çıktığında beni gördüler, Brentford kaptanı benim elimden tutarak sahaya çıkmak istemedi, ne yazık ki... Selamlama sırasında rakip Bolton'lu futbolcularla el sıkışırken gülmemek için kendini zor tutan birkaç oyuncu oldu ama bir şey söylemediler.” Arkadaşlarının unutulmaz bir bekarlığa veda hediyesi verdiği Nick, taraftarı olmadığı takımla beraber sahaya çıkmayı başardı. Onun hasta olduğuna dair söylenen beyaz yalan ise hemen herkes tarafından tebessümle karşılandı. 

Biz de bunu arkadaşları tarafından Nick'e yapılmış güzel bir asist olarak değerlendirdik ve ayın asisti olarak kayda aldık. 
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“Bazen içimi bir umut kaplıyor ve düşünüyorum ki futbol topuyla gerçekleştirdiğimiz 


Gi her şeyi dünya için de yapabiliriz. Nihayetinde ikisi de yuvarlak...” 
BÜ 
<p di 
Socrates 


